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Maartse buien kunnen wonderen doen, door ontbijten te verkopen heeft RaaK
Bazel weer een beetje “werkings”’-poen. Dank aan alle leden en sympathisanten
die een lekker ontbijtje kochten en er zo mee voor zorgen dat we voldoende
werkingsgeld hebben om onze activiteiten te organiseren.

Net zoals bij het wielerseizoen is de maand maart voor onze vereniging een
ongelofelijke drukke maand met 2 topklassiekers (Culinaire quiz & ontbijt aan
bed) en +/- 5 wegritten (leesclub, Bezoek Dossin Kazerne, kooklessen V&M) die
heel wat ploegwerk, middelen en voorbereiding vergen. Ik vond het heel
aangenaam dat bij ons clubje “helpende handen” een aantal nieuwe
hardwerkende krachten de workload van de vaste helpers wat kwamen verlichten
bij de Culinaire quiz & het ontbijt aan bed. Altijd aangenaam dat de overblijvers
daardoor als afsluiter iets vroeger aan het ingetogen sacrale, evaluatief “D-
moment” kunnen beginnen.

Na een natte en koude maand maart met weinig zon, hopen we in april op
beterschap, zeker voor onze voorjaarswandeling. Ik was een van de verkenners
van de Lentewandeling in Brugge en was aangenaam verrast door de schoonheid
van de prachtige bossen en de natuur rond de 3 kastelen die we onderweg
tegenkwamen, en dit keer geen hellingen op het parcours, maar wandelpaden zo
plat als een biljart.

Op zondag 5 april is het een hoogdag in Bazel voor alle liefhebbers, de koers der
koersen De Ronde Van Vlaanderen passeert door het 2° mooiste dorp van
Vlaanderen. Jammer van de schandalige staat van onze wegen. Ik blijf het
onbegrijpelijk vinden dat budgettaire beperkingen voor Vlaamse en
Gemeentelijke besturen primeren boven het heraanleggen van de drukst bereden
straat van Bazel City. Laat ons hopen dat alles veilig verloopt en dat er geen
valpartijen gebeuren. Tot op een volgend RaaK evenement!



Agenda

Vrij 3 april Spelletjesavond De Drij Klakken
Don 23 april Leesclub De Drij Klakken
Zon 26 april Lentewandeling Brugge

Zo 10 mei Verrassingsactiviteit Steendorp

Zat 06 juni Busreis “Het eiland”
Don 11 juni Leesclub De Drij Klakken
Za 13 juni Garageverkoop Groot-Kruibeke
Zat 20 juni Labhelden

Nieuws uit onze vereniging

Joepie, we mogen weer een nieuw lid verwelkomen in onze Bazelse afdeling.
Walter Bruyland en echtgenote Vera sluiten zich ook aan bij onze leuke club.
Hopelijk zien we ze snel bij een van onze activiteiten.

Zaterdag 7 maart: de Culinaire Kwis

Op 7 maart organiseerde Raak opnieuw de culinaire kwis, en zoals elk jaar was
het evenement al voér Nieuwjaar volledig volgeboekt. Door de grote populariteit
konden dit keer enkel ploegen deelnemen met minstens één Raak-lid. In de refter
van Sint-Joris genoten 100 deelnemers, verdeeld over 25 ploegen, zowel van de
uitdagende vragen als van het heerlijke eten.

De organisatoren hadden weer een mooie mix van originele en verrassende
vragen samengesteld. Zo passeerden zowel bekende als minder bekende
VRT-journalisten de revue, ontdekten we dat onze Rupelmondse Mercator ooit
op het biljet van 1000 Belgische frank prijkte, en leerden we dat hij een deel van
zijn jeugd in Duitsland doorbracht vooraleer in Leuven te gaan studeren.
Droedels, raadsels, muziekfragmenten en sportvragen zorgden voor de nodige
hersengymnastiek. De snoepjesronde werd met veel enthousiasme onthaald en
bracht iedereen terug naar zijn jeugd met koffiecaramels, chocotoffs,
Napoleonballen, neuzekes en mauveskes.



Tussen de vragen door werden de magen verwend met een aperobordje, zalm
onder invloed, empanada, tom kha kai noodle war, vol-au-vent en als afsluiter
pannenkoekjes. Ernst presenteerde de kwis opnieuw met zijn gekende
professionaliteit.

Een dikke proficiat aan de organisatoren en aan Bram Hullebroeck en zijn team
voor een bijzonder fijne en overheerlijk verzorgde avond.




Donderdag 12 maart: Leesclub

Op 13 maart kwamen we met de leesclub weer samen in -
het knusse cafeetje van de Drij Klakken. Met 13 leden VANGDU!,'Q{—“‘ ‘C:MN
bespraken we het boek ‘De aanraking’ van Guillaume
Van der Stichelen. Het was een zeer dun boek (slechts
100 pagina’s) dat, na de euthanasie van haar man, de
complexe relatie tussen een moeder en haar
heroineverslaafde zoon beschrijft. Het gaat dieper in op
menselijke ervaringen in de schijnbare eenvoud van het
leven. Thema’s als overspel, hoe ver je gaat in liefde
voor je kind, onverwerkte jeugdtrauma’s,
intergenerationeel doorgeven van trauma’s, het
onvermogen om tot de essentie van een ander door te =
dringen en het belang van fysieke aanraking kwamen aan

bod in een boeiende gespreksavond. Het boek scoorde volgens onze lezers een
8,3 op 10 en komt daarmee op de tweede plaats in de ranking van de 13 reeds
gelezen boeken. Op nummer 1 staat nog steeds ‘Al het blauw van de hemel’ van
Mélissa Da Costa met een gemiddelde van 8,4/10.




Ontbijt aan Bed: zondag 15 maart

Op zondagochtend 15 maart ging de wekker al
vroeg af. Nog voor het ochtendgloren begon de
drukte: om kwart voor zes was ik al in de weer
met het inladen van maar liefst 740 verse
pistolets, en Luc volgde kort daarop met 370
koffiekoeken. In de Delasalle zaal was men
ondertussen bezig met het aanvullen van kaas
en potjes prepare in de 363 ontbijt zakken die al
| klaarstonden. De heerlijke geur van pistolets
mengde zich met die van verse koffie, maar tijd
om te zitten was er niet — er moesten immers
363 broodzakjes gevuld worden. Om zes uur
waren er al meer dan 15 personen aan het werk.

Om tien voor zeven stond immers het vertrek van de eerste van in totaal 18
bestelrondes gepland. De rondes werden verdeeld, wagens geladen en er werd
snel overlegd. Daarna vertrok iedereen, klaar om 160 adressen te voorzien van
een vers ontbijt van Raak. Het teamwork en de efficiéntie waren duidelijk
zichtbaar, want alles verliep volgens schema.

Deze zondagochtend was het resultaat van wekenlange voorbereidingen. Er
waren vergaderingen geweest, brieven geteld, verdeeld en gepost. Er werd naar
de winkel gegaan, promoties werden nauwlettend gevolgd, online bestellingen
werden geplaatst en opgehaald, de website werd in orde gemaakt, bestellingen
verzameld en er werd verkocht op de boerenmarkt. En niet te vergeten de
zaterdagmiddag waar we met meer dan 20 helpers de zakken hebben gevuld,
kaas en préparé hebben verpakt.




Kortom, zoals iemand treffend schreef: "Het was in elk geval weer 'Raak’, een
fijne ploeg om zoiets te organiseren.”” Zonder die samenwerking en
enthousiasme was dit niet mogelijk geweest. Bedankt!

Volgend jaar doen we het nog eens zeker?

Kooklessen dames

Maar liefst vier keer ging Stéfanie met
de kookdames aan de slag in haar
gloednieuwe keuken van haar prachtige
nieuwe huis.

Speciaal voor Raak @@ liet ze zelfs een
extra ruime keuken bouwen, compleet
met een eigen ‘winkeltje’ waar we
tijdens het koken onze ingrediénten
konden ophalen. Alle gekheid op een
stokje: de 24 dames genoten telkens
van een leerrijke avond in een
schitterende setting.
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Op het menu stond een heerlijk Thais buffet met onder andere “crispy rice salad”,
kip ketjap met pindakaas, gebakken rijst met munt en granaatappelsalsa, tataki
van zalm en een Aziatische wortel-komkommersalade.

Zaterdag 28 maart Bezoek Dossin-kazerne

Met een beperkte maar gemotiveerde groep (19 deelnemers) werden we aan de
receptie opgewacht door onze ervaren gids Herman die ons gedurende meer dan
2 uur meenam in het verhaal van Kazerne Dossin. De rondleiding startte met een
introductiefilm over de Belgische geschiedenis van de Holocaust en verwijst naar
andere genocides uit de wereldgeschiedenis (Rwanda 1994, Cambodja 1975-
1979, Joegoeslavié (1991-2001, Gaza 2023-7?).

Tijdens de rondgang kregen we persoonlijke verhalen te horen van
gedeporteerden en zagen we foto’s, afbeeldingen en getuigenissen van
slachtoffers. De gids legde tijdens de rondgang verbanden met actuele
fenomenen zoals migratie, uitsluiting en discriminatie. Bijzonder impressionant
is de portretten muur met foto’s en silhouetten van 25843 gedeporteerden (2025).
Van elke gedeporteerde zijn de identificatiegegevens via een touchscreen te
vinden. Altijd iemands kind, moeder, vader... Nog een weetje dat mij uit het
verhaal van Zuid Afrika is bijgebleven: het meest gekende woord in gans de
wereld in het Nederlands / Zuid Afrikaanse? APARTHEID. Na het bezoek aan
het museum zijn we nog een kijkje gaan nemen in de gerestaureerde Dossin
Kazerne (rechtover het museum) waar een mooi klein memoriaal gratis te
bezichtigen is met beklijvende memorabilia zoals brieven, kindertekeningen,
identiteitsbewijzen...



Het was een leerrijke namiddag over een moeilijk onderwerp, dank aan de
aanwezige RaaK-leden. Een pluim voor onze jongste deelnemer Lotte (14) die
heel geinteresseerd de rondleiding volgde en daarmee het bewijs leverde dat niet
alle jongeren wegkijken van moeilijke maatschappelijke thema’s.

Spelletjesavond - Vrijdag 3 april 2026

Goed nieuws: onze spelletjesavond gaat opnieuw door — op vrijdag, niet op
dinsdag! Dat betekent: dezelfde gezellige formule, I 9——
maar met extra tijd om te spelen, te ontdekken en te
lachen.

Wat mag je verwachten?

* Klassiekers én nieuwe ontdekkingen: we halen de
vertrouwde toppers boven, maar zorgen ook voor
verrassende nieuwe spellen. Tijdens de volgende
speelavond hebben we iets heel bijzonders in petto.
Een paar gasten brengen een splinternieuw,
zelfontwikkeld spel mee en zijn op zoek naar
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enthousiaste proefkonijnen om het voor de allereerste keer te testen! Wil jij
als één van de eersten dit nieuwe spel ontdekken, feedback geven en
meehelpen aan het finetunen ervan? Zorg dan dat je zeker van de partij bent.
We kijken ernaar uit om samen te spelen en deze unieke primeur te beleven.

* Later aansluiten kan altijd: Geen stress — kom wanneer het voor jou past.

* Regelmatig nieuwe spellen: Er worden doorheen de avond verschillende
spellen opgestart, dus je kan altijd ergens inpikken.

* Vrijdag = langer spelen. Omdat het weekend voor de deur staat, kunnen we
het net iets verder laten uitlopen.

De avond gaat zoals gebruikelijk door in de Drij Klakken en de eerste spellen
worden gestart om 20.00 u.

Breng gerust je favoriete spel mee, of laat je verrassen door wat op tafel komt.
Laat even weten of je erbij bent via de Whatsapp in de “Speelvogels” of via
info@raakbazel.be, zo kunnen we voldoende spellen en snacks voorzien.

Donderdag 23 april 2026:Leesclub

Op de vorige bijeenkomst werden weer tal van boeken
voorgesteld om eventueel te lezen. Uit de poll die
erop volgde werd ‘Meisjes van krijt’ van Lara
Taveirne gekozen.

Hier alvast wat een samenvatting ons belooft:

Lilith en Violaine zijn hartsvriendinnen. Ze groeien op
aan de kust van Noord-Frankrijk. Urenlang gaan ze
samen op zoek naar de mooiste schelpen. Ze kunnen
gelijktijdig en achterwaarts over de golven duiken. Ze
krijgen de slappe lach om dezelfde onbegrijpelijke
dingen. Op hun veertiende kopen ze hun eerste bikini.
Niet veel later beramen ze een duister plan.

Cap Blanc-Nez. Aan de rand van het klif worden de
schooltassen van de twee meisjes gevonden. Beneden op het strand ligt het
lichaam van Violaine.

Meisjes van krijt is een debuut van zelden geziene ambitie. De suizende tragiek
van dit verhaal, als in een val van 135 meter hoog, doet voortdurend naar adem
happen en heeft maar één vraag: hoe dicht kun je bij iemand komen zonder jezelf
te verliezen?”
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Wil je erbij zijn om dit boek te bespreken, dan ben je welkom op 23 april om
20u00 in de Drij Klakken. Nog niet toegevoegd aan de leesclub-whatsapp-groep?
Laat het weten aan Sofie (0477 73 65 20).

Zaterdag 25 april 2026: Memorial Walter Van
Goeye

Voor onze vrienden van WTC Barsele vermelden we graag dat ze op 25 april
weer de Saeftinghe Classic organiseren. En ook dat dit jaar weer in het teken
staat van de herdenking van hun (én ons) overleden lid Walter Van Goeye. De
startlocatie is het ons welbekende Sint-Jorisinstituut.

Sportief fietsen kan vanaf 07u30 en je kan kiezen voor een afstand van 57, 75,
104 of 135 km.

Ter herdenking van Walter is er een georganiseerde wandeling (6 of 10 km) die
stipt vertrekt om 11u00. Vrij vertrek is ook mogelijk tussen 07u30 en 11u00.

Zowel voor de wandeling als de fietstocht is er voor iedereen een Bazelse
Boterham voorzien. De deelnameprijzen zijn 4 € voor de wandeling en voor de
fietstocht: 6, 8 of 10 €

Een belangrijk deel van de opbrengst van deze organisatie
gaat naar “Kruibeke tegen Kanker”.

Alle info en online inschrijven op de website
https://www.wtcbarsele.be/saeftinghe-classic.html of scan
de QR-code hiernaast.

Lentewandeling op zondag 26 april 2026

Ook dit jaar weer organiseren we met onze vereniging een prachtige
lentewandeling ergens in Vlaanderen. We hebben gekozen om ditmaal naar het
Westen van ons Vlaamsche land te trekken, meer bepaald het Brugse Ommeland.
Er staat een vlakke wandeling van een 13 tal kilometer op het programma.
Onderweg kunnen we, na het verorberen van ons zelf meegebracht lunchpakket ,
iets drinken in een toffe horecazaak (cafés worden schaars tegenwoordig).

In elk geval een mooie gelegenheid om de prachtige streek te verkennen. Op
zondag 26 april spreken we af om 09.15u aan de Dulpop. Breng je lunchpakket,
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je wandelschoenen, je (hopelijk-niet nodige) paraplu en je goed humeur mee.
Met eigen vervoer rijden we dan naar de startplaats van onze wandeling (een
klein uurtje rijden).

Schrijf je in door een mail te sturen naar Marc Van Royen
(mvanroyen@googlemail.com) of via gsm 0496 35 20 55 (en dit ten laatste op 20
april). Vergeet niet te vermelden of je al dan niet zelf met de wagen komt en of je
eventueel nog mensen kan meenemen. Deelname is gratis. Verdere info volgt
mail-gewijs een paar dagen voor de wandeling. Tot dan.

Ook nog op 26 april (plus later): tentoonstelling
“een eeuw technologische revolutie”

Drie leden van onze vereniging brengen een hele hoop
oude toestellen bij elkaar in een tentoonstelling in de
Heemkundige Kring Wissekerke (hoek Kerkstraat en
Kruibekestraat). Deze toestellen gaan bij onze kinderen en
kleinkinderen de wenkbrauwen doen fronsen; bij velen van
ons zal het een “oh, juist, dat hadden wij ook reactie
teweegbrengen.

Van een oude bandopnemer tot een
cassetterecordertje, van een floppydisk tot een oud
(en zelfs stokoud) telefoontoestel, je zal er de
evolutie kunnen zien die de techniek de laatste 100
jaar in ons dagelijks leven heeft doorgemaakt. Of het
nu gaat om een muziek, foto’s, bewegende beelden,
de weg vinden, ... alles wat wij nu dagelijks
gebruiken en normaal vinden heeft een gigantische
evolutie doorgemaakt.

Maak het mee, herbeleef het of ontdek het op de
zondagen 26 april en op 3, 17, 24 en 31 mei.
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Verrassingsactiviteit — Zondag 10 mei 2026

Wat als verrassingsactiviteit werd aangekondigd heeft eindelijk vorm gekregen.
We organiseren een gezellige namiddag in en rond het Natuurhuis in Steendorp.
We combineren ontspanning, spelplezier en een unieke kans om de natuur en
geschiedenis van dichtbij te beleven.

We halen enkele klassieke buitenspelen boven waarin jullie elkaar naar hartenlust
kunnen uitdagen.

Voor de liethebbers is er ook mogelijkheid voor een bezoek met gids aan het Fort
van Steendorp. De plaatsen voor de rondleiding zijn beperkt en hiervoor vragen
we een bijdrage van 5 €.

We verzamelen om 13u30 aan het Natuurhuis en de rondleiding begint stipt om
14u00.

Aanmelden voor de activiteit kan makkelijk via info @raakbazel.be. Graag
inschrijven voor 14 april met vermelding of je al dan niet deelneemt aan de
rondleiding.

Kooklessen Heren. Ploeg “Oste”

Na een deugddoende pauze in februari hebben we "den droad" terug opgenomen
op woensdag 4 maart. Het thema van de kookles was ALTERNATIEF
VISPANNETIJE onder de deskundige leiding van Erik en Dirk.

Het hapje vooraf waren een aantal (pikante)
kalkoenrolletjes. Daarna het "alternatief vispannetje" in
papillot met een kabeljauwhaasje en in julienne gesneden
groentjes met als kers op de taart een trostomaatje als
versiering; dit alles in harmonie met een aardappel in de
schil.

Als afsluiter een glaasje mascarpone met noordkrieken.

We kijken nu uit naar dinsdagnamiddag 21 april voor een
culinaire uitstap naar de Piva in Antwerpen in Bistro
Vermeersch.
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Zat 6 juni: De busreis naar het eiland...!

De busreis is nog steeds volzet, al staat er niemand meer op de wachtlijst, wil je
toch nog een kansje maken (je weet maar nooit), laat het dan vlug weten.

Een kort overzicht van de dag volgens Al. (ik zou het zelf niet beter kunnen):

Op Schouwen-Duiveland ontmoeten de brute kracht en de culinaire rijkdom van
de zee elkaar.

In Ouwerkerk bezoeken we het Watersnoodmuseum, gevestigd in vier
reusachtige caissons die ooit het laatste dijkgat na de ramp van 1953 dichten. Het
is een indrukwekkend monument waar persoonlijke verhalen en de strijd tegen
het water centraal staan.

Daarna gaan we naar Bruinisse, daar herleeft een oud ambacht bij Zoutziederij
Zeeuwsche Zoute. Hier wordt uit het zuivere water van de Oosterschelde op
ambachtelijke wijze zout gewonnen. Wij kunnen in de ziederij zien hoe het water
in grote pannen verdampt tot hoogwaardige zoutvlokken.

Iets verderop ligt de historische monumentenstad Zierikzee. Met meer dan 550
monumenten, zoals de robuuste Sint-Lievensmonstertoren (de Dikke
Toren) en de oude stadspoorten, waan je je hier in de middeleeuwen. De stad is
ideaal om te wandelen langs de oude haven of te winkelen in de sfeervolle
straatjes met unieke boetieks.

Meer info volgt nog.
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Rekeningnummer Raak Bazel: IBAN BE62 7835 5034 0661
BIC: GKCCBEBB

Parklaan 121

9150 Bazel

Deelnemers die geen officieel, geregistreerd lid zijn van Raak vzw vallen niet onder de
collectieve ongevallen- en/of aansprakelijkheidsverzekeringen die door Raak vzw
voor haar leden zijn afgesloten. Door deel te nemen verklaart u Raak Bazel en Raak
vzw te vrijwaren van claims van uzelf of derden met betrekking tot schade of letsel.



