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 Kijker nr 483 - Maart 2026 

Beste vrijwilligers van Raak Bazel, 

De eerste week van maart is traditioneel de week van de vrijwilliger. Het jaar 
2026 is zelfs door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het internationale jaar van 
de vrijwilliger! Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor veel organisaties 
en verenigingen. De hulp die je van vrijwilligers krijgt is niet vanzelfsprekend 
want steeds belangeloos en zonder verplichting maar o zo belangrijk en niet te 
onderschatten. 

Daarom willen wij onze vrijwilligers in deze Kijker graag extra in de bloemetjes 
zetten. Jullie inzet, jullie tijd en jullie enthousiasme maken van Raak Bazel een 
warme, hechte en levende gemeenschap. Of je er regelmatig staat of af en toe, na 
een oproep via Helpende Handen of omdat je je aangesproken voelt – het doet er 
niet toe: jullie staan er met een glimlach en een groot hart. 

Dankzij jullie kunnen we activiteiten organiseren waar mensen elkaar ontmoeten, 
ondersteunen en plezier maken. Jullie zijn het kloppend hart van onze vereniging 
en zonder jullie zou Raak simpelweg niet hetzelfde zijn.  

Dank jullie wel om zich in te zetten bij de voorbereiding van die talrijke 
kooklessen. Dank jullie wel om paraat te staan om te helpen bij het ontbijt aan 
bed: aankopen, samenstellen en verdelen. Dank om de vele evenementen in de 
schoolrefter of volleybalzaal mee aan te kleden en gezellig te maken zodat 
iedereen zich er warm en thuis voelt. En dan achteraf telkens weer paraat met 
borstel en dweil om alles proper achter te laten. Of om het weekeinde voor te 
bereiden, een fietstochtje te verkennen of een artikeltje te schrijven voor de 
Kijker, of poppenkast te spelen…. of… of….  

Dank je wel om er te zijn. Dank je wel om mee te bouwen. Dank je wel om 

het verschil te maken. 

Met warme groeten, 

Raak Bazel 
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Agenda 

Zat 7 maart Culinaire Kwis St-Joris, refter. 

Don 12 maart Leesclub De Drij Klakken 

Zon 15 maart Ontbijt aan bed. Bij jou thuis! 

Zat 28 maart Bezoek Dossin-kazerne Mechelen 

Vrij 3 april Spelletjesavond De Drij Klakken 

Zat 25 april Memorial Walter Van 

Goeye 

Sint-Jorisinstituut 

Zon 26 april (ook op 3, 

17, 24 en 31 mei) 

Tentoonstelling “een eeuw 

technische revolutie”  

Heemkundige Kring 

Wissekerke.  

Zon 10 mei Verrassingsactiviteit  Steendorp … 
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Nieuws uit onze vereniging 

Wie had dat ooit gedacht: een “recht op antwoord” in een Kijkertje! Eigenlijk 

zijn het menselijke fouten, maar soms wordt het vergoelijkend “de zetduivel” 

genoemd: tikfouten, foute info, verkeerde personen die bedankt worden ... En in 

ons vorig Kijkertje heeft die duivel lelijk toegeslagen! Dat een artikel over een 

kookles het heeft over een laatste les terwijl er nog eentje moet volgen en de 

verkeerde personen vernoemd worden die die les georganiseerd hebben, tot 

daartoe, daar zouden we normaal gezien geen inkt aan verspillen.  

Maar wanneer gemeld wordt 

dat de laatste stichter van onze 

vereniging overleden is, dan 

mag, nee, dan moet het juist 

zijn. Dus hierbij: de man uiterst 

links op de foto is Eugène 

Vergauwen. 75 jaar geleden 

stond hij mee aan de doopvont 

van onze vereniging. Hij 

overleed op 4 december na een 

leven vol energie en 

enthousiasme als vrijwilliger.  

 

Zaterdag 7 februari: Darts en Pizza: 

Op zaterdag 7 februari 2026 veranderde de volleybalzaal van Sint-Joris alweer in 
een kruising tussen een ‘darts-arena’ en een Italiaans pizza-restaurant. Maar liefst 
53 enthousiastelingen zakten af naar de zaal voor een avond waar niet de score, 
maar de sfeer centraal stond. 

Terwijl de dartpijlen richting de borden vlogen, werd er vooral veel bijgebabbeld 
en gelachen. Want hoewel er fanatiek gemikt werd, kwam niemand enkel om te 
winnen. Het recept van de avond? Een flinke portie vriendschap, een fris glas 
bier en de geur van versgebakken pizza. 

De verrassing van de avond was zonder twijfel onze jongste deelneemster. De 9-
jarige Issa kwam met omi Chris mee darten omdat opa op reis was, en ze liet 
meteen zien dat talent geen leeftijd kent. Hoewel ze een klein strategisch 
voordeel kreeg door iets dichter bij het bord te mogen staan, bleek ze 
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onverslaanbaar: ze won simpelweg álle sets waaraan ze deelnam! Een kampioene 
in de dop. 

Een speciale dank gaat uit naar onze fantastische pizzabakkers van dienst: 
Luciano, Luciano, Ernesto en Frederico. Hun ambachtelijke creaties zorgden 
voor een glimlach op elk gezicht en een goedgevulde maag bij elke deelnemer. 
De pizza’s waren overheerlijk en werden in overvloed aangeleverd. 

Alweer een activiteit die bewijst hoe belangrijk het is om samen te komen en te 
genieten van de kleine dingen in het leven. Op naar de volgende! 
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Dinsdag 24 februari: Spelletjesavond in de Drij 
Klakken 

 

Dinsdagavond 24 februari was het weer zover: spelletjesavond van Raak in het 

gezellige café ‘De Drij Klakken’ . Een 25-tal leden, in het begin vooral dames, 

kwamen samen voor een avond vol ontspanning, plezier en gezonde competitie. 

Voor mij was het de tweede keer dat ik daaraan meedeed en het zal zeker niet de 

laatste keer zijn. Ik speel graag eens een gezelschapsspel, maar thuis komt het er 

niet van dus is dit een uitgelezen kans. Aan verschillende tafels werd enthousiast 

gespeeld, nagedacht en gelachen. Zo leer je elkaar ook eens op een andere manier 

kennen en je ontdekt nieuwe spelletjes. Met dank aan degenen die de spelletjes 

meebrengen en ons voorzien van een deskundige uitleg.  

 Het bestuur had bovendien gezorgd voor lekkere snoeperkes op de tafels die 

door velen gesmaakt werden en ze waren zelfs al in het thema van Pasen. 

Dankjewel bestuur! 

Voor wie dorst had kon er, aan zeer democratische prijzen, een drankje gekocht 

worden aan de toog van de Heemkundige Kring.  

Kortom, ik vond het zeker een geslaagde activiteit vol spelplezier en 

gezelligheid. Dus als je partner of kinderen niet graag gezelschapsspelletjes 

spelen en jij wel, is dit zeker een aanrader.  

Hopelijk zien we jullie de volgende keer ook, op vrijdag 3 april. 
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Donderdag 12 maart: Leesclub 

Op donderdagavond 12 maart komen we weer samen om 

het laatst gekozen boek ‘De Aanraking’ van Guillaume 

Van Der Stichelen te bespreken. Vanaf 20u verwachten 

we alle geïnteresseerden in de Drij Klakken.  

Iedereen welkom na een berichtje in de Whatsapp groep of 

aan Sofie (0477736520). Ook voorstellen voor een 

volgend boek zijn weer welkom! 

 

 

 

Ontbijt aan Bed: zondag 15 maart 
 

Heb jij je ontbijt al besteld? 

Neen? Scan snel de QR-code hiernaast of volg de link op 

de startpagina van onze website www.raakbazel.be. Niet 

vergeten he, Wij “rekenen” op jullie! 

Het is een traditie, een gewoonte, het hoort bij de maand 

maart. Het is lekker, het is vers, het is veel en goedkoop 

(waar vind je dat nog?). Het hoeft weinig reclame. 

Maar het is ook een MUST. De verkochte ontbijten financieren ons werkjaar. 

Dankzij deze ontbijten kunnen wij de culinaire kwis organiseren, betalen we de 

bus voor de busreis en de dropping, het rondje van de kas, de drukkosten van 

deze Kijker, de verzekering van 

de kerststal en nog zoveel meer. 

Het enige dat wij op een jaar 

durven vragen is “koop een 

ontbijtje aub”. Laat je 

verwennen en steun. 
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Zaterdag 28 maart: Bezoek Dossin-kazerne 
Mechelen 
 

In onze vorige Kijkers heb je de aankondiging al kunnen lezen. Wie nog wil 

inschrijven kan dit doen tot uiterlijk 8 maart; er zijn nog een paar plaatsen vrij. 

Willen we het heden beter begrijpen is het belangrijk dat we de lessen uit het 

verleden niet vergeten. In de Dossin-kazerne worden we door deskundige gidsen 

rondgeleid.  

Praktische info: het adres is Goswin de Stassartsstraat 153 in 2800 Mechelen; 

start Rondleiding om 14u00 (duur ongeveer 2 uur). Deelnameprijs (gids plus 

toegang) voor leden Raak Bazel 17 euro en voor niet-leden 22 Euro. Met 

Museumpas 10 Euro korting. Snel mailen naar info@raakbazel.be. 

 

Zaterdag 25 april 2026: Memorial Walter Van 

Goeye  

Voor onze vrienden van WTC Barsele vermelden we graag dat ze op 25 april 

weer de Saeftinghe Classic organiseren. En ook dat die dit jaar weer in het teken 

staat van de herdenking van hun (én ons) overleden lid Walter Van Goeye. De 

startlocatie is het ons welbekende Sint-Jorisinstituut. Alle info en online 

inschrijven op hun website wtcbarsele.be. Een belangrijk deel van de opbrengst 

van deze organisatie gaat naar “Kruibeke tegen Kanker”.  

 

Zondag 26 april: Tentoonstelling “een eeuw 
technologische revolutie” 
 

Deze tentoonstelling is een samenwerking tussen de 

Heemkundige Kring Wissekerke en enkele leden van onze 

Raak-afdeling. We voeren jullie mee langs de mijlpalen van 

de afgelopen 100 jaar; een eeuw waarin de mensheid de 

grenzen van tijd en afstand verlegde door middel van 

innovatie.  

Het wordt een herinnerings- of ontdekkingstocht bij het zien van een 

telefoontoestel met een draaischijf, een volledig mechanische platendraaier, ZX-

Spectrum of een radio met lampen.  
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Kom op 26 april naar het museum van de Heemkundige Kring Wissekerke en 

verbaas je kinderen en kleinkinderen (én jezelf) met hoe je vroeger telefoneerde, 

naar muziek luisterde of TV keek.  

De tentoonstelling is ook nog open op 3, 17, 24 en 31 mei. Dus NIET op 10 mei, 

want dat is het feestweekend van de Heemkundige Kring!  

 

 

 

 

Verrassingsactiviteit – Zondag 10 mei 2026 

Wat als verrassingsactiviteit werd aangekondigd op de jaarkalender heeft 

eindelijk vorm gekregen. Op zondag 10 mei 2026 organiseren we een gezellige 

namiddag in en rond het Natuurhuis in Steendorp. We combineren ontspanning, 

spelplezier en een unieke kans om de natuur en geschiedenis van dichtbij te 

beleven. 

We halen enkele oude klassiekers boven voor een namiddag vol plezier zoals 

Kubb, Petanque en Cornhole. Vorm een team, daag elkaar uit of geniet gewoon 

mee van de sfeer! 
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Voor wie graag wat cultuur en geschiedenis meepikt, is er de mogelijkheid om 

het Fort van Steendorp te bezoeken onder begeleiding van een gids. De plaatsen 

voor de rondleiding zijn beperkt tot 25 personen en hiervoor vragen we een 

bijdrage van €5 per persoon.  

Praktisch 

● Plaats: Natuurhuis Steendorp 

● Verzamelen: 13.30 u 

● Start rondleiding: 14.00 u 

 

Aanmelden kan eenvoudig via info@raakbazel.be. We kijken ernaar uit om er 

samen een gezellige en verrassende namiddag van te maken! 
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Kooklessen Dames 

 

Het heeft even geduurd, maar ze zijn er: de data van de kooklessen van de 

komende maanden. Stephanie zal er ongetwijfeld weer voor zorgen dat we de 

heerlijkste gerechten op tafel zullen toveren.  

Kookles 3 Kookles 4 

Donderdag 26/2 Donderdag 23/4 

Donderdag 13/3 Dinsdag 28/4 

Donderdag 19/3 Donderdag 7/5 

Donderdag 26/3 Donderdag 21/5 

 

Alle kookdames kunnen in de Whatsapp-groep zien wanneer ze zijn ingepland. 
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Zat 6 juni: De busreis naar het eiland…! 

  
Onze busreis is nog steeds volzet. Maar er is plaats 

op de reservelijst, mocht je interesse hebben dan 

kunnen we je toevoegen aan die lijst. Wie weet lukt 

het toch nog om mee te gaan. Mochten er plaatsen 

vrij komen dan contacteren we jou zo snel mogelijk. 

Sturen naar info@raakbazel.be.  

  

In een van de volgende Kijkers geven we een kijk 

op het programma. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Rekeningnummer Raak Bazel: IBAN BE62 7835 5034 0661  

BIC: GKCCBEBB 

Parklaan 121 

9150 Bazel  

 

 

Deelnemers die geen officieel, geregistreerd lid zijn van Raak vzw vallen niet onder de 

collectieve ongevallen- en/of aansprakelijkheidsverzekeringen die door Raak vzw 

voor haar leden zijn afgesloten. Door deel te nemen verklaart u Raak Bazel en Raak 

vzw te vrijwaren van claims van uzelf of derden met betrekking tot schade of letsel. 


