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Kijker nr 481 - Januari 2026 
 

 

Nieuwjaarsbrief 2026 

 
Lieve Raak vrienden, 

  

Bij het begin van het nieuwe jaar wensen we elkaar zoals steeds oprecht: een 

gezond en gelukkig 2026! Deze wensen klinken zo vanzelfsprekend samen, want 

gezondheid en geluk zijn nauw met elkaar verbonden – al zijn ze niet helemaal 

hetzelfde. Terwijl aan gezondheid heel veel aandacht en geld wordt besteed, is 

geluk vaak iets is dat ieder op zijn eigen manier beleeft. Voor de ene is het glas 

steeds halfleeg terwijl voor de ander het glas halfvol is. Soms lijkt geluk je toe te 

lachen, soms moet je het actief zoeken, en af en toe is een beetje hulp meer dan 

welkom. 

  

Maar naast geluk en gezondheid mogen we vrede zeker niet vergeten, want de 

wereld staat er vandaag wat somberder voor dan enkele jaren geleden. Laten we 

dus dit jaar ook wat extra vrede wensen, dichtbij en veraf. 

  

Met ons Raak programma deze maand hopen we jullie alvast een extra portie 

geluk te bezorgen door gezellig samen te komen om een boek te bespreken, 

samen een lekker potje te koken, een bezoek te brengen aan brouwerij Dilewyns 

en last but not least onze jaarlijkse Darts & Pizza-avond te beleven.  

  

Op het leven en op elkaar, een heel gelukkig gezond prachtig nieuwjaar! 

  

Hopelijk zien we elkaar gauw op een van onze volgende Raak-activiteiten. 
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Agenda 

 

Nieuws uit onze vereniging 

Nieuwjaar is de tijd van de lijstjes; zo maken wij ook onze definitieve ledenlijst 

om te versturen naar Raak Nationaal. Met enige trots kunnen we melden dat ons 

lijstje 119 namen lang is. Of beter: 119 adressen, want veel leden bestaan uit een 

gezin van 2 of meer personen. Reken maar dat het lijstje met de namen zelf een 

kleine 200 lijntjes lang is. Maar er mogen er altijd nog bij hoor!   

En kijk … soms keren leden ook weer terug: Patrick Spildooren en echtgenote 

Christel sloten weer aan. Welkom, Patrick en Christel en hopelijk zien we jullie 

binnenkort op een activiteit. 

  

Je mag hem niet missen!  

Je kunt ermee koken als een chef, afwassen als een pro, stofzuigen als een 

tornado, ramen lappen tot de buren jaloers zijn, dweilen alsof je op schaatsen 

staat, stof afdoen tot je huis blinkt als een diamant, in de tuin werken zonder 

vuile kleren of … cadeau doen aan iemand! 

Raak Bazel presenteert: de enige echte, onnavolgbare, “mijn smaak, da’s Raak 

bazel” keukenschort.  

  

Don 15 januari Leesclub De Drij Klakken 

Zat 24 januari Brouwerijbezoek Dilewyns Dendermonde 

Zat 7 februari Darts & Pizza (St-Joris) St-Joris, volleybalzaal. 

Zat 7 maart Culinaire Kwis St-Joris, refter. 

Zon 15 maart Ontbijt aan bed. Bij jou thuis! 

Zat 28 maart Bezoek Dossin-kazerne Mechelen 
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Voor slechts 23 euro heb je er nog jaren plezier van! Bestellen? 

Surf vliegensvlug naar “www.raakbazel.be” en klik door naar 

onze “Rake Webshop”. Of … scan de QR hiernaast en je kan 

direct bestellen.  

Of ook nog: spreek jouw wijkmeester aan.  

 

Spelletjesavond: een avond vol plezier en 

verrassingen 

Onze laatste spelletjesavond was een groot succes! De opkomst was uitstekend, 

met een mooie mix van vertrouwde gezichten én enkele nieuwe deelnemers die 

meteen voor extra gezelligheid zorgden. Het was geweldig om te zien hoe 

iedereen zich snel thuis voelde. 

Zoals altijd kwamen er een aantal klassiekers op tafel – die oude en vertrouwde 

spellen waar we nooit genoeg van krijgen. Pietjesbakken, Wiezen, Scrabble, 

Rummikub en Ganzenbord brachten ons terug naar onze kinder- en studententijd. 

Maar er was ook ruimte voor nieuwe ontdekkingen, wat zorgde voor frisse 

uitdagingen en veel gelach. Keltis, Qwirkle, Carcasonne en Millefiori vonden 

ook al snel enkele enthousiaste spelers. 
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Het hoogtepunt van de avond? Luc Vloemans had extreem veel geluk, wat voor 

hilarische momenten en spannende wendingen zorgde. 

En het beste nieuws: wordt vervolgd! We plannen binnenkort nieuwe data, dus 

hou de aankondigingen in de gaten. Mis het niet – wie weet ontdek jij de 

volgende keer jouw nieuwe favoriete spel! 

 

Kooklessen Heren. Ploeg “Oste” 

Op 17 december hadden we onze kookles met een heus kerstdiner. 

Als hapje vooraf toastjes met wildpaté, als voorgerecht een witlofster met 

garnalen. Het hoofdgerecht was een opgevulde kalkoen met gestoofde groenten 

begeleid met een gestoofde appel in een veenbessensaus en lekkere kroketten. 

Als dessert panna cotta met carpaccio van ananas. Het was enorm lekker en we 

kijken uit naar onze volgende bijeenkomst samen met onze echtgenotes op 7 

januari. 
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20 december: Kersthappening  

Er zijn nog zekerheden in Bazel en daar hoort het kerstfeest van RAAK 

ondertussen bij.   

De refter van Sint-Joris was weer pico bello in orde voor de ongeveer 100 

enthousiaste deelnemers die de kerstman met veel ontzag en een beetje stress 

opwachtten.   

Eerst was er het inspirerende verhaal van meneer Zee die een mooie boodschap 

verkondigde. 

Kerst staat voor warmte, familie, samenzijn rond de 

kerstboom en lekker eten. De cadeautjes zijn een extra 

bonus om de Kerstman hartelijk te verwelkomen. De 

vele kleine kerstmannetjes die op de banken stonden 

te springen spraken boekdelen en waren superblij.  

Het was dan ook weer het topmoment voor onze 

kapoenen om per gezin bij de kerstman een prachtig 

geschenkje te ontvangen. De traditionele foto’s die 

aar gemaakt werden, worden fier gedeeld met de 

familie.   
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En daarna werden we allen verwend met het traditionele menu van ajuinsoep, 

pasta en verse pannenkoeken. Ik denk dat de kookploegen van RAAK er wel 

voor iets tussen zitten dat het weer zoooo lekker was! Dankjewel mannen, we 

hebben onze buikjes weer rond gegeten en met vele blije gezichtjes werd de 

kerstman uitgezwaaid tot volgend jaar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleine kerstman Titus glunderde toen hij weer met de bel mocht luiden om het 

afscheid van de kerstman aan te kondigen! Zeker en vast tot volgend jaar denk ik 

dan!  

De inzet van de ploeg wordt ten zeerste gewaardeerd en we hopen dan ook dat dit 

resulteert in lidmaatschap en deelname aan volgende activiteiten want dat is wel 

duidelijk: de RAAK familie groeit en heeft de jonge generatie er heel graag bij.  

 

Don 15 januari: Leesclub 

Na alle festiviteiten toch even een herinnering, op donderdag 15 januari om 

20u00 is er weer onze leesclub in de Drij Klakken. We bespreken het boek “De 

Damiaanhoeve” van Chris De Stoop.  

Ook interesse om mee te lezen en te bespreken? Laat maar horen op 

info@raakbazel.be of laat iets weten aan Sofie op 0477 73 65 20.  
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Zaterdag 24 januari 2026: BROUWERIJBEZOEK 

DILEWYNS (Vicaris Bieren)  

We zijn met ongeveer 40 ingeschreven deelnemers. Om 15u00 worden we 

verwacht in Brouwerij Dilewyns. Het adres: Vlassenhout 5, 9200 Dendermonde.  

Het programma: 

• 15u00: ontvangst, rondleiding, uitleg over het bereidingsproces van de 

verschillende soorten bier van Vicaris. 

• Proeverij van een aantal bieren plus per persoon 2 belegde broodjes 

• Einde van bedrijfsbezoek is rond 17u00 

De parkeerplaatsen in het bedrijf zijn beperkt, dus stellen we voor om te 

carpoolen. We vertrekken om 14u20 aan de sporthal De Dulpop. Voor de BOB-

chauffeurs onder ons: er zijn lekkere alcoholvrije biertjes (Vicaris Bianco, 

Vicaris Rosso, Vicaris Nano)  

Darts en Pizza of liever Pizza en Darts 4.0 

NIET VERGETEN INSCHRIJVEN HE! 
 

U leest het goed, het wordt stilaan een 

klassieker.  Wie er ooit is bij geweest hoeven 

we zeker niet te overtuigen. Een recreatief 

avondje darts (geen tornooi), waar deelnemen 

veel plezanter is dan winnen, afgewisseld met 

een stuk versgebakken pizza van onze 

Italiaanse topchefs (jawel, inbegrepen in de 

prijs) 

Ook als je nog nooit een dartspijl hebt 

vastgehad is dit hét moment. Geen stress! Puur 

lekker plezier! 

Praktisch: zaterdag 7 februari in de De La 

Salle zaal van St-Joris. We openen de deuren 

om 19u00. Gratis pizza vanaf 20u00. 
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Inschrijven voor 28 januari! Leden van Raak Bazel betalen 10 euro per persoon, 

niet leden betalen 15 euro (denk er dus maar aan om lid te worden, het betaalt 

zichzelf terug). Inschrijven doe je met een mailtje naar: info@raakbazel.be. 

Betaal je bijdrage via de gekende Raak-rekening: BE62 7835 5034 0661 

 

Zat 7 maart: de Culinaire Kwis 

Zo snel is het nog nooit vooruit gegaan! We hebben ruimte voor 25 ploegen en 

de 25ste ploeg is al op 20 december ingeschreven. Meer nog, op onze reservelijst 

staat ook al een ploeg. Nu inschrijven kan dus eigenlijk niet meer, maar je mag je 

nog altijd op de reservelijst laten zetten; het gebeurt wel meer dat iemand moet 

annuleren en die ploeg moet annuleren.  

De meeste ploegen hebben ooit al meegedaan, maar we leggen het concept toch 

nog eens uit: de quiz begint om 19u00. Kom flink op voorhand – vanaf 18u30 - 

naar de refter van het St-Jorisinstituut dan heb je tijd om een tafeltje uit te kiezen 

en met je ploeggenoten van een aperitief te genieten. Aan de quiz zelf gaan we 

niet veel veranderen … alleen dan dat we gaan proberen om dit jaar enkel vragen 

af te drukken en uit te delen en er niet direct de antwoorden bij te zetten, maar … 

wie maakt er eens geen foutje, zeggen we dan.  
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We moeten aan de deelnemers trouwens ook nog de prijs laten weten, want die 

gaan we noodgedwongen moeten verhogen. Het blijft nog altijd heel 

democratisch voor zo’n avond met veel plezier, inclusief een leuke quiz (vinden 

we zelf toch), heel wat lekker eten (waarbij onze traiteur steeds weer hoger mikt), 

en bovendien ook nog eens de kans om met een leuk cadeau naar huis te gaan! 

Bij die cadeaus zitten trouwens telkens heel wat waardebonnen voor onder 

andere onze plaatselijke horeca. Voor leden wordt de prijs 27 Euro per persoon, 

voor niet-leden wordt 33 Euro. Aan wie is ingeschreven: betaal nog heel even 

niks, binnenkort krijgen jullie een betalingsuitnodiging.  

Oh ja, hadden we al gezegd dat het loont om lid te worden en dat je het lidgeld 

gemakkelijk kan terugverdienen?  

 

Verrassingsactiviteit: wijziging datum! 

Deze stond gepland op 9 mei. Omdat die datum het grote jubileumfeest is van de 

Heemkundige Kring Wissekerke en ook omdat een groot aantal mensen lid zijn 

van Raak én van Wissekerke hebben we beslist om onze datum te verleggen naar 

de dag erna, naar zondag 10 mei!  

Meer en meer krijgen wij de vraag wat die activiteit juist is. Het antwoord daarop 

is simpel, maar cliché: als we dat nu verklappen is het geen verrassing meer! Hou 

gewoon die datum v rij, je hoort het wel, je ziet het wel.  
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Wat wel in de wandelgangen gefluisterd wordt … er wordt naar het schijnt iets 

uitgebroed. Maar wat? En wie is er iets aan het uitbroeden, vraag het mij niet, ik 

kan in deze Kijker enkel schrijven wat ik her en der hoor. Wat ik zal beloven: ik 

leg continu mijn oor te luister en probeer elke maand te delen wat ik vernomen 

heb. In de wandelgangen en elders. Spannend is het in elk geval …   

 

Zat 6 juni: De busreis naar het eiland… volzet! 

  
Het is niet te geloven maar sinds enkele weken zit 

onze bus al vol. Er staan zelfs al 2 mensen op de 

wachtlijst.  Mocht je toch nog interesse hebben, laat 

het dan maar weten. Indien er plaatsen vrij komen, 

contacteren we jou zo snel mogelijk.  

info@raakbazel.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekeningnummer Raak Bazel: IBAN BE62 7835 5034 0661  

BIC: GKCCBEBB 

Parklaan 121 

9150 Bazel  

 

 

Deelnemers die geen officieel, geregistreerd lid zijn van Raak vzw vallen niet onder de 

collectieve ongevallen- en/of aansprakelijkheidsverzekeringen die door Raak vzw 

voor haar leden zijn afgesloten. Door deel te nemen verklaart u Raak Bazel en Raak 

vzw te vrijwaren van claims van uzelf of derden met betrekking tot schade of letsel. 


