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November was een razend drukke Raak maand met een ledenfeest met een
gouden randje, een dansinitiatie met de nodige glitter, dancing shoes en Disco
Swing, en dan ook nog 3 kooklessen. En of het nog niet genoeg was er in de
leesclub nog een boekbespreking van een roman met meer dan 700 pagina’s (!).
Je kan veel zeggen over onze Raakclub maar een feit is toch wel zeker voor 35
eurootjes lidgeld krijg je bij ons toch heel wat activiteiten aangeboden. Als
bestuur heeft het ons echt deugd gedaan dat er zo een talrijke opkomst was op ons
75-jarig jubileum ledenfeest. Persoonlijk vond ik het fantastisch dat Paul Van De
Water en Lea met veel stijl de openingsdans verzorgden voor ons dansfeest. Ik
moest spontaan denken aan “Forever Young” van Nonkel Bob Dylan. De details
van ons ledenfeest XL lezen jullie verder in de kijker.

Verjaardagen en jubileumfeesten zijn terechte fijne afslagen naar het verleden
maar kunnen ook valkuilen zijn voor het heden en de toekomst als alles bij het
oude blijft. Constante vernieuwing van activiteiten, ledenwerving en nieuwe
ideeén binnen het bestuur zijn nodig om in de toekomst als vereniging te blijven
groeien en bloeien. Het was fijn van onze provinciale afdelingsondersteuner, die
in feestelijk ornaat aanwezig was op ons ledenfeest, tijdens een leuk gesprek te
horen dat Bazel binnen de regio van het Waasland een van de actiefste, creatiefste
en ondernemendste Raak afdelingen is. Genoeg eigen lof, over naar de orde van
de dag. In tijden van duisternis, kou, sneeuw en regen proberen wij met onze
Raak-kalender wat feestvreugde en licht te brengen in een van de kleine 13
deelgemeenten van BKZ.

Er is onze spelletjesavond begin december in de Drij klakken. Er staan onder
meer Kolonisten van Catan, Qwirkle en Pitjesbak op het programma. Bij ons gaat
het niet om cashen en verliezen zoals in die obscure gokkantoren maar om de
gezelligheid, een drankje en winnen of verliezen in het mooiste café van Bazel.
Met de “Kersthappening” sluiten we ons werkjaar 2025 in stijl af. Hopelijk
mogen we ouders, grootouders en (klein-) kinderen in groten getale ontmoeten
tijdens dit event met lekker eten en drinken en als special act Mister Kerstmis Zee
die een mooi kerstverhaal komt vertellen.

We hopen van ganser harte dat 2026 een mooi en vreugdevol jaar zal worden
voor al onze leden en al hun dierbaren. We gaan als RaaK Bazel ons best doen
om met onze activiteiten mensen buiten te krijgen, te enthousiasmeren, te
verenigen en te laten participeren aan dingen waar ze gelukkig van worden en wij



ook en ... dat alles zonder dat het veel kost in tijden van bezuinigingen en

stijgende rekeningen.

Agenda
Zat 20 december Kersthappening St-Joris, refter
Don 15 januari Leesclub De Drij Klakken

Zat 24 januari

Brouwerijbezoek Dilewyns

Dendermonde

Zat 7 februari

Darts & Pizza (St-Joris)

St-Joris, refter.

Zat 7 maart

Culinaire Kwis

St-Joris, refter.

Zon 15 maart

Ontbijt aan bed.

Bij jou thuis!

Zat 28 maart

Bezoek Dossin-kazerne

Mechelen

Nieuws uit onze vereniging

We zijn bijna aan het einde van 2025 en ook bijna aan het einde van de periode
om het lidmaatschap te vernieuwen. Heb je dat laatste gemist? Neem dan snel
contact op met jouw wijkmeester of via info@raakbazel.be

Er wordt de laatste tijd flink gewerkt aan de website van Raak Bazel. Check af en
toe eens, want er zijn continu toevoegingen en aanpassingen.

Je mag hem niet missen!

Je kunt ermee koken als een chef, afwassen als een pro,
stofzuigen als een tornado, ramen lappen tot de buren
jaloers zijn, dweilen alsof je op schaatsen staat, stof
afdoen tot je huis blinkt als een diamant, in de tuin
werken zonder vuile kleren of ... cadeau doen aan je
partner!

Raak Bazel presenteert: de enige echte, onnavolgbare,
“mijn smaak, da’s Raak bazel” keukenschort.




Voor slechts 23 euro heb je er nog jaren plezier van! Bestellen?
Surf vliegensvlug naar “www.raakbazel.be” en klik door naar
onze “Rake Webshop”. Of ... scan de QR hiernaast en je kan
direct bestellen.

Of ook nog: spreek jouw wijkmeester aan.

Kooklessen Dames.

Wereldberoemd bij Raak in Vlaanderen!

Dat onze dames kunnen koken is blijkbaar al tot in
Raak Nationaal bekend, want zij contacteerden Sofie
met de vraag om enkele recepten uit de “Turkish
Express”, een kookboek met snel en makkelijk te
bereiden Turkse klassiekers, uit te testen. Uiteraard
waren een aantal kookdames bereid om deze gerechten
uit te testen onder het toeziend oog van een fotograaf en
verslaggeefster van Raak. Onze kokkin Nele leidde ons
doorheen deze bijzondere avond. We maakten een
bietendip met geroosterde knoflook en yoghurt, een
bonentoast, Turkse kofte (gehaktgerecht) met
tomatensaus en yoghurt en Sofie bereidde overdag reeds het dessert (want moest
nog 3u afkoelen): een koude baklava afgewerkt met cacao in een melk siroop.
Alles was superlekker! We dineerden met smaak en om in de Turkse sferen te
komen werd Turkse achtergrondmuziek opgezet. Sommigen begonnen er
spontaan op te (buik)dansen, maar helaas werd dat fotomateriaal gecensureerd.
Het rijkelijk gebruik van knoflook was de dag erna nog te ruiken.

De reportage van die avond kunnen
jullie binnen enkele maanden nalezen
in het Raak-magazine onder de
rubriek “Lekker Raak”.




Vrij 7 november: Dansinitiatie disco swing
Artikel Christine

Als voorbereiding op een swingend ledenfeest werd op vrijdag 7 november de
eerste dansinitiatie Disco Swing georganiseerd.

In de refter van Sint-Petrusschool hadden 34 deelnemers hun dansschoenen
aangetrokken om te swingen en dit onder de professionele begeleiding van Kjell
Van Hove. Vooreerst enkele basishoudingen: wie is “begeleider” en wie is
“volger”; beide groepen werden gelijk opgedeeld; een partner werd gekozen, vast
of wisselend; de juiste houding qua armlengte en handen vasthouden werd op
punt gesteld.

Stap voor stap (letterlijk) legde Kjell de pasjes uit en liet ons eindeloos oefenen
(en tellen); daarna kwamen armbewegingen en wisselen van plaats aan bod. Kjell
gaf daarbij de nodige aanwijzingen en bijsturing.

Na twee uur oefenen, veel oh’s en ah’s, teengetrappel, verkeerde wissels en
misverstanden, maar wel met veel plezier en veel gelach mochten we onze eigen
disco swing met persoonlijke accenten uitvoeren. Onze dansschoenen staan alvast
klaar om de dansvloer op het ledenfeest onveilig te maken. Maar nog
belangrijker: we kijken al uit naar de volgende dansinitiatie!

Dank aan Sofie voor het initiatief en Kjell voor het geduld en het fijne resultaat.

P.S. Geinteresseerden kunnen bij Kjell ook terecht voor verschillende
dansinitiaties; Contactgegevens: http.//www.salsensual.be of op 0476 27 35 53.



Do 13 november: Leesclub

Donderdag 13 november kwamen de leesclubbers samen om het boek “Het
verbond van het water” van Abraham Verghese te bespreken. Wie de meer dan
750 bladzijden van het boek had gelezen was unaniem: je had niet het gevoel één
boek, maar wel 5 boeken te lezen, die op het einde van het verhaal samen
kwamen. De vele thema’s (uithuwelijking, liefde, kaste-systeem, sociale
ongelijkheid, oorlog, mysterieuze aandoeningen, lepra, erfelijke ziekten, politiek,
godsdienst...) en de vele complexe personages uit 3 generaties in Zuid-India
maakten dit boek tot een groots en fabelachtige familie-epos. De meningen over
dit boek waren verdeeld, maar scoorde toch een gemiddelde van 8,3/10. Hiermee
komt dit (ondertussen 11e boek dat we lazen) op de tweede plaats, na “Al het
blauw van de hemel”.

Tegen donderdag 15 januari 2026 lezen we een boek van eigen bodem: “De
Damiaanhoeve” van Chris De Stoop. Het is een waargebeurd verhaal dat zich
afspeelt aan de oevers van de Maas, tegen de Nederlands grens en dat gaat over
schuld en onschuld, schijn en zijn, waan en waarheid. Welkom vanaf 20u00 in de
Drij Klakken. Hopelijk kunnen we nog eens een of meerdere mannen
verwelkomen, want de laatste keren waren er enkel dames van de partij.

CHRIS
DE STOOP
De

Damicanhoeve




Zat 15 november: Ledenfeest 75 jaar Raak
Bazel

Dank aan Cécile voor het artikel hieronder, maar ook dank aan de persoon die de moeite
nam om via de website het volgende te sturen: “Aan het bestuur, een dikke proficiat voor
de geweldige organisatie van het 75-jarig bestaan, alles was tot in de puntjes geregeld!”

IN DEN BEGINNE was er “het niets”.
Toen spraken Richard, Eugene en
Leonard af: “Laat ons hier een KWB-
vereniging oprichten.” En zo geschiedde
in 1950. De EERSTE STAP! (En God
zag dat het goed was...)

75 jaar later sprak het “gereformeerde” RAAK-bestuur: “Laat ons feest vieren
want 75 jaar van verbondenheid en samenwerken verdient een feest!” En zo
geschiedde al midden 2024 het vastleggen van een datum: zaterdag 15 november
2025 zou het worden. De TWEEDE STAP! (En het bestuur zag dat het goed was

.

Er moesten plannen gesmeed, een locatie gevonden, medewerkers gezocht,
menu’s besproken, DJ’s vastgelegd ... Gelukkig door jarenlange ervaring wist

men op welke locatie, traiteur en plaatjesdraaiers er kon gerekend worden. En zo



geschiedde de voorbije maanden. De DERDE STAP! (En het feestcomité zag
dat het goed was ...)

Niet onbelangrijk: er moest een prijskaartje worden opgemaakt! En zo geschiedde
ergens in september. Er werd onderhandeld, gecijferd, in de verenigingskas
gedoken ... De VIERDE STAP! (En Geert, de penningmeester, zag dat het
goed was ...)

Een uitnodiging mocht zeker niet
ontbreken en tijdig aan de leden worden
uitgestuurd. En zo geschiedde. Geert
voorzag een plaatsje in ons bekende
ledenblad “De Kijker”, de inschrijvingen
konden starten. En die verliepen vlotjes
... behalve dat je door een nieuwe
“bankwet” van 5 oktober 2025 bij
overschrijving de melding kreeg dat de naam “RAAK BAZEL” niet overeenstemt
met de officiéle naam van de begunstigde ... De VIJFDE STAP! (En de
organisatie zag dat het goed was...)

En toen ... de ZESDE STAP!!! Zo geschiedde dat op zaterdag 15 november
stoelen en tafels werden verplaatst en herschikt. Tafeldecoratie werd uitgerold en
geinstalleerd. Borden, messen, vorken, servetten, glazen ... kregen hun plaats. In
de keuken werd het VIP-menu klaargestoomd. De zaal werd feestelijk
aangekleed. De DJ-tafel, de fotohoek ... niets werd uit het oog verloren, ook de
feestkledij mocht niet ontbreken. En dat alles op amper een halve dag!




En toen werd het avond! De eerste
genodigden werden feestelijk onthaald:
de rode loper, een glaasje, een foto ...
een warm onthaal. De feestzaal liep vol
met welgeteld 75 feestvierders (met
dank aan Maria C)! Na het aperitief
vergezeld van feestelijke hapjes met
een oosterse twist en met veel

verplaatsingen tussen alle deelnemers, werden we aan tafel genodigd ( “Bij wie
wil/kan/mag ik zitten?”). Onze voorzitter Luc plaatste een hartelijk woordje (niet
te verwarren met een “hartig” woordje). Geert sloeg een keer het kasverslag over.
Een medewerkster van “het verbond” verraste ons met een RAAK-kadootje: een
gouden sleutelhanger voor elke fiere RAAK vrijwilliger. Een feestelijk menu
werd ons daarna voorgeschoteld van de hand van Bram & Annelies van de
bekende traiteur-chocolatier Twisted Things ... Om duimen en vingers van af te
likken!

En dan was het “DISCO- (of
andere) TIME”!

De deelnemers aan de
swing-dansles van een week
ervoor konden hun hartje
ophalen en deden dat ook
met volle overtuiging. De
dansvloer was nooit leeg.
Met dank voor de fijne x
plaatjes van de DJ’s Kevin en Nils alias John & Wilfried van Radio Barbier. Maar
aan alle mooie liedjes komt een eind. De deuren werden gesloten ... (En alle
deelnemers zagen dat het méér dan goed was ...)

Naar analogie met het Bijbelse scheppingsverhaal zou er nu moeten staan “De
zevende dag rustte iedereen uit van dit reuzenwerk” ... Maar dat is buiten de
opruim gerekend: de ZEVENDE STAP op zondag 16 november! En de

meesten onder ons hebben niet gezien hoe goed dat wel was.
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Zat 20 december: Kersthappening

Zoals in de vorige Kijker reeds aangekondigd komt ook dit jaar de kerstman weer
langs om cadeautjes te brengen voor alle lieve (klein)kindjes van onze Raak-
leden.

*  15u00: Deuren open

* 15u30: Kerstverhaal door Meneer Zee

* 16u00: De kerstman en kerstfee brengen pakjes voor alle -12 jarigen
e 17u00: Uiensoep met kaas, pasta en pannenkoeken.

Inschrijven kan door (uiterlijk 7 december) 15 euro per volwassene (20 euro
voor niet-leden) en 5 euro per kind onder de 18 jaar te storten op het gekende
rekeningnummer BE 62 7835 5034 0661 mét vermelding “kersthappening + je
naam + aantal personen”. Vervolgens stuur je een mailtje naar info@raakbazel.be
met vermelding van het aantal deelnemende volwassenen, aantal kinderen tussen
12 jaar en 18 jaar en aantal kinderen onder de 12 jaar mét (voor de laatste
categorie) vermelding van hun naam, leeftijd en of het een jongen of meisje is.

Zaterdag 24 januari 2026: BROUWERIJBEZOEK
DILEWYNS (Vicaris Bieren)

In een minimumtijd volledig volzet! We zijn met 40 personen ingeschreven voor
dit evenement. Verslag in de volgende Kijker. Aan de ingeschrevenen vragen we
om te carpoolen. Verdere info volgt nog via de gebruikelijke kanalen.
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Darts en Pizza of liever Pizza en Darts 4.0

U leest het goed, het wordt stilaan een klassieker.

Wie er ooit is bij geweest hoeven we zeker niet te
overtuigen. Een recreatief avondje darts (geen tornooi),
waar deelnemen veel plezanter is dan winnen,
afgewisseld met een stuk versgebakken pizza van onze
Italiaanse topchefs (jawel, inbegrepen in de prijs).

Ook als je nog nooit een dartspijl hebt vastgehad is het
moment. Geen stress! Puur - lekker - plezier!

|';; “.IU”“ i J:anml‘
Praktisch: Zaterdag 7 februari in de De La Salle zaal van St-Joris.
Deuren open om 19 uur. Gratis pizza vanaf 20 uur.

Graag inschrijven voor 28 januari. Pas op: de plaatsen zijn beperkt, eerst is eerst!
Raak Bazel leden betalen 10 euro per persoon, niet leden betalen 15 euro (denk er
eens aan om lid te worden, het betaalt zichzelf terug). Inschrijven doe je met een
mailtje naar: info@kwbbazel.be. Gelieve tevens je bijdrage over te maken naar de
gekende Raak-rekening.

Zat 6 juni: De busreis naar het eiland...bijna volzet!

Na de Heuveltjes ... rijden we dit jaar
noordwaarts naar het Eiland. De bus is besteld,
het eten geregeld, het museum verkend. Kortom
we zijn klaar om de busreis aan te kondigen.

Op 06/06/26 (D-day) vertrekken we om 7u45 naar
Ouwerkerk. Daar wacht in het
watersnoodmuseum een koffie met een bolus. Na een typisch Nederlandse lunch
bezoeken we de enige zoutziederij die Nederland en Belgié rijk is. We sluiten af
in het prachtige Zierikzee, waar we ook nog een maaltijd gebruiken. Terug in
Bazel rond 21u30.

Zoals ieder jaar zijn de plaatsen beperkt tot 50. Momenteel zijn er 40
inschrijvingen. Dus als je zeker mee wil, mag je niet meer wachten. De
deelnameprijs is 75 euro per persoon voor leden en 95 euro voor niet-leden.
Inderdaad, de kas legt flink bij!
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Zat 7 maart: de Culinaire Kwis

Hoe gek is dat! Er is nog geen enkele aankondiging geweest voor de Culinaire
Kwis, er is nog geen prijs afgesproken met onze traiteur, er zijn nog helemaal
geen vragen opgesteld, maar toch zijn er al vijf ploegen ingeschreven!

Dat is het bewijs dat de formule nog helemaal niet versleten is, denken we dan.
Een beetje trots. In elk geval: het team dat de vragen samenstelt komt de komende
weken voor het eerst bijeen en zij proberen er weer een plezierig-lekkere avond
van te maken; of lekker-plezierig. Niet te missen, in elk geval.

In elk geval krijgen wij de indruk dat je niet mag talmen om in te schrijven. Het
mailadres is intussen bekend? Info at ... Juist!

E . E Rekeningnummer Raak Bazel: IBAN BE62 7835 5034 0661
3 BIC: GKCCBEBB
p.a. Geert Moens
- Parklaan 121
[=] 9150 Bazel



