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Oktober was met twee herfststormen - Amy en Benjamin - veel regen en
wind, best een onstuimige maand. Maar oktober bracht ook heel wat
moois: prachtige herfstkleuren, culinaire geneugten en ook het Raak
weekeinde, het ICT-café en een heleboel kooklessen.

We hebben een schitterend Raak weekeinde beleefd in Ter Helme,
Oostduinkerke. De resten van orkaan Amy zorgden voor veel regen en
veel wind maar dat kon de pret niet bederven. Verder in deze Kijker meer
daarover. Ook het ICT-café kon gesmaakt worden, getuige de
geinteresseerde aanwezigen en de gezellige drink achteraf.

Naast afscheid nemen van de zomer moesten we deze maand ook afscheid
nemen van Luc Van Der Aa als wijkmeester. Luc is al een eeuwigheid lid
van Raak en tientallen jaren wijkmeester. Hij is ook verschillende jaren
voorzitter, secretaris en penningmeester geweest. Door omstandigheden
moet Luc een stapje terugzetten maar hij blijft wel lid van onze
vereniging. Bedankt Luc, voor de jarenlange inzet en we zien je nog.

Er gaat iemand, er komt iemand. Wij zijn heel fier en blij om te kunnen
aankondigen dat Nele Steenssens ons wijkmeesterteam komt versterken.
Nele heeft vroeger al de nodige inspiratie aangebracht en staat ook op de
eerste rij om mee te werken aan de gezelschapsspellenavonden. Van harte
welkom Nele en bedankt om je schouders mee onder onze vereniging te
zetten.

De komende maand staan er weer drie mooie activiteiten op het
programma en het ziet ernaar uit dat we veel mensen zullen kunnen
verenigen. Dat verenigen doet KWB/Raak dit jaar al 75 jaar en dat zullen
we in stijl vieren op ons ledenfeest van 15 november.

In de aanloop naar ons ledenfeest is er ook de dansinitiatie Disco-Swing —
daar is veel reactie op gekomen en dat belooft voor het ledenfeest!

Hopelijk zien we jullie snel op één van onze Raak-activiteiten.



Agenda

Vrij 7 november Dansinitiatie Disco Swing St-Petrus, nieuwe refter
Don 13 november  |Leesclub De Drij Klakken

Zat 15 november Ledenfeest St-Joris, refter

Din 2 december Spelletjesavond De Drij Klakken

Zat 20 december Kersthappening St-Joris, refter

Don 15 januari Leesclub De Drij Klakken

Zat 24 januari (2026)|Brouwerijbezoek Dilewyns |[Dendermonde

Zat 7 februari Darts & Pizza (St-Joris) St-Joris, refter.

Nieuws uit onze vereniging

Onze vorige activiteiten en aanwezigheid op de Bazelse Jaarmarkt hebben twee
nieuwe leden aangebracht. Een grote welkom aan Maggy Poschet en Leen De
Cleen. We hopen ze veel tegen te komen op onze activiteiten.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de website van Raak Bazel — ja, dat was
nog eens dringend nodig. Bijzonderste aanpassing is het onderwerp
“Programma”. Naast de bekende flyer met ons jaarprogramma staat er ook een
link naar een chronologische lijst van de komende activiteiten. We gaan daar
telkens duidelijk het uur van aanvang en de exacte locatie bijzetten. Bovendien
kan je doorklikken op een activiteit en die rechtstreeks toevoegen aan jouw
agenda met de knop “Toevoegen aan kalender”. Meer nog: je kan heel onze
agenda in één keer toevoegen aan die van jezelf (met de knop “Abonneer op
kalender”), maar dan staan wel alle Raak-activiteiten in jouw agenda.

Je ziet het: we schitteren in goeie voornemens ... die we nu nog moeten
waarmaken. En blijven waarmaken!

Tip van de penningmeester: stuur altijd een mailtje als je je
inschrijft voor een activiteit! Zo vermijd je dat je betaling en
inschrijving verloren gaat tussen de tientallen anderen. Dus zomaar
geld op onze bankrekening zetten mag, maar is eerder iets voor de Sint.
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Beleggingsadvies!

Misschien is hij al geweest of moet hij nog komen. Neen, niet de
Sint ... je wijkmeester. Verwelkom hem met open armen, geef
hem een applaus want hij zorgt ervoor dat je volgend jaar terug
lid bent van Raak. Een wortel hoeft niet.

De 35 Euro per gezin moeten wij begin december betalen aan
Raak nationaal. Zij ondersteunen ons met materiaal en ideeé€n en
zorgen er ook voor dat de activiteiten verzekerd zijn.

Bij Raak Bazel verdien je dat lidgeld vlug terug. De “kas” doet bij tal van
activiteiten een duit in het zakje: het ledenfeest, de kooklessen, de dropping, het
weekend, de wandeling, de busreis, ... als lid betaal je minder of soms zelfs niets.

Data en info kooklessen mannen

De data van de kooklessen van “Kookploeg Oste” stonden al in de Kijker van
september — snel dat die mannen zijn.

Bij deze ook de data van de “Beste Kookploeg” — onbescheiden dat die mannen
zijn. Deze kooklessen gaan allemaal door in de refter van Sint-Joris.

Datum kookles | Start | Verantwoordelijke kookploeg

Do | 16/10/2025 19.00u | Marc D'Eer, Freddy, Paul
Do [ 27/11/2025 19.00u | Ernst, Philippe, Luc Fret
Do [ 29/01/2026 19.00u | Erik DR, Dirk G, Luc VE
Do | 19/03/2026 19.00u | Wim Diels, Erik Kw, Jasper
Do | 02/04/2026 19.00u | Reservedatum

Zo | 19/04/2026 10.00u | Kookfinale

Zo | 03/05/2026 10.00u | Kookfinale reserve

Kooklessen Dames

De dames hebben ondertussen de eerste kookles achter de rug. Onder leiding van
onze nieuwe kok Nele VB leerden ze lekkere dimsums maken en toverden ze een
heerlijke Thaise curry tevoorschijn. Ze leerden er nieuwe ingrediénten kennen uit



de Chinese winkel: curry panang, champignonsaus, oestersaus, kip seasoning
mix, bamboo scheuten, gepekelde kool, kimchi, ...

De tweede lessenreeks gaat door op donderdag 6 november, donderdag 20
november en vrijdag 5 december.

De data van de lessen die Stephanie na nieuwjaar - in haar gloednieuwe stek - zal
geven, volgen tegen eind november.

Ter Helme Weekend RAAK Bazel

We keken er met z’n allen al lang naar uit om samen met RAAK op weekend te
gaan gezien vorige editie in Bohan 2023 een voltreffer was...De organisatoren
hadden de lat voor zichzelf hoog gelegd om dit fantastisch weekend te evenaren.
Daar zijn ze zeker en vast in geslaagd volgens wat we zagen in de WhatsApp
groep RAAK vol met dankwoorden en complimenten voor de organisatie!
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Naar zee gaan is altijd een beetje vakantiegevoel en dat konden we ervaren in Ter
Helme in Oostduinkerke, een mooi vakantieverblijf. ledereen had een prachtige
kamer die piekfijn in orde was. De bar werd direct uitgetest en goedgekeurd, de
ober namen we erbij...en de zon zat in ons hart dus het weekend kon beginnen!

De eerste avond was direct een schot in de roos met de spelletjes-sfeer die een
gezelligheid meebracht voor elk wat wils: kaarten, darten, cornholen,
pitjesbakken en pintjes pakken - zorgvuldig genoteerd op ieders blad...Het was
alvast een gezellig samenzijn en iedereen deed vrolijk mee.

Na een luxe ontbijt volgde net als bij ons vorig weekend een Tai-Chi sessie die
begeleid werd door een echte pro: Paul Cassauwers deed dit met overgave en
passie. Mogelijks zijn er wel enkele liefhebbers die hem gaan vergezellen in de
toekomst in de Dulpop (elke donderdagmorgen) bij het strijken van de manen en
het zoeken naar de wolken en zo?

Dan begonnen we aan de wandeling die uitgestippeld was door Johan Van
Lancker, kenner ter plaatse en hij loodste ons door de duinen via het tof terras
van “de Mikke” naar het Visserijmuseum. De IJslandvaarders kregen ons
gezelschap tijdens de picknick om toch even respectvol stil te staan bij hun moed
en opofferingen van weleer. Naast een mooie wandeling tipte Johan ons ook een
leuke bar “de Sjansaar” en dat moest hij geen twee keer zeggen. De zeevonk
smaakte echt naar nog maar de weergoden vonden dat het tijd was om terug naar
Ter Helme te gaan. Daar genoten we weer van een lekker avondmaal naar ieders
zin.




Zaterdagavond was dan de topavond met een verrassende quiz die door onze
blinkende quizmaster en zijn assistenten mee in goede banen werd geleid. De
ploegen werden zorgvuldig samengesteld en dat bleek een voltreffer! Het was
een afwisselende quiz met veel weetjes, tekeningen, muziekjes, rare en grappige
info. Enfin, het was plezant en er werd veel gelachen en gestreden.

Zondag was nogmaals een zeer aangename dag met een grote wandeling via de
duinen en de vismijn in Nieuwpoort. Dat was dan het einddoel en daarna zochten
we naar ieders zin een plekje om lekkere garnaalkroketjes te eten. Een perfecte
afsluiter van een zalig weekend!
Kortom, het weekend met RAAK
was zeker geslaagd dankzij het
evenwicht in sport, cultuur,
plezier, lekker eten en drinken en
vooral de vriendschap tussen
iedereen. Moe en tevreden naar
Bazel terug op zondagavond.

Nog eens DIKKE MERCI,
mannen, en hop naar het volgende
weekend!




ICT-Café 18 oktober

De opkomst van ons eerste ICT-café was een succes, ongeveer 30 personen
waren aanwezig in school (bouwwerf) Sint-Joris om tussen pot en pint hun ICT-
vaardigheden te verbeteren, of om zich te laten helpen met de moeilijkheden die
ze ervaren op de digitale snelweg. Erik had als start van de avond een knappe
presentatie gemaakt over Phishing. We horen spijtig genoeg bijna dagelijks dat
onschuldige mensen zich om de tuin laten leiden door malafide internettrollen, en
dit door het klikken en doorgeven van vertrouwelijk en persoonlijke
identificatiegegevens en wachtwoorden op zogezegde veilige websites of links.

Wanneer men het in de gaten heeft dat er iets niet klopt, is het vaak al te laat om
de schade te beperken en in sommige gevallen raken personen op die manier heel
hun spaarboek kwijt. Erik had goed gevist naar concrete voorbeelden van
verdachte mails of linken naar valse websites uit zijn directe omgeving, waardoor
het herkenbaar was voor iedereen en geen ver-van-mijn-bed-show was.
Aansluitend op de presentatie was er tijd en ruimte voor vragen en antwoorden
over de persoonlijke ervaringen van de aanwezigen in Internetland.

In het tweede deel van de avond konden de deelnemers kiezen tussen enkele
workshops. Geert (fervente wandel- en fietsliefhebber) had gekozen voor de
wandel- en fiets-app KOMOOT om de aanwezigen in zijn les daar de knepen
van aan te leren. Ik was een van de aanwezigen en ik moet zeggen, mij heeft hij
alvast overtuigd om deze App aan te schaffen. In de andere groep gaven Erik en



Wim toelichting bij het gebruik van Google Agenda, het delen van afspraken,
het gebruik van verschillende kleuren per agenda of afspraak, enzovoort.

Naar goede gewoonte sloten we de avond af met wat gezellig napraten en een
drankje aan de bar. Dank aan de organisatoren voor de inhoudelijk boeiende
avond en aan de mensen achter de bar voor de snelle en vlotte bediening. Een
initiatief dat zeker vatbaar is voor herhaling ...

Vrij 7 november: Dansinitiatie disco swing

Vrijdagavond 7 november, een week voor ons
ledenfeest, organiseren we een dansinitiatie disco-
swing onder leiding van een professionele dansleraar.
Ondertussen staat de teller op 33 deelnemers, maar je
kan nog steeds aansluiten. Het is geen probleem dat je
geen dansbenen of gevoel voor ritme hebt, plezier
maken staat deze avond centraal.

Inschrijven kan nog steeds door een bericht te sturen
naar info@raakbazel.be en het juiste bedrag te storten
op het gekende Raak-rekeningnummer. Leden betalen
RAAK = BAZEI— 10€, niet-leden 15€. We verwachten je rond 19u45 in
de nieuwe refter van de Sint-Petrus school, Rupelmondestraat 42, inkom via
Vlooienhof. Tot dan!

PUT ON YOUR DANCING SHOES

Do 13 november: Leesclub

Zoals in vorige Kijker aangekondigd komen de leden van de leesclub donderdag
13 november samen om “Het verbond van het water” van Abraham Verghese te
bespreken. Welkom vanaf 20u00 in de Drij Klakken.

Zat 15 november: Ledenfeest 75 jaar Raak Bazel

In je vorige Kijker vond je de uitnodiging voor deze gala-editie. De kans dat je je
heel hard moet haasten als je dit leest is zeer groot.

Graag inschrijven voor 7 november 2025. Dit kan door een mailtje te sturen naar
info@raakbazel.be en de centjes over te schrijven naar onze rekening.
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Voor dit alles vragen wij een bijdrage van 55 Euro per persoon (all-in, behalve
dranken aan tafel)

Op zaterdag 15 november verwachten we jou in de refter van Sint-Joris vanaf
17u30. We starten met bubbels en oosterse amuses. Daarna volgt er een 4 gangen
menu en nodigen onze top DJ's Kevin en Niels uit ten dans. (Wees maar zeker
dat een streepje disco-swing niet zal mankeren)

Glitter en glamour, here we come!!!

Zat 20 december: Kersthappening

Ook dit jaar komt de kerstman weer langs om cadeautjes te brengen voor alle
lieve (klein-) kindjes van onze Raak-leden. Net als de vorige jaren wordt tussen
15u30 en 16u kinderanimatie voorzien. Omdat we 75 jaar bestaan, hebben we
een echte verteller gestrikt! Meneer Zee zal vanaf 15u30 een kerstverhaal
brengen. Traditiegetrouw kan groot en klein weer genieten van onze
gerenommeerde uiensoep, pasta en pannenkoeken.

Inschrijven kan al door 15 Euro per volwassene (20 Euro voor niet-leden) en 5
Euro per kind onder de 18 jaar te storten op het gekende rekeningnummer BE 62
7835 5034 0661 mét vermelding ‘kersthappening + je naam + aantal personen’.
Vervolgens stuur je een mailtje naar info@raakbazel.be met vermelding van het
aantal deelnemende volwassenen, aantal kinderen tussen 12 jaar en 18 jaar en
aantal kinderen onder de 12 jaar mét (voor de laatste categorie) vermelding van
hun naam, leeftijd en of het een jongen of meisje is.
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Zaterdag 24 januari 2026: BROUWERIJBEZOEK
DILEWYNS (Vicaris Bieren)

Brouwerij Dilewyns is een familiebrouwerij die voortkomt uit de passie voor bier
van oprichter Vincent Dilewyns en zijn vier dochters. In 2005 zijn de eerste
Vicarisbieren geboren. Na enkele succesvolle jaren als hobbybrouwer startte
familie Dilewyns in 2010 hun eigen brouwerij op in Dendermonde. Vandaag
staan vader Vincent en dochter Claire aan het roer van de brouwerij die staat voor
ambachtelijke kwaliteitsbieren van hoge gisting.

FAMILIAAL.: dit is het enige
bier ter wereld dat gebrouwen
wordt door een vader en zijn vier
dochters. Een échte familiezaak
met passie. Dat voel je!

PUUR: brouwerij Dilewyns
brouwt 100% natuurlijk met
slechts vier basisingrediénten:
water, mout, hop en gist. Niets
meer en niets minder. Dat proef
je!

AUTHENTIEK: met liefde en volgens traditie gebrouwen, geduldig 14 weken
laten rijpen. Ongefilterd en niet gepasteuriseerd. Dat merk je!

We gaan deze brouwerij bezoeken op zaterdag 24 januari 2026 om 15 uur.
Programma: rondleiding in de brouwerij (+/-2u) uitleg brouwproces + degustatie
+ p.p- 2 belegde broodjes

De inschrijvingen zijn beperkt (max 35 personen) Prijs voor rondleiding,
degustatie en broodjes voor leden is 18 Euro. Niet-leden betalen 23 Euro.
Inschrijvingen via info@raakbazel.be

PS: ze hebben een heel lekker alcoholvrij biertje VICARIS NANO
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Zat 6 juni: De busreis naar het eiland. In premiere!

Na de Heuveltjes... rijden we dit jaar noordwaarts
naar het Eiland. De bus is besteld, het eten
geregeld, het museum verkend. Kortom we zijn
klaar om de busreis aan te kondigen.

Op 06/06/26 (D-day) vertrekken we om 7u45 naar
Ouwerkerk. Daar wacht in het
Watersnoodmuseum een koffie met een bolus.

Na een typisch Nederlandse lunch bezoeken we de enige zoutziederij die
Nederland en Belgié rijk is. We sluiten af in het prachtige Zierikzee, waar we ook
nog een maaltijd gebruiken. Terug in Bazel rond 21u30.

Zoals ieder jaar zijn de plaatsen beperkt tot 50. De deelnameprijs is 75 euro per
persoon voor leden en 95 euro voor niet-leden. Inderdaad, de kas legt bij.

Voor wie dit zeker niet wil missen: schrijf in, mail naar info@raakbazel.be.

Het &
atEr . d ANy A

alles KwWam met donderas
meesleurend L

allesvernietigend ."

E . E Rekeningnummer Raak Bazel: IBAN BEG62 7835 5034 0661
3 BIC: GKCCBEBB
p.a. Geert Moens
- Parklaan 121
[w] 9150 Bazel



