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Ook dit jaar zijn de klokken niet uit Rome gekomen.

Ze moesten in quarantaine blijven.

Want in die reusachtige klokkentoren van de Sint-Pietersbaseliek in het
Vaticaan waar die oude gemijterde Paus met zijn zalvend mondje (met dank
aan Tom Lanoye) en zijn gekazuivelde wereldvreemde kardinalen resideren
zitten er ongetwijfeld ook coronagemuteerde vleermuizen.

Die mysterieuze beestjes moeten ook hun behoefte doen, en sch..ten op die
klokken maar die zijn mogelijks besmet door overgevlogen Chinese zieke
vriendjes, ... en daarom mogen die paasklokken van de Schepper ook dit jaar
weer niet naar hier komen.

Dat ge door overdaad aan paaseieren eten ziek zou kunnen worden,

tot daaraantoe maar COVID 19 krijgen door het eten van eieren waar uit-
werpselen van chiropteria aan kleven, stel u voor!

Genoeg gezever maar wees er maar zeker van dat er corona non-believers
zijn die zelfs dit zouden geloven als het maar door genoeg mensen wordt ge-
toeterd en gedeeld op sociale media.

eieren waar uitwerpselen van
chiropteria aan kleven

Door de gekende redenen is onze KWB-activiteiten kalender beperkt en hou-
den we ons aan de voorschriften die ons door Nationale Veiligheidsraad zijn
uitgevaardigd.

Toch hebben we afgelopen maand ook nog, weliswaar beperkt, activiteiten
kunnen doen. Meer hierover in deze Kijker 434.

Net zoals zovelen heb ik de afgelopen periode soms met vrienden maar ook
vaak alleen gelijk een ‘solitary man’ gewandeld in onze mooie Polder van
Kruibeke. Wat ik naast het mooie natuurschoon via Podcast in ons gecontro-
leerd overstromingsgebied ontdekt heb, wil ik graag met jullie delen zie hier-
naast voor meer uitleg.

Op naar betere tijden en welgemeende dank aan alle KWB — lovers om ons
‘KWB Bazel’, te blijven steunen in deze getormenteerde tijden.



Agenda
Lentewandeling zaterdag 8 mei

Iedereen heeft nu een smartphone en voor 30 euro heb je al een paar degelij-
ke oortjes om naar gesproken boeken of muziek te luisteren.

Grote aanraders:
o De Bourgondiérs' van Bart van Loo via Klara te beluisteren. Wat een
bruisend enthousiasme, en hoewel niet alles 100% historisch klopt zou je zo

) ¥ een middeleeuws harnas aantijgen om die
art /e N\ franskiljonse loeders een kopje kleiner te
BartVanLoo |

o In 2020 hebben we de 250ste ver-
jaardag van Beethoven gevierd. Ter gele-
genheid daarvan heeft Klara de rode loper
uitgerold voor één van de grootste genie-
én van de westerse cultuurgeschiedenis,
en muziekhistoricus Jan Caeyers heeft
een prachtige gesproken biografie ge-
maakt over het leven en werk van deze
geniale en getormenteerde componist in
een 9-delige radioserie.

. Bobcast: Op 24 mei 2021 wordt
icoon Bob Dylan 80 jaar. In de aanloop
daarnaar zendt de VPRO de 'BOBcast' uit,
een podcastserie in 26 delen. Persoonlijk heb ik een “haat”- “liefde” relatie
met nonkel Bob. Heb hem twee keer “live” gezien en voelde mij telkens be-
kocht, veel te dure tickets voor een oude zeurman die niet eens een beleefde
groet brengt naar zijn publiek. Maar wat een repertoire, meer dan 500 songs,
Nobelprijs Literatuur, en op zijn 79ste nog een meesterwerk uit zijn oude
knoken schudden: Rough and Rowdy Ways....(2020) genialiteit kent soms
geen leeftijd.




Koken op zijn Limburgs donderdag 18 maart

Als trotse Limburger wilde Erik bewijzen dat de gastronomie, van zijn ge-
boortedorp Achel, meer is dan alleen lekkere Limburgse vlaai. En of chef
Erik, met zijn souschef Sofie, hierin gelukt is! Op de planning stond het
Achelse signatuurgerecht “Varkenshaasje met Achelse ambassadeurs en aard-
appelgratin”. Het varkenshaasje en één ambassadeur ( de Achelse Blauwe
Grevenbroecker schimmelkaas) waren de avond voordien al aan huis gele-
verd, niet door Deliveroo, maar wel door Erik zijn souschef. Op de door Erik
toegestuurde info- en ingrediéntenlijst werd de aankoop van de tweede am-
bassadeur ( Achelse donkere trappist 9.5% ), sterk en in vooral ruime hoe-
veelheden aanbevolen, niet alleen voor de saus, maar koken maakt ook dor-
stig !

Om 19 u. werden de keukengevechten, onder een duidelijke en strakke lei-
ding van de chef, gestart. Petatjes schillen en in schijfjes snijden, kruiden hak-
ken, uien en teentjes look snipperen.......... , de mise-en-place was begonnen.
De aardappelschijfjes werden beetgaar gekookt in room met look en ui, het
ontvliesde varkenshaasje werd opengesneden en ingewreven met kruidenma-
rinade, daarna opgevuld met abrikozen en de schimmelkaas, opgerold, inge-
bonden met keukentouw en aangebakken. De uitgeboorde appelen kregen een
vulling van boter met bruine suiker en kaneel. De gratinpetatjes nog het nodi-
ge geraspte kaaslaagje, en zo stond alles klaar om tezamen in de hete oven

( 180 °) geknald te worden voor een
20-tal minuutjes. De dehydratatie en
de dorst van de kokers werd onder-
tussen vlot bestreden met het nodige
bier of wijn, camerabeelden liegen

( spijtig genoeg ) niet! De oventijd
gaf dan de mogelijkheid om met het
nog niet geconsumeerde bier, gesne-
den wortelen, ui, balsamicoazijn,
look en kruiden de saus te maken.
De saus kreeg nog “nen boost” met
het zoete bakvocht van de appelbe-
reiding.

Het uiteindelijke resultaat mocht er
best wezen ! De combinatie van het
zoete van de abrikozen met het zou-
te van de schimmelkaas gaven het
varkenshaasje een zeer verrassende
en fijne smaak ! Het was écht lek-
ker !




De paashaas is verdwenen tot en met 18 april

De paashaas
is Verdweiien!

Tijdens de paasvakantie, dus tot en met 18 april 2021, kan iedereen corona-
veilig, in de buitenlucht, gratis en zonder in te schrijven deelnemen aan de
wandeltocht ‘De paashaas is verdwenen’.

Aan de linkerkant van de ingang van het kasteel (op de hangbrug) van Bazel
kan je het start-bord terugvinden met een QR-code. Wanneer je deze met een
smartphone scant dan weet je meteen waar de tocht van 5,5 km je heenbrengt.
Onderweg kom je kleurige, fantasievolle borden in paasthema tegen. Daarop
staat een QR-code. Wanneer je die scant, hoor je een deel van het verhaal ‘De
paashaas is verdwenen’. Aan elk fragment is ook een opdracht of vraag ge-
koppeld. Het is dus aan jou en je bubbel om ze tot een goed einde te brengen
en zo de paashaas te vinden. Tijdens de wandeling kan je kiezen uit twee ver-
halen: eentje voor min 8-jarigen en eentje voor kinderen van 8 jaar en ouder.
Je kan ze uiteraard ook allebei beluisteren. De verhalen zijn geschreven door
An Neven en ingesproken door zanger en acteur Pieter Embrechts.

Het wordt weer een spannend avontuur voor de kinderen want de paashaas is
verdwenen en dit vraagt toch wel om een heuse zoektocht hoor.

Dus ouders, grootouders, nonkels en tantes geniet van deze ideale gezinsuit-
stap, die je heel gemakkelijk op je eigen tempo en op een zelf gekozen mo-
ment kan doen.

Het enige wat je nodig hebt, is een smartphone met een QR-lezer (de meeste



recente smartphones hebben zelfs een QR-scanner in het fototoestel inge-
bouwd).

Wij hopen dat jullie enorm zullen genieten van deze unieke wandeltocht !!!!
Instagram-gebruikers mogen natuurlijk hun foto’s van de wandeltocht delen
met ons door @kwbbazel toe te voegen.

Of foto's insturen naar : info@kwbbazel.be

Actie zwerfvuil zaterdag 3 april

Zaterdag 3 april trokken we er met een 12 tal KWB-ers en 3 milieubewuste
meisjes op uit om ons dorp terug wat properder te maken. Beladen met vuil-
zakken en grijpstokken gingen we het achtergelaten vuil te 1ijf.
Mondmaskers, sigarettenpeuken, lege blikjes, lege flessen, chipszakken,
zelfs pizza-dozen... Je houdt het niet voor mogelijk wat mensen allemaal
achter laten.

Vooral in de polders werden de meeste vuilzakken vol geladen.

Bij deze doen we nog eens een warme oproep aan iedereen: ook al geniet je
bij zonnig weer van een hapje en een drankje in de polders, wat zeker mag:
breng het afval dat je hierbij verzamelt terug mee naar huis. Zegge het door
aan je kinderen, kleinkinderen, buren, vrienden....

Iedereen wil ons mooie dorp toch ook graag netjes houden?

Bedankt aan alle vrijwilligers die kwamen meehelpen!
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Lentewandeling zaterdag 8 mei

Mogen we op 8 mei met meer dan 4 personen gaan wandelen?
Mogen we op 8 mei met 10 personen gaan wandelen?
Kunnen we voor de start een koffie drinken?

Kunnen we ons lunchpakket opeten op een terras?

Met hoeveel mogen we samen zitten?

Kunnen we een plekje op een terras reserveren?

Is de horeca wel al open?

Waar eten we dan ons boterhammekes als het regent?

Mogen we carpoolen?

Enfin, we weten het niet. Gaan we het tegen 8 mei weten?

We spreken af als volgt:

Wie mee wil gaan wandelen schrijft een mailtje naar: moens.g@skynet.be

Je vermeldt het aantal personen en of je met de wagen komt en of je eventueel
iemand kan meenemen (als dat mag natuurlijk??).

We houden je dan op dat mailadres op de hoogte van alle praktische afspra-
ken. Graag jouw inschrijving voor 24/04.

Wij kijken alvast uit naar een mooie wandeling. Naar waar? We weten het
niet!

Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661
BIC: GKCCBEBB

p-a. Geert Moens

Parklaan 121, 9150 Bazel



