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Kijker nr 477 - September 2025 
  

In 1973 zong Gerard Cox het iconische lied '’t Is weer voorbij die mooie 

zomer'. Het doet me altijd weemoedig terugkijken naar de voorbije 

vakantiemaanden. Hopelijk werden de vakantiegangers onder jullie die naar 

het zuiden trokken niet te veel geplaagd door de hitte en de vele bosbranden. 

Zelf kozen we voor vakantie in eigen land waarbij fietsen, wandelen, lezen, 

lekker eten en gezellig drinken centraal stonden. Bovendien kon er elke 

donderdag gefietst worden met Raak! Jullie hebben de Raak fietsavonturen 

zeker kunnen volgen via de WhatsApp groep. 

  

Gelukkig staan we voor de start van het nieuwe Raakseizoen en kunnen we 

komende maanden uitkijken naar verschillende boeiende activiteiten. In juni 

hebben de wijkmeesters samen enthousiast het jaarprogramma samengesteld 

tijdens een inspirerende bijeenkomst. Het fantastische programma voor 

komend seizoen vind je terug in de flyer bij deze editie van De Kijker.  

Zin om mee te doen? Zet jouw favoriete activiteiten alvast meteen in je 

agenda! We horen ook graag jouw ideeën of vragen—samen maken we het 

nóg leuker. 

  

En het is een bijzonder jaar – een feestjaar zelfs, want onze lokale Raak 

afdeling bestaat 75 jaar! En dat gaan we in stijl vieren op ons ledenfeest van 

15 november. Noteer die datum alvast met stip in jullie agenda want het 

belooft iets bijzonders te worden! 

  

Ondertussen nemen we meteen een vliegende start: Raak schittert op de 

jaarmarkt waar we ons nieuw jaarprogramma voorstellen en we je een 

pannenkoek aanbieden, de leesclub heeft een eerste afspraak, er komt een 

gezellige spelletjesavond in de Drij Klakken én we bereiden de 

kooklessenreeks 2025-2026 voor. 

  

Kortom, we starten het nieuwe jaar vol energie en gezelligheid! Iedereen is 

welkom bij de Raak-activiteiten, dus doe mee en beleef het samen! 
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Agenda 
 

10 september Startvergadering kooklessen  

13 september  Jaarmarkt Bazel 

16 september Spelletjesavond in de Drij Klakken 

25 september Leesclub 

18 oktober ICT-café 

Nieuws uit onze vereniging 

Er was droevig nieuws, afgelopen week. Ons medelid Walter Van Wauwe is op 29 

augustus overleden na een lange, slepende ziekte. Door zijn gezondheidsproblemen 

zagen we hem niet zo vaak meer, maar op de ledenfeesten bleef hij vaste gast. Wij 

wensen zijn nabestaanden veel sterkte.  

14 juni: Garageverkoop  

Het is al van begin juni geleden, maar jullie hebben nog het resultaat van deze 

jaarlijkse activiteit te goed. Er waren in totaal 170 deelnemers die de kopers konden 

aanmoedigen onder een zomerse zon.  

Het goede doel was dit jaar “TEJO” in (onder andere) Sint-Niklaas. Bij hen kunnen 

10- tot 20-jarigen die nood hebben aan een luisterend oor, terecht voor 

therapeutische gesprekken. We konden hen 800 Euro overhandigen.  

15 juni: Havenrondvaart Antwerpen  

Op zondag 15 juni scheepten 43 Bazelse Rakers in voor een “minicruise” door de 

Antwerpse haven. De zon was present, de Flandriaboot lag klaar aan de Zuidkaai 

van het Asiadok, en onze gids - die minstens drie talen met indrukwekkende 

souplesse uit zijn mouw schudde - maakte er een leerzame tocht van. 

Wat leerden we zoal? Dat elk schip een Marinofoon heeft om met de havenmeester 

en de andere schepen in zijn omgeving te praten, dat fruitcontainers wit zijn en 

gekoeld worden tot 13 graden tijdens hun drie weken durende transport en dat een 

rode vlag op een schip betekent dat er gevaarlijke stoffen aan boord zijn. Het 

vroegere afvalstort De Hoge Maai blijkt slimmer dan gedacht: het maakt van afval, 
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door vergisting, organisch gas dat vervolgens wordt gebruikt voor 

elektriciteitsproductie. Ook loopt er vanuit de petrochemische industrie een 

ondergrondse kerosineleiding naar de luchthaven van Zaventem. Een ander leuk 

weetje was over het kerktorentje van Oosterweel, dat nog steeds zichtbaar is tussen 

de containers en als referentiepunt wordt gebruikt door landmeters. Schepen die in 

de droogdokken een verfbeurt krijgen, worden tot aan het laadniveau voorzien van 

algenwerende verf, want wie wil er nu varen met een groene baard? 

Tijdens de drie uren durende rondvaart, naast imposante zeeschepen, torenhoge 

hijskranen, silo's voor opslag en grote chemische productiesites, werd ons heel 

duidelijk dat de Antwerpse Haven ( tweede grootste van Europa ) écht wel een 

belangrijke motor is voor de Belgische economie. Met 60.000 mensen die 

rechtstreeks in de haven werken, verspreid over ongeveer 900 bedrijven, zorgt de 

haven indirect nog eens voor ongeveer 80000 extra jobs. Na Houston in Texas is de 

chemie en petrochemiecluster in de Antwerpse haven de op een na grootste ter 

wereld. Duidelijk was ook dat de haveninrichting, op bepaalde plaatsen, ook niet 

ontsnapt aan de infrastructuurwerken voor de Oosterweelverbinding. 

Zonder storm, torenhoge golven of een drenkeling eindigde deze fijne en leerzame 

tocht van ongeveer 40 kilometers terug aan het Asiadok. Een rondvaart om niet snel 

te vergeten, en daarom dank aan de organisatoren! 
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Kookfinale mannenploeg, Dirk Lyssens en co.  

Het was een mooie afsluiter, op 21 juni, onder 

een stralende zon en in goed gezelschap van onze 

dames, van onze kooklessen onder de deskundige 

leiding van chef-kok Anke.  

Er was 1 minpuntje namelijk dat Anke meedeelde 

dat ze gaat stoppen met de kooklessen.  

Wij doen in elk geval verder, weliswaar onder 

een andere formule waarbij Anke misschien wel 

betrokken zal worden. Langs deze weg willen we 

allen Anke bedanken voor haar inzet gedurende 3 

jaar om ons iets proberen bij te brengen op 

kookgebied. 

 

Juli en augustus: zomerse 
donderdagen  

Vroeger was het tijdens de zomermaanden muisstil wat betreft Raak activiteiten. 

Tot in 2021 iemand op het idee kwam (Sofie?) om in juli en augustus te gaan 

fietsen op donderdagavond. Dit jaar mochten we dus een lustrum vieren: het vijfde 

jaar op rij dat we met Raak samenkomen om te gaan fietsen.  
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De formule is zeer eenvoudig gebleven: afspraak aan de kerk, een tochtje van een 

25-tal km en afzakken voor een gezellige nababbel in één of andere kapelleke.  

 

Dit jaar hebben we zeven tochtjes gedaan, goed voor 175 fietskilometers en hebben 

we 105(!) deelnemers een prettige avond bezorgd. Het gebeurt dat we er drie weken 

over doen om een nieuwe fietsbrug te vinden, dat we in een doodlopende wei of in 

een maisveld terechtkomen, maar alles is verlopen zonder pannes of ongelukken.  

 

Dank aan de vrijwilligers die zich kandidaat stelden om iets uit te stippelen en de 

kop te trekken, dank aan de f(l)ierefluiters om te waarschuwen voor tegen- of 

achterliggers, dank aan de vele deelnemers die voor wisselende ploegjes en babbels 

zorgden. Dit is weer eens een mooie gelegenheid gebleken om nieuwe mensen te 

leren kennen. 

  

Wordt zeker vervolgd in de zomer van 2026! 
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Bazel Parkt op 29 en 30 augustus 
  
“Het was er boenk op”, dat is wat je zo gemiddeld hoort wanneer het over de editie 

2025 gaat van Bazel Parkt. En dat voelden wij bij de organisatie ook zo aan.  

Op vrijdag stak het optreden van de 

Seatsniffers er bovenuit en later op de dag 

(nacht) natuurlijk ook de maffe show van 

DJeanine. ‘s Anderendaags lokten de 

combinatie van De Werf (een junioren-

bouwproject) en de Ketnetband veel jong 

volk en hun ouders en grootouders. 

Abba4U hadden we ooit al eens gehad en 

stelden ook nu weer niet te leur.  

Iedereen had duidelijk zin in een feestje en 

dat werd nog aangewakkerd door het zachte 

(en droge) weer.  

Dank aan de vele helpende (Raak- en 

andere) handen om dit te helpen 

waarmaken.  

Het doet nog altijd deugd aan ons hartje.   
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Wo 10 september – startvergadering kooklessen 
  
Onverwoestbaar zijn ze, onze Raak kooklessen. Een trouwe schare hobbykoks 

komen graag een vijftal keer per seizoen samen om er een potje van te maken – en 

afsluiten doen we met een heuse finale waarbij onze partners ook uitgenodigd zijn. 

Daarnaast blijven deze lessen populair om aan te sluiten bij Raak Bazel, of om 

elkaar beter te leren kennen, om iets bij te leren in de keuken en bovenal gezellig 

samen te zijn. 

  

Naar gewoonte nodigen we alle leden (m/v/x) die graag samen een potje willen 

koken, uit op de startvergadering van de kooklessen. We spreken af op woensdag 

10 september om 20.00u in de refter van Sint-Joris. We stellen de kookploegen 

samen, spreken af hoe en waar we gaan koken en leggen de datums vast. Be there! 

Wil je koken maar kan je er niet bij zijn op woensdag, laat het dan weten op 

info@raakbazel.be of breng iemand van je kookploeg op de hoogte.  

 

Za 13 september - Raak op jaarmarkt Bazel  

Net als vorig jaar zullen we als Raak Bazel 

een tentje hebben op de jaarmarkt van Bazel. 

We hopen op die manier onze werking in de 

kijker te zetten en misschien enkele nieuwe 

leden te werven?  

Uiteraard willen we onze trouwe leden die 

dag ook bedanken. Iedereen is welkom om 

een spelletje Cornhole te komen spelen en 

een pannenkoek te komen eten. Breng 

vooral enkele vrienden of familie mee zodat 

ze ook kennis kunnen maken met onze leuke 

activiteiten. Misschien willen ze wel 

deelnemen aan onze spelletjesavonden of in 

de leesclub komen?  
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Di 16 september - Spelletjesavond 

Na het succes van de eerste editie organiseren we met 

plezier twee nieuwe spelletjesavonden. De uitgelezen 

kans om nieuwe spellen te ontdekken, oude klassiekers te 

herontdekken of je lievelingsspel voor te stellen.  

Zin om mee te spelen? Laat het ons zeker weten via 

info@raakbazel.be en we voegen je toe aan onze 

WhatsApp groep. Enkele dagen op voorhand zullen we 

opvragen wie er komt en welke spellen worden 

voorgedragen en/of meegebracht.  

Deelname is gratis voor leden, voor niet-leden vragen we 

5 Euro. Afspraak om 19u30 in de Drij Klakken, het 

gezellige café van de Heemkundige Kring Wissekerke 

(hoek Kerkstraat - Kruibeketraat)  

 

Do 25 september - Leesclub 

Op donderdag 25 september is de volgende 

samenkomst van de leesclub. We bespreken ‘Mijn 

naam is Emilia Del Valle’ van Isabel Allende. 

Net als altijd overlopen we het boek. Welke sociale of 

historische thema’s zitten er in? Welke personages 

genieten jouw voorkeur of van welke heb je een afkeur 

en waarom? Was het een geloofwaardig boek, was het 

einde voorspelbaar of net onverwacht?  

Met een hapje en een drankje ontstaan boeiende 

gesprekken waarbij we respect hebben voor ieders 

mening. Op het einde mag iedereen voorstellen doen 

voor een volgend boek en via een poll kiezen we dan 

welk boek het wordt. 

Iedereen is welkom in de Drij Klakken om 20u. Ben je nog niet toegevoegd aan de 

leesclub-whatsapp-groep en wil je graag op de hoogte blijven, stuur dan een bericht 

naar Sofie Anné op 0477 73 65 20. 
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Weekend RAAK Bazel in Ter Helme 
3 tot 5 oktober 2025  

In de afgelopen tijd hebben we de inschrijvingen definitief afgesloten. Met wat 

onderhandelen hebben we de groep uiteindelijk kunnen uitbreiden tot 39 personen. 

Al de ingeschreven leden gaan binnenkort nog een mail krijgen met de volgende 

inhoud: 

• Praktische info over locatie en uur van aanvang en vertrek en de uren van de 

diverse activiteiten 

• Vraag tot betaling van het restsaldo (rekeningnummer en de vermelding op de 

overschrijving) 

• Kamerschikking plus uitleg over uren maaltijden 

• Praktische info van Ter Helme 

• Dresscode feestje…. 

 

We zijn er stilaan klaar voor, jullie hopelijk ook. 

 

ICT Café op 18 oktober  

In ons ICT Café kan je eerst en vooral 

gezellig iets drinken. Dat concept hoeft 

geen verdere uitleg. 

In ons ICT Café kan je eerst en vooral 

praten over computers, apps, programma’s, 

smartphones, problemen en oplossingen op 

jouw maat. Hoe betaal je je parking met een 

app, wat met wandelapps, wat is die 

“copilot” als ik een document opendoe, 

mijn "itsme" doet lastig, …. Kortom al jouw 

vragen kunnen aan bod komen. 

Gaan we op alles een antwoord hebben? 

Zeker niet? Willen we samen zoeken naar 

een oplossing? Zeker wel. 
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We starten om 19u30u met een inleiding over Phishing en fraude. Hoe herken ik 

het en wat doe ik als het toch fout loopt? 

Hou je mailbox in de gaten. Je ontvangt een inschrijvingsformulier met een 

vragenlijst waar jij kan aangeven waar je mee geholpen wil worden of wat je 

interesseert. 

Wil je gewoon iets komen drinken, dat kan ook. Schrijf dan ook even in aub. 

Alle communicatie, vragen, … naar ictcafe@raakbazel.be 

Dus zaterdag 18 oktober, Refter Sint Joris, deuren open om 19u00. 

Oh ja, deelname is gratis voor leden (voor niet-leden , drank niet (wist je dat er een 

app bestaat waarmee je de rekening kan delen?) 

 

Save the dates! 

  

1. Ledenfeest 

Een rode loper, flitsende fotografen, bodyguards, een juichend publiek, bubbels, 

een feestmaaltijd en een galabal… en de persoon waar het om draait ben JIJ. 

Want JIJ bent lid van Raak, JIJ fleurt onze activiteiten op met je aanwezigheid, 

JIJ helpt soms een handje, kortom JIJ bent deel van Raak Bazel. JIJ maakt deel 

uit van die 75 jaar waarin we mensen samenbrengen! 

En dat gaan we vieren! En niet met zomaar een ledenfeest, maar met een echte 

VIP- activiteit waar JIJ de hoofdgast bent. 

Glitter en glamour, here we come!!! 

Noteer alvast: zaterdag 15 november 2025 in Sint-Joris (details volgen) 

PS: Wij voorzien parkeerplaats voor je limousine 
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2. Last minute nieuws over een bedrijfsbezoek:  

Zaterdag 24/01/2026 gaan we op bezoek naar Brouwerij Dilewyns (o.a. Bieren 

Vicaris). Verdere info in een latere Kijker.  

3. Nog over kooklessen.  

De kookploeg rond Dirk Lyssens heeft er geen gras over laten groeien, nadat Anke 

stopte met de lessen. Ze hebben zelfs al een officiële naam, namelijk 

“KOOKPLOEG OSTE”. Er is al een programma in elkaar gebokst, inclusief data 

en gerechten. Bedoeling is om het eenvoudig te houden, met een aperitiefhapje een 

hoofdgerecht en een nagerecht. Dit is wat ze hebben “bekokstoofd”:  

24 sept - paella; 

29 okt - mosselen; 

17 nov - tajine met kip; 

17 dec - kerstdiner met kalkoen; 

7 Jan - bakharing samen met de vrouwen; 

4 mrt - vispannetje; 

April culinaire uitstap – datum nog te bepalen; 

20 mei - kalfsfricassee; 

27 juni - finale met BBQ. 

 

 

    

Rekeningnummer Raak Bazel: IBAN BE62 7835 5034 0661 

BIC: GKCCBEBB 

p.a. Geert Moens 

Parklaan 121 

9150 Bazel 


