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We zijn bijna halfweg in 2025, het zomerreces is in aantocht en dus tijd
om even achterom te kijken. We hebben tot hiertoe 11 algemeen
georganiseerde “RAAK”-activiteiten afgewerkt en daarnaast zijn er in de
verschillende kookgroepjes (V&M) 12 kooksessies voltooid en zijn er al 2
kookfinales succesvol verlopen. Voor de meeste activiteiten was de
opkomst boven de verwachtingen, en waren de reacties overwegend
positief. Eind juni zitten we met ons bestuur (V&M) samen om de
kalender van het nieuwe werkjaar te bespreken en in te plannen. En wees
er maar zeker van, we gaan ervoor zorgen dat jullie waar gaan krijgen
voor jullie lidgeld. De verslagen van de succesvolle activiteiten van
afgelopen maand vinden jullie verder in de Kijker. Blijkbaar moesten er
voor beide activiteiten (bezoek Bunker Kemmelberg & bezoek Kerktoren
Bazel) heel wat trappen genomen worden, m.a.w. de weg naar de hemel en
de hel is bergop of bergaf.

Het “EuroFUSIEsongfestival” (10 mei) was geen activiteit van onze
RAAK, maar een paar leden hebben er intens aan meegewerkt, vandaar
dat we het hier even vermelden. Bazel is mooi in de picture gekomen, het
was een leuk, verbindend muzikaal evenement en het idee kwam van een
van onze leden nl. Hilde De Bruyne. Wie daar nog van wil nagenieten kan
via de website van TV-Oost fragmenten van de knappe show herbekijken.

Een warm aan te bevelen “sport”- activiteit tijdens de maanden juli &
augustus is onze wekelijkse fietstocht op donderdagavond. Een 20-tal
kilometer fietsen aan een gezapig tempo, in de omgeving en daarna, voor
wie wil, wat bijpraten met een drankje op een van de terrassen van de
drankhuizen onze gemeente.

Voor al onze leden werkenden en gepensioneerden wensen we dat ze in de
zomermaanden samen met hun geliefden en familie kunnen genieten van
een deugddoende vakantie thuis, in eigen land, of in het buitenland.



Agenda
12 juni Leesclub
14 juni Garageverkoop
15 juni Boottocht Haven van Antwerpen
Zomerse donderdagavonden ...
September Startvergadering kooklessen (nog te bepalen)
16 september |Spelletjesavond in de Drij Klakken

Nieuws uit onze vereniging

Geen speciaal nieuws uit onze vereniging in deze Kijker.

4 mei: Bezoek kerktoren (exclusief voor Raak)

De kerktoren van Bazel bezoeken stond blijkbaar niet alleen op mijn “to do
lijstje" maar ook op dat van nog 24 andere geinteresseerden. In twee groepen
bezochten we de toren die mee het gezicht bepaalt van ons dorp - het werd een
unieke ervaring.

Onze gids Dirk was in zijn element toen we tot vlak onder het uurwerk de toren
beklommen. Veel ruimte was er niet en de groep van 12 personen moest niet
groter zijn. Anekdotes over de klokkenluiders die te enthousiast de klok luidden,
het uurwerk dat in de winter vastvriest, de 55m hoge toren die scheef staat en
vele andere wetenswaardigheden volgden elkaar op.

Op de begane grond volgde nog
een enthousiaste rondleiding in
de kerk over de kerken die over
de verschillende eeuwen heen
steeds moesten vergroot
worden, het hoogkoor dat niet
volledig op één as ligt met de
middenbeuk, de kerk die 15°
afwijkt van het oosten, het
plafond van de middenbeuk dat
2 meter werd verhoogd, de
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afgesleten grafsteen van de Baljuw van het Land van Waas die dan wél pal op het
oosten ligt (en daardoor scheef in het Hoogkoor) enzovoort ... Tot slot gingen we
naar de sacristie waar het verhaal van het Heilig Putteke nog lang tot de
verbeelding zal blijven spreken. En wie weet er hoe men een kerk ontwijdt?
Kortom, het werd een leerzame namiddag die voor sommigen afgesloten werd in
de Drij Klakken”.

6 mei: Leesclub ‘Americanah’

Op 6 mei kwam de leesclub samen om het boek Americanah van Chimamanda
Ngozi Adichie te bespreken. Thema’s als integratie, huidskleur, de positie van
(zwarte) vrouwen in de samenleving, ontrouw en meer kwamen uitgebreid aan
bod. De gesprekken waren opnieuw bijzonder boeiend. Hoewel de meningen
soms verschilden, verliep alles in een sfeer van wederzijds respect. Zelfs na
afloop ging de discussie verder in onze WhatsApp-groep.

Een fragment uit Gloria Mundi met Kamal Kharmach werd gedeeld en liet een
diepe indruk na. In dit fragment hoopt hij dat zijn dochter niet dezelfde extra
inspanningen hoeft te leveren — zoals eindconferences geven, tv-programma’s
maken en docent worden aan de hogeschool — om als ‘een goei’ beschouwd te
worden en als ‘één van ons’ gezien te worden.

Voor de volgende bijeenkomst kiezen we voor iets
lichters: we lezen samen Het appartement van Lucy
Foley. Dit spannende ‘who-done-it?’-verhaal draait HET

rond de mysterieuze verdwijning van een bewoner uit APPARTEMENT
een appartementsgebouw in Parijs, waarbij elke buur MM W

een mogelijk motief heeft.

Iedereen is van harte welkom op donderdag 12 juni
om 20u in De Drij Klakken om dit boek te bespreken
en samen een nieuw boek te kiezen. Heb je een goed
voorstel voor een volgend boek? Laat het zeker weten
aan Sofie of een ander lid van onze leesclub.

11 mei Kookfinale heren

We zullen die woordspeling wel al eens gebruikt hebben, maar het blijft een
leuke: de kookfinale op 11 mei was een gesmaakt evenement.



Onze eega’s werden bij zeer mooi weer buiten ontvangen met een aperitief en
een 4-tal lekkere hapjes. Het was de bedoeling om te breken met het klassieke
patroon van voorgerecht, soep, ... en op een rustig tempo de hapjes naar binnen
te spelen. Dat waren in volgorde: Erwtjessoep (koud, maar lekker), Torentje van
beuling en appel, Avocado en zalm en Scampi met look. Scampi’s flamberen? No
problemo. Kunnen wij als de beste!

Voor het hoofdgerecht werden we binnen ontvangen rond een mooi versierde
tafel. Daar werd “Coucou au vin” geserveerd. Een soort Coq au vin van
Mechelse Koekoek. “Topgerecht”, werd er hier en daar gefluisterd. Ook voor het
nagerecht grepen we terug naar de probeersels uit de kookavonden van afgelopen
seizoen. We kozen voor het Filodeeggebak met rabarber. Origineel gerecht met
een vergeten groente. Of is het fruit ...?7

Het werd een mooie namiddag en leuke afsluiting van ons ik-weet-al-lang-niet-
meer-hoeveelste kookseizoen! Proficiat aan de koks die het keukenwerk verricht
hebben. wes i ~

Applaus!




17 mei: Busreis naar “de heuveltjes van...”

Volgens Geert ligt de Rally van Ieper aan de basis van het feit dat de busreis dit
jaar doorging in mei en niet zoals gewoonlijk in juni. En dus vertrokken we op
zaterdag 17 mei met een propvolle bus naar de Westhoek, meer bepaald de
Kemmelberg.

Na een hartverwarmende kop koffie en croissant in de Hollemeersch kregen we
een rondleiding in de Commandobunker. Voor velen onder ons onbekend.

De bunker is een historische site die tijdens de Koude Oorlog functioneerde als
hoofdkwartier in geval van oorlog en conflicten. Het bezoek door geheimen
gangen via kantoren en Operation Rooms en het boeiende verhaal, aangevuld met
anekdotes van onze gids, was toch wel een indrukwekkende belevenis.
Opmerkelijk is dat de bewoners van Kemmel blijkbaar niet op hoogte waren van
de activiteiten in deze bunker; alhoewel er toch pittige verhalen de ronde doen
over officieren, nooduitgangen en de Hollemeersch.

Het prachtige groene Heuvelland met zijn glooiingen, akkers en weilanden; de
afwisseling van wind, wolken en zon; de wijngaard van Monteberg vormden de
perfecte setting voor een uitstekende picknick op het wijngoed. Fijne
streekproducten: paté, hesp, verschillende kaassoorten, yoghurt, aardbeien en
lekkere koekjes smaakten bij een glaasje wijn, Belbub of appelsap.

Na deze (h)eerlijke maaltijd kregen we een virtuele rondleiding van het
wijndomein; een familiebedrijf gestart in de jaren 90 van vorige eeuw. De vele
vragen werden deskundig beantwoord door Katrien Six, met aansluitend een



degustatie van diverse
wijnsoorten.

Op naar leper. De Menenpoort
(pas gerestaureerd), Ramparts
Cemetry, de Lakenhallen, In
Flanders Fields Museum,
kuieren over pleinen en door de
straten van Ieper... het is maar
een greep van plekjes die te
verkennen of te bezoeken waren
naar ieders goesting en op ieders
tempo.

Na de avondmaaltijd in Utopia werden we om 20.00u. verwacht aan de
Menenpoort voor de Last Post. Elke avond brengen de klaroeners van de
vrijwillige brandweer een eenvoudig maar zeer ontroerend eerbetoon aan
soldaten en gesneuvelden van WO 1. De ceremonie werd deze avond ook
begeleid door de Flanders Red Cross Pipe Band uit Hamme. Toch steeds weer
een aangrijpend moment.

o
Ty |

Met de ondergaande zon reden we huiswaarts. Dank aan de chauffeur om ons
veilig thuis te brengen en dank aan de RAAK-ploeg en vooral aan Geert voor
deze prachtige dag. Het wordt alweer uitkijken naar de volgende busreis.

(Artikel ingezonden door Christine Christiaens)



25 mei Kookfinale dames

Op zondag 25 mei vond de kookfinale voor de vrouwen plaats. Om 11 uur
verzamelden 14 enthousiaste dames om samen met Stefanie een scala aan
heerlijke gerechten te bereiden. Veel van de gerechten hadden ze al eerder
gemaakt tijdens een van de kooklessen van Stefanie en Anke, maar er waren ook
nieuwe verrassende recepten. Onder de vakkundige leiding van Magda werd de
tafel gedekt, en de roosjes uit de tuin van An gaven het geheel een extra
charmante touch.

De vrouwen werkten in duo's, elk met hun
eigen gerecht. De wachttijd werd slim benut:
ondertussen werd er al afgewassen en

| gepraat. Het was duidelijk: dit team werkte

' perfect samen, zonder dat veel woorden nodig
waren. Anke zorgde voor de finishing touch
van de laatste gerechtjes, net op tijd voor de
mannen arriveerden. Chris en Sabine

' verwelkomden hen met een verfrissende
cocktail van granaatappel en gin, of een
verkwikkende appel-vlierbloesem-mocktail.




Daarna was het tijd voor de hapjes: spiesjes van tagliata van entrecote, een
bloemkool-chorizohapje met geitenkaas en een verfrissende watermeloen met
feta crumble. Vervolgens schoof iedereen aan tafel voor een heerlijk Midden-
Oosters buffet, met hummus, aubergine-dip, naanbrood, Arayes met rayta, bimi
met pischa en dille, couscoussalade en kippenburgertjes.

Als afsluiter was er een verrukkelijke crumble van perzik, abrikoos en pruim,
afgetopt met geschaafde amandelen, marsepein en een toefje slagroom.

Het was een culinair feest dat
werd afgesloten met een
welverdiend moment van
dankbaarheid, waarbij we de
kookoma’s (zoals Suus ze
liefkozend noemt) Stefanie en
Anke in de bloemetjes zetten
voor hun schitterende
begeleiding tijdens de lessen en
tijdens deze kookfinale.

14 juni: Garageverkoop

Het puzzelwerk voor de organisatoren is begonnen, want er is een zeer groot
aantal “handelaars” ingeschreven. Het loont dus de moeite om op strooptocht te
gaan om zondag 14 juni en hier en daar leuke koopjes te doen.

Wil je op schattenjacht? Kijk dan op 14 juni vanaf 8u30 op de website of sociale
media van Raak en Femma; daar vind je een lijst van de geregistreerde
deelnemers en een plattegrond.
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15 juni: Havenrondvaart Antwerpen

Op het bezoek aan de haven van Antwerpen waren blijkbaar heel wat mensen aan
het wachten. We gaan met meer dan 40 mensen (Flandria-) bootje varen om de
omgeving eens vanuit een ander perspectief te bekijken.

Om in te schrijven is het in principe te laat. Hieronder nog even de praktische
afspraken.

We spreken af op 15 juni om 11u40 (ten laatste!) aan Asiadok-Zuidkaai
Antwerpen (vlak tegenover de publieke, betalende parking van het nieuwe Cadix
ziekenhuis en op wandelafstand van het MAS). De boottocht start om 12u00. In
principe gaan we met eigen vervoer, maar er kan in onderling overleg samen
gereden worden.

Enkele ingeschrevenen hebben nog niet betaald; gelieve dat tijdig te doen op
BE62 7835 5034 0661 (25,- Euro voor leden en 30,- Euro voor niet-leden).

We duimen voor een stralende zomerdag.

Juni en juli: zomerse donderdagen

Niet vergeten: elke donderdagavond in juli en augustus spreken we om 20u00
met de fiets af aan de kerk van Bazel om een toertje van een 20-tal km te fietsen
in de buurgemeenten om daarna af te zakken naar een of ander terras. Elk om de
beurt stippelen we het parcours uit. Laat het ons zeker weten als ook jij een leuke
fietsroute kent. We staan ook open voor andere suggesties: heb je een leuke
zomeractiviteit die je samen met je Raak-vrienden wenst te doen: gooi het in de
Raak Bazel-whatsapp groep. Ben je er nog niet aan toegevoegd? Laat het dan
snel weten aan Sofie op 0477 73 65 20.

Eerste afspraak op donderdag 3 juli £:3
Spelletjesavonden: toch nog een vervolg!

Na het succes van de eerste editie zijn we verheugd om twee nicuwe gezellige
spelletjesavonden aan te kondigen. Heb je zin om nieuwe spellen te ontdekken,
oude klassiekers te herontdekken of je lievelingsspel voor te stellen aan anderen?
Dan ben je van harte welkom op volgende data:

e Dinsdag 16 september 2025
e Dinsdag 2 december 2025
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Telkens om 19.45 tot ongeveer 23.00 uur; locatie: Drij Klakken, hoek Kerkstraat,
Kruibekestraat.

Breng als je wilt je eigen spelletjes mee en geniet van een avond vol plezier en
competitie! De kosten bedragen €5 voor niet-leden, voor leden is het gratis. We
vragen je vriendelijk om je aanwezigheid te bevestigen zodat we weten hoeveel
speeltafels we moeten klaarzetten. Intussen is er een WhatsApp-groep
aangemaakt voor deze spelletjesavonden. Wil je op de hoogte gehouden worden
over deze avonden, laat het dan weten via info@raakbazel.be of 0469 21 32 47.

We kijken ernaar uit om samen te spelen!

Ter Helme Weekend RAAK Bazel
3 tot 5 oktober 2025

Ondertussen zijn alle gereserveerde plaatsen (35) ingenomen en zijn we volop
bezig met het uitwerken van het programma. We gaan proberen er een leuke mix
van te maken waarvan sport, spel, vriendschap, wandelen, gezonde zeelucht en
ontspanning de hoofdactiviteiten zullen uitmaken ... We begrijpen dat jullie
nieuwsgierig zijn naar het programma.

Het “voorlopig” programma (athankelijk van het weer):

e Vrijdagavond 03/10:

o Inchecken op de kamers

o Diner (tussen 18u30-19u30)

o Avondactiviteit (in zaal Golfbreker): gezellig samenzijn met drankjes,
plaatjes en praatjes (verzoekjes voor een Spotify-lijst mogen
doorgestuurd worden naar ernst.plaetinck@skynet.be )

e Zaterdag 04/10:

o Ontbijt van 8u00 tot 9u30

o Initiatie Tai Chi door Paul C. (dit om de dag zorgeloos te beginnen);
buiten gezelschapsspelen: Cornhole, sjoeke schieten, Kubb ...

o +/- 10u30 start wandeling(en); we nemen een lunchpakket mee. We
hebben een optie voor een fotozoektocht langs de mooiste plaatsen van
Koksijde en Oostduinkerke.

o In de namiddag vrije tijd om een terrasje te doen of wat te shoppen.

Diner (18u30 tot 19u30)
o Avondactiviteit (in zaal Golfbreker): voor de liethebbers een leuke quiz

t.t.z over muziek en het is wat het is, met leuke prijzen!

o
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e Zondag 05/10:
o Ontbijt van 8u00 tot 9u30
o Uitchecken van kamers
o Voor wie nog niet naar huis wil, een verrassingsactiviteit

E . E Rekeningnummer Raak Bazel: IBAN BEG62 7835 5034 0661

BIC: GKCCBEBB
' p-a. Geert Moens
b 1o T o
- 2 Parklaan 121

[w] 9150 Bazel



