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Is het jullie ook al opgevallen hoeveel werfputten, tijdelijke afsluitingen,
herstellingswerken en slecht geparkeerde camionettes er de laatste tijd in ons dorp
her en der de weggebruiker de normale doorgang op de openbare weg hinderen?
Je zou van minder als eens botsen of met de fiets vallen. Zijn het niet de mannen
van FIBER-(nooit?) -KLAAR dan zijn het de gemeentediensten of FLUVIUS die
wat dringende herstellingen moeten uitvoeren. En dan is het ook nog april, de
maand waarin de echte mollen de onverharde wegbermen versieren met hun
piramidale molshopen.

Deze inleiding alleen maar om te duiden wat een fantastische prestatie het
“RAAK Bazel Ontbijt aan bed-team” weeral heeft verricht om 385 lekkere
rijkgevulde ontbijtboxen te prepareren en dan nog, door die hindernissen koers
zoals beschreven in de eerste alinea, tijdig en correct overal aan huis te leveren.
Dankzij de centjes die we daarmee opzij kunnen zetten slagen we erin om de
deelname prijs van onze activiteiten laag te houden en kunnen we af en toe “enen”
trakteren van de kas.

Deze opbrengst laat ons ook toe om na 10 jaar paraderen in ons blauw
(ondertussen licht verschenen) KWB-hemd een andere meer eigentijdse RAAK
tenue aan te schaffen. Het was fijn dat we tijdens de culinaire quiz van veel
deelnemers complimenten kregen over onze nieuwe outfit(s) en onze oranje
feeststrikjes & bretels, waar Wim voor gezorgd heeft. Het moet gezegd: dankzij
de vrouwelijke inbreng in ons bestuur is er schot in de zaak gekomen en hebben
we een nieuw modern kleurrijk uniform zoals Gang of Four in 1982 al zong “I
love a M/V in a uniform”.

Over de culinaire quiz lezen jullie verder in de Kijker een leuk artikeltje van
Meester Marc. Wij als organisatoren hebben er ondanks het nodige werk voor,
tijdens en na, intens van genoten en kijken al uit naar de editie van 2026.

Eind april is er onze jaarlijkse lentewandeling uiteraard gaat die door in een
mooie Vlaamse bestemming gelegen in een groene rusticke omgeving en met de
nodige haltes in de lokale drankgelegenheden. Verder zijn er in paasmaand de nog
lopende activiteiten in de boekenclub en in de verschillende kookploegen.



Agenda
27 april Lentewandeling
29 april (}) Leesclub
4 mei Bezoek kerktoren
17 mei Naar de heuveltjes van ... busreis
12 juni Leesclub
14 juni Garageverkoop
15 juni Boottocht Haven van Antwerpen

Nieuws uit onze vereniging

Dankzij onze activiteiten hebben we weer 2 nieuwe leden mogen inschrijven.
Heidi Staes (Bazel) stapt mee in de leesclub en Mathias Bolssens (Beveren) heeft
al 2 keer meegedaan aan onze Culinaire Kwis en wil niet meer de stress
meemaken dat hij er misschien niet bij kan zijn als niet-lid. Welkom allebei,
hopelijk zien we jullie ook nog op andere activiteiten!

In februari organiseerden we een avond met gezelschapspelletjes. De opkomst
was niet enorm groot, maar het enthousiasme des te groter. Dit gaat dus in de
toekomst een vervolg krijgen in de vorm van een “spelletjesclub”. Ben je
spelletjesliethebber, hou dan de Kijker de komende maanden in ’t oog.

Op deze plaats willen we toch ook nog even reclame maken van een bijzondere
activiteit die op 10 mei in onze nieuwe gemeente B/K/Z georganiseerd wordt in
Bazel namelijk “Het EURO-FUSIE songfestival”. Ere wie ere tockomt: het idee
komt van een lid van onze RAAK-afdeling. Over dit evenement gaan jullie de
komende tijd nog wel meer informatie krijgen via verschillende kanalen. Naast
een groot muzikaal multimedia gebeuren is het toch vooral een mooi verbindend
initiatief dat de interactie en daardoor mogelijks de samenhorigheid tussen de
dertien deelgemeenten ten goede kan komen. The Beatles zongen het al jaren
geleden “With a little help from my friends”.



13 maart: Leesclub

Op 13 maart bespraken we het boek ‘Pogingen iets van het leven te maken’ van
Hendrik Groen. Hoewel sommigen onder onze lezers opgaven omdat de dagboek-
stijl hen niet zo erg lag, waren er toch ook heel wat lezers onder ons die erg
genoten hebben van dit toch wel humoristisch boek. Het is het relaas van Hendrik,
een rusthuisbewoner die eigenlijk nog goed bij de pinken is en die, samen met een
aantal andere bewoners die de betuttelende activiteiten van het rusthuis maar niets
vinden, een clubje opricht: OMANIDO: oud maar niet dood. Ze organiseren elk
om de beurt een leuke activiteit buiten het woonzorgcentrum omdat de regels in
het centrum - die ze niet te zien kunnen krijgen - dit niet toelaten. De verhalen van
deze rebelse oudjes zijn dikwijls zeer grappig, maar soms ook zeer schrijnend.
Het opende de discussie - die dezer dagen ook zeer actueel is - hoe we met onze
ouderen omgaan. Ook thema’s als eenzaamheid, vriendschap, ziekte en afscheid
nemen kwamen in dit boek aan bod. Dankzij ons nieuw lid - die terecht vindt dat
als iets goed is je ook een 10/10 mag geven, scoorde dit boek een gemiddelde van
7,9 op 10. Wie afwezig was en zijn punten nog niet liet weten, mag deze nog
steeds naar Sofie sturen.

Het boek dat we gezamenlijk kozen om als volgend boek te lezen is ‘Amerikanah’
van de Nigeriaanse schrijfster Chimamanda Ngozi Adichie. Het werd ons
aanbevolen door ons nieuw lid Heidi en vertelt het verhaal van Ifemelu en
Obinze, twee verliefde jonge mensen die omwille van de militaire dictatuur uit
Nigeria vluchten en respectievelijk in Amerika en Londen terecht komen.
Wanneer jaren later de dictatuur eindigt keren ze beiden terug naar hun
moederland waar ze opnieuw verliefd worden maar hun relatie is, omwille van
hun beider ervaringen, geen evidentie is.

CHIMAMANDA

Ben je ook benieuwd naar dit boek en sluit je graagaan NGO/ ADICHIE
bij de bespreking ervan in onze leesclub, laat het dan
weten aan Sofie op 0477 73 65 20. Lees je graag de
boeken mee maar kom je liever niet naar de
besprekingen? Ook dan zijn we benieuwd welke score
het boek volgens jou verdient. Laat het ons weten.

AMERIKANAH

Let op: in overleg werd beslist om de datum van de
volgende leesclub te verplaatsen naar dinsdag 29
april (en dus niet donderdag 24 april zoals op de
jaarkalender staat).




15 maart: Culinaire Kwis

Deze activiteit dendert al heel wat jaren lekker voort en behoudt voldoende
belangstelling om er mee verder te doen. We moesten weer afremmen op 25
ploegen. Het culinaire deel tussen de vragenronden door werd zeer gesmaakt en
het kwisgedeelte verliep ook vlekkeloos. Of toch bijna: bij één vragenreeks
kregen de deelnemers samen mét de vragen meteen ook de antwoorden
aangeleverd. Schoonheidsfoutje wat (door sommigen) geapprecieerd werd.
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Marc Verschooren nam ook deel aan de kwis en stuurde onderstaand verslag in
(waarvoor dank):

Men zegt al eens: een feest is een geseling waard!

Op zaterdag 15 maart 2025 zakten 25 ploegen af naar de refter van het St.-
Jorisinstituut voor de 20e aflevering van de “Culinaire quiz”. Zoals elk jaar een
fantastische ervaring. De hele ploeg van Raak Bazel wil ik hier van harte
proficiat wensen met deze speciale editie. Uitgedost met een oranje strik en dito
bretellen kwamen zij er feestelijk voor. Nogmaals proficiat!!

Democritus zei het al: Een leven zonder feesten is als een lange weg zonder
pleisterplaatsen.

Vooreerst de namen van de ploegen. Steeds hoe langer hoe gekker! What'’s in the
name! Onze ploeg: De redders van Catan. Wij wachten nog steeds op die



redders! Want dan begon het pas. De quiz zelf. Wij dachten dat wij goed
voorbereid waren. Je dacht het maar. Waar zijn de redders? Gelukkig maakten de
“culinaire” tussendoortjes heel wat goed. Na de derde ronde dachten we om
volgend jaar eens alleen maar te gaan eten. Gelukkig waren de verdere ronden
wat beter en konden we toch terugkijken op een meer dan bevredigende 17e
plaats. We leerden weer heel wat bij!

Maar zo zie je maar ... sociale media, niet nodig op zulke avond. Je leert meer
mensen kennen dan die eindeloze “vriendschapsverzoeken” op facebook!
Gezellig bijpraten met mensen die je nog nooit gezien hebt en die plots tot je
kennissenkring behoren. Verbinden kan met deze quiz ook!

Vaststelling: Een gezellige avond, eens niet voor de buis, lekker eten en 8
quizronden om ons verstand eens te testen. Om tot de vaststelling te komen dat we
nog zo weinig weten.

Raak-ploeg, nogmaals proficiat voor jullie prachtige organisatie. Want wie zei
weer: organisatie vergt organisatie.

Tot volgend jaar!

23 maart: Ontbijt aan Bed

Je ontwerpt een website, je verdeelt 2500
brieven, je verzamelt 165 bestellingen en
daar maak je dan even 14 rondritten van.

Je doet bestellingen en je gaat naar de
winkel. Koffers en karrevrachten vol sleur
je aan: 800 verse pistolets, 400
koffiekoeken, 400 appels, 400
koffiefilters, 800 sandwiches en nog veel,
veel meer ... Je kookt 400 cieren, vult 400
potjes prepare en je verpakt 400 sneden
kaas. Dat doe je dan in doosjes, je telt
alles 4 keer na en je levert het af op het
juiste adres en op het juiste uur.

Voila: ontbijt op bed 2025. Simpel. DE activiteit waar we onze kas mee spijzen.



BEDANKT aan iedereen die een ontbijtje kocht. BEDANKT, BEDANKT aan
alle helpende handen, want zonder jullie is dit onmogelijk.

27 april: Lentewandeling

Dit keer niet op een zaterdag ... maar ... een zondag. Een goede dag om een toffe
wandeling door onze prachtige Vlaamse natuur te maken. Wij zorgen voor een
mooi parcours van een 15-tal km met een terrasje voor, tijdens en na de tocht.

Een mooie gelegenheid om stressloos te genieten van het landschap (met hopelijk
veel zonneschijn) en van de groep. Op zondag 27 april spreken we af om 09.30u
aan de Dulpop. Breng je lunchpakket, je wandelschoenen, je (hopelijk-niet-
nodige) paraplu en je goed humeur mee. Met eigen vervoer rijden we dan naar de
startplaats van onze wandeling. Schrijf je in en stuur een email naar Marc Van
Royen (mvanroyen@googlemail.com) of via gsm 0496 35 20 55 (ten laatste op
20 april). Vergeet niet te vermelden of je al dan niet zelf met de wagen komt en of
je eventueel nog mensen kan meenemen. Deelname is gratis

Verdere info volgt een paar dagen voor de wandeling. Tot dan.

4 mei: Bezoek kerktoren (exclusief voor Raak)

Is je al eens opgevallen dat de Bazelse kerktoren scheef staat? En niet zo’n beetje;
maar wees gerust, hij staat niet op vallen. Er is trouwens nog wel wat meer scheef
aan de kerk, maar ook daar is een verklaring voor. Weet jij hoeveel klokken er in
die toren hangen en waarom die eigenlijk niet verbonden zijn met die toren? En
waarom was pastoor Janssens in 1706 zo koleirig op de klokkenluiders?
Trouwens, heb je enig idee wat een “heilig putteke” is? En hoe een kerk ontwijd
wordt (maar uiteraard niet onze Sint-Petruskerk)?

Op al deze vragen krijg je een deskundig antwoord gedurende de rondleiding in
de kerk, maar vooral ook, zeer exclusief, in de toren. We klimmen tot vlak boven
onze klokken die we ook live gaan horen en bezoeken ook even dat “heilig
putteke”. Schrijf zeker in (info@raakbazel.be). We kunnen met twee groepen van
12 personen naar boven. Groep 1 om 14.00 en groep 2 om 14.45.

17 mei: Busreis naar “de heuveltjes van...”

Beste Raak busreiziger, hou je mail in de gaten. Spannend he? (Sorry, nog
steeds volzet).



Ter Helme Weekend RAAK Bazel
3 tot 5 oktober 2025

Omdat het vorige keer (oktober 2023) in Bohan zo plezant was, gaan we dit jaar
290 km naar de andere kant van het land en hebben we gekozen voor
vakantiedomein Ter Helme gelegen aan de Belgische westkust.

We zijn de afgelopen weken met 4 wijze, grijze

mannen een dagje op verkenning geweest en hebben g 2 ¥
de accommodatie, de keuken en de omgeving met F‘; f
een kritisch oog gecheckt, geproefd, en getest. We —
waren alle 4 in onze eindconclusie unaniem dat het

een topbestemming is om onze RAAK leden een =
fantastisch vakantieweekend te bezorgen. -

£

AL

==

Momenteel hebben we 35 plaatsen gereserveerd met een mogelijke uitbreiding
van 6 plaatsen (zie hieronder):

15 tweepersoonskamers (badkamer met toilet en douche) TV, Wifi
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Er zijn geen aparte 1-persoonskamers in Ter Helme

douche) TV, Wifi. Met uitbreiding mogelijkheid voor 4 personen ttz. 1
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5 single overnachtingen op een 2-persoonskamer (badkamer met toilet en

boxspring van 2 personen. Op die zogezegde “single 2 persoonskamer” staat

er ook een stapelbed voor 2 personen.
Verder inbegrepen in de prijs: 2 keer diner in selfservice (keuze vlees, vis,

veggie), 2 keer ontbijt in selfservice, 1 lunchpakket, gebruik van een ruime

gemeenschappelijke zaal met een bar.

Prijzen (onder voorbehoud van eventuele aanpassing): 200 euro per persoon. Wie

wil meegaan graag een betaling van 100 euro voorschot per persoon met

vermelding van na(a)m(en) en keuze kamer van kamer.
Storten op Rekeningnummer Raak Bazel: IBAN BE62 7835 5034 0661 BIC

GKCCBEBB p.a. Geert Moens Parklaan 121 9150 Bazel
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