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Sinds 20 januari kiezen ze in het rijk van Keizer Donald voor een kille wereld
zonder empathie of mededogen. De enige bekwaambheid die daar blijkbaar nog
telt is macht, weinig manieren en vooral heel veel geld. Gelukkig loopt het in
ons landje nog niet zo een vaart, hoewel het nog afwachten is wat het
programma zal zijn van de “nieuwe” regering, als die er ooit komt ...

Onlangs kreeg ik een brief van een andere vrijetijdsvereniging (waar ik lid van
ben) met de vraag om eens te kijken of er in eigen kennissenkring, in ruil voor
een kleine beloning, geen mensen zouden geinteresseerd zijn om lid te worden.
Het is een beetje eigen aan de “ME”- time waar we nu in leven dat
verenigingen en vrije- tijdsorganisaties het moeilijk hebben om nieuw en jong
bloed binnen te halen. Gelukkig valt dit binnen onze warme vriendenclub
Raak Bazel tot op heden nogal mee. Zowel bij onze trip naar de VRT als bij de
inschrijvingen voor onze Culinaire quiz waren alle beschikbare plaatsjes op
een hip en in een wip verkocht.

Hartelijke dank aan de loyaliteit van onze trouwe leden, het is als bestuur leuk
om te ervaren dat onze geplande activiteiten aanslaan. Ons streven als
organisator is gelijkaardig met de slogan van een bekende supermarkt: “Hoge
kwaliteit tegen lage prijs". Genoeg eigen stoef.

In de komende maand kijken we uit naar een 2-tal leuke activiteiten: Darts &
Pizza op zaterdag 1 februari (derde keer) en een primeur voor Raak Bazel: een
spelletjesavond t.t.z. gezelschapsspelletjesavond (zaterdag 22 februari). We
zijn verheugd dat jonge leden deze organisatie op zich wil nemen. We zullen
het gezellig maken en kijken ernaar uit om jullie als speler of toeschouwer op
een van beide activiteiten te ontmoeten.

Mopje:

"Hoe gooi je 230 met maar één dartpijltje?"
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Agenda
22 februari Spelletjesavond
13 maart Leesclub
15 maart Culinaire Kwis
23 maart Ontbijt aan bed
24 april Leesclub
27 april Lentewandeling
4 mei Bezoek kerktoren
17 mei Naar de heuveltjes van ... busreis
14 juni Garageverkoop

Nieuws uit onze vereniging

Geen groot nieuws uit onze vereniging,
maar de heren van de kookles bij Anke
Lyssens waren zo vrij om ons wat foto’s
te sturen van hun recentste activiteiten.
Met plezier laten we jullie meegenieten.

Kort voor de jaarwisseling hadden ze
nog een (uitgestelde) kookles die
blijkbaar “van den duim” was.




25 januari: Bezoek VRT

Zaterdag 25 januari 2025 reden we al carpoolend met een 58-tal personen naar
de VRT-toren in Brussel.

Eerst kregen we een woordje uitleg over o.a. de betekenis van VRT (Vlaamse
Radio- en Televisicomroeporganisatie), de nicuwe locatie die eraan zit te
komen, welke programma's er binnens- en buitenshuis worden gemaakt en
uitgezonden ...

In twee groepen deden we daarna onder begeleiding van een ervaren gids een
rondleiding in verschillende studio's o.a. de studio van de Zevende Dag, de
studio van de Dag Van Vandaag met Fien Germijns en Bart Cannaerts. We
zagen ook de Nieuwsstudio die je in een hip en wip kan ombouwen naar de
studio voor VRT Nieuws Laat.

In een aparte demostudio kregen we ook te zien hoe het kleurenpalet
verbonden wordt met kleuren TV, ook daar kon getoverd worden met kleuren
en allerlei attributen. Zo hebben we echt mogen beleven hoe je op het
beeldscherm kan vliegen in de Iucht voor en achter de VRT-toren en dat je als
weervrouw/man nooit groen mag dragen omdat de kleur groen verandert naar
zwart op het beeldscherm. We kregen zelfs de kans om zelf het weerbericht ee
presenteren. Via de burelen kwamen we dan aan het einde van de
wandelgangen langs de studio van Radio 1 waar we de presentator in levenden
lijve mochten bespieden. Als laatste was er nog een kort bezoekje aan de
opnamestudio van FC De Kampioenen, jammer dat Xavier en Carmen er niet
waren, maar de Markskes, die hadden we zelf bij.




Het was een fascinerende namiddag die afgesloten werd met een drankje en
een evaluatiebabbel in sporthal De Dulpop. 's Avonds keken velen van ons
wellicht met net iets andere ogen naar de VRT en waanden we onszelf
misschien wel in 1 of andere tv-studio.

Bedankt RAAK Bazel voor dit leuke en leerrijke VRT-bezoek! (Dank aan
Maria voor artikeltje)

Pizza en Darts of Darts en Pizza 3.0

Een 55-tal Raak-ers zakten zaterdag 1 februari af naar de volleybalzaal van
Sint-Joris, die voor de gelegenheid werd omgetoverd tot een unieke kruising
tussen een ‘darts-arena’ en een ‘ltalian pizza restaurant’. Het was een avond
vol plezier, bijbabbelen, vriendschap en heerlijke pizza’s. De sfeer was meteen
gezet toen de eerste dartpijlen richting de borden vlogen. Niemand kwam om
te winnen, maar puur voor het plezier, de pizza’s en het bier.

De zaal was gevuld met gelach en aanmoedigingen terwijl de deelnemers hun
beste worpen probeerden te maken. Een speciale dank gaat uit naar de
fantastische pizzabakkers Luciano, Luciano, Eresto en Frederico. Hun
heerlijke creaties zorgden ervoor dat iedereen met een glimlach op het gezicht
en een volle maag genoot van de avond. De ambachtelijk gebakken pizza’s
waren overheerlijk. De winnaars gingen tevreden naar huis, maar ook de
verliezers hadden een fijne avond achter de rug. Het was een onvergetelijke
avond vol warmte, gezelligheid en heerlijke smaken. Alweer een activiteit die
laat zien hoe belangrijk het is om samen te komen en te genieten van de kleine
dingen in het leven.
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22 februari: Spelletjesavond

We hebben al een mooi groepje deelnemers voor deze activiteit en her en der
klinkt er nog belangstelling. Het begint nu te korten, dus als je wil meedoen,
ga dan zo snel mogelijk naar www.raakbazel.be en volg de instructies op onze
website.

Ongeveer een week op voorhand vatten we de
inschrijvingen samen en stellen we de ploegen
samen volgens de voorkeuren. Schrijf dus ten

laatste op zondag 16 februari in!

Plaats van het gebeuren: de refter van St-
Joris. We beginnen om 19u00 en eindigen rond
23u00. Of misschien wat later ...

13 maart: Leesclub

Op 9 januari vierden we met een drankje en lekkere
ovenhapjes het ondertussen al éénjarig bestaan van

Pogingen iets van onze leesclub.
het leven te maken

Het geheime daghock van Hendrik Groen, 834 jaar

Het vorige boek ‘Wat Stilte wil” van Arthur Japin
scoorde door onze leesclubbers gemiddeld een 6,29/10.
Het boek, dat ons meenam naar de ongelijke strijd die
een aristocratische jonge vrouw diende te leveren om
haar dromen te kunnen vervullen en de (misschien
daaruit voortkomende) psychische kwetsbaarheid
waarmee ze kampte, viel dus maar lauw in de smaak.

Na dit ernstig boek kozen we ervoor om eens een humoristisch boek te lezen.
Op 13 maart bespreken we ‘Pogingen om iets van het leven te maken’ van
Hendrik Groen. Het is een boek vol openhartige dagboekfragmenten van de
schrijver die ons een jaar lang laat mee beleven met alle ups en downs van het
leven in een verzorgingstehuis in Amsterdam. Wil je erbij zijn als we dit boek
op een luchtige manier en met een hapje en een drankje bespreken en wil je het
e-boek ontvangen, stuur dan een sms naar Sofie op 0477 73 65 20. Afspraak
op 13 maart om 20u in de Drij Klakken.



15 maart: Culinaire Kwis

In één woord: volgeboekt. Voila. Een activiteit waar wel heel wat
voorbereiding aan is, maar die nog altijd kan rekenen op veel belangstelling en
enthousiasme.

Over de kwis moeten we niet veel meer kwijt; want we volgen het bekende
stramien. Plaats en tijd blijven ongewijzigd: de kwis begint om 19u00 in de
refter van het St-Jorisinstituut. Kom ruim op tijd, dan heb je nog tijd om je
aperitief te drinken, want dat is ook nog eens inbegrepen in de prijs.

Wie ingeschreven is sturen we een weekje op voorhand nog een bericht via
mail. Vergeet niet je betaling in orde te brengen op het vertrouwde
rekeningnummer. De prijs is 20 Euro per lid en 25 Euro per niet-lid. Vermeld
zeker de ploegnaam bij je betaling.

23 maart: Ontbijt aan Bed

Zoals alle jaren kijken we ernaar uit om jullie binnenkort te verwennen met
een “Ontbijt aan bed”. Het is altijd leuk wakker worden met kraakverse
koftiekoeken en pistolets van de plaatselijke warme bakker en een uitgebreid
buffet aan beleg. Als het ietsje meer mag zijn dan kan je jezelf extra
verwennen met cava of een smoothie. Wij zorgen niet alleen voor een
bruisende buurt maar ook voor een bruisend ontbijt!

Je betaalt bij inschrijving 12 Euro per ontbijt en 5 Euro per flesje cava of
smoothie. Alle ontbijten af te leveren op hetzelfde adres

Een bestelformulier zal je in de volgende Kijker vinden of in je brievenbus
tegen eind februari. We staan ook op de Boerenmarkt van zaterdag 1 maart.
Nieuw vanaf dit jaar is dat je ook online zal kunnen bestellen via een echte
webwinkel. Die zal vanaf 15 februari te vinden zijn via onze website
www.raakbazel.be. Jullie maken het ons zeer gemakkelijk door op tijd en via
de webwinkel te bestellen en te betalen.
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Afhaalontbijt Ontb
Je haalt jouw bestelling op in de Cardijnzaal van Bestel hi
Sint-Joris, via de Pastoor Pungsstraat, Bazel van ... leveren
€12,00 €12,00



We leveren enkel in Bazel, Rupelmonde, Kruibeke en Steendorp, maar je kan
je ontbijt ook zelf komen ophalen in de Cardijnzaal (via de Pastoor Pungstraat,
Bazel) tussen 7u en 10u.

Heb je nog een vraag of opmerking dan kan je ons bereiken via
ontbijt@raakbazel.be. Tot binnenkort.

17 mei: Busreis naar “de heuveltjes van...”

49 leden reserveerden reeds een plaats op onze bus. Er kan er dus nog eentje
bij. Je kan je ook aanmelden voor de reservelijst. We contacteren je dan mocht
er een plaats vrij komen.

Mogen we aan diegenen die al ingeschreven zijn, vragen om de keuze voor het
avondeten door te geven en de centjes op onze rekening te laten verschijnen
(indien reeds in orde, bedankt). Het volledige programma kon je in de vorige
Kijkers al lezen; we komen er ten gepasten tijde nog op terug bij de
deelnemers.

RAAK Weekend Bazel 3 tot 5 oktober

Het was al vermeld in het jaarprogramma, we gaan in oktober terug op
weekend (aan de Belgische kust, “Ter Helme” in Oostduinkerke) van
vrijdagavond tot zondagmiddag. We zijn bezig met het programma uit te
werken en we gaan de komende weken op prospectie om ter plaatse afspraken
te maken en dingen te regelen.

We vragen om nog even te wachten met inschrijvingen tot zodra we alle
concrete info hebben, een inschrijvingsformulier is voor in een van de
volgende Kijkers.

To be continued....
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