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Op TV-zender VRT 1 is het schilderachtige Bazel en ook Rupelmonde de
afgelopen maand 2 keer op een mooie manier in beeld gebracht. Een keer in de
rubriek van ledereen Beroemd “al fietsend door Vlaanderen” van Wouter
Deboot, en ook in de prachtige serie van Arnout Houben “Dwars door de lage
landen” waar hij met zijn ploeg logeerde bij een sympathiek lid van onze
RAAK nl. Marijn Vercauteren. Nogmaals een bewijs waarom we een paar jaar
geleden verkozen zijn tot een van de mooiste dorpen van Vlaanderen.

Daar zijn ze weer, de donkerste laatste weken van het jaar. Gelukkig is er na de
Sint een overdaad aan meer of mindere sfeervolle kerstverlichting die Bazel en
Kruibeke nog een laatst keer autonoom zal laten blinken vooraleer we
volgende maand opgaan als een klein deel van een Waaslandse monsterfusie
(opp. 206.45 km?...). Ons jaarlijks ledenfeest was een warm en hartelijk
gebeuren: veel aanwezigen (waaronder een aantal nieuwe leden /), lekker
smaakvol gegeten, een feestelijk aangeklede zaal en herfstkleurige
tafeldecoratie, en een leuke DJ met fijne dansplaatjes.

Tradities zijn er om te onderhouden, dus na 6 december zetten onze RAAK
Kerstmannen een mooie kerststal aan de vredesboom op ons pittoresk
kerkplein. Het loont zeker de moeite om die bij gelegenheid eens te komen
bekijken.

Het is een herkenbaar gegeven bij de meeste verenigingen, het is niet evident
om jongere mensen te overtuigen om (actief) lid te worden van een
gezinsvereniging zoals bijvoorbeeld onze RAAK Bazel. In een poging om daar
verandering aan te brengen toveren we zaterdag 14 december de refter van
Sint-Joris om tot een kindvriendelijke indoorspeeltuin met plaats voor een
interactieve poppenkast en daarbij ook de aanwezigheid van de kerstman en
zijn kerstvrouw met de nodige cadeautjes. We voorzien ook een lekkere hap en
de nodige aangepaste dranken. Vorig jaar was het een grandioos succes, we
hopen op een herhaling.

Ondanks de onzekere tijden van politieke instabiliteit en oorlog in
verschillende landen hopen we dat het voor al onze familie, vrienden en
dierbaren een mooi en vredig kerstfeest en eindejaar mag zijn, en voor 2025
een gezond en voorspoedig jaar zonder te veel calamiteiten. We hopen alvast
om jullie te ontmoeten op de een of andere RAAK-activiteit.

Agenda



14 december Kersthappening

9 januari Leesclub

25 januari Bezoek VRT

1 februari Darts & Pizza

22 februari Spelletjesavond

13 maart Leesclub

17 mei Naar de heuveltjes van ... busreis

Nieuws uit onze vereniging

Op 22 oktober overleed ons medelid Eugeen Oste. Eugeen was al vele jaren lid
en is 87 jaar geworden. Onze deelneming aan familie en vrienden.

Goed nieuws bij onze leden Ward Vertonghen en Steffi: hun familie is vergroot
met een flinke dochter, Lisette. Proficiat van het bestuur van Raak!

Maar er is nog een geboorte te melden. Je zal het al gezien hebben: de
afbeelding van onze Kijker heeft een vernieuwde voorpagina! We hadden het
eerst zelf geprobeerd om door middel van Al zelf iets in elkaar te boxen, écht
waar. Daar kwamen best wel leuke resultaten op het scherm, maar we misten
de persoonlijke toets en verkozen het artistieke boven het artificiéle. Wie
anders dan André Poschet moesten we zoiets vragen? En kijk, na een
kwartiertje van gedacht te wisselen en enkele dagen tekenen en gommen en
weer tekenen kwam deze gloednieuwe voorpagina uit de bus. Proficiat en
dikke merci, André. We zijn blij zo’n talent onder onze leden te hebben.

Al was leuk, André is veel leuker!



16 november: ledenfeest

Met dank aan Christine C. voor het verslag

De tafels zijn sfeervol gedekt, het aperitief staat klaar. Het is duidelijk dat we
verwacht worden en welkom zijn op het ledenfeest — voor de eerste maal onder
de niecuwe naam — van RAAK. Bij het aperitief wordt een trio van amuses
geserveerd: tartaar — kroketje — paté.

Luc verwelkomt alle 61 deelnemers van harte en geeft een korte toelichting bij
de activiteiten van het voorbije, succesvolle jaar: de culinaire quiz, ontbijt aan
bed, de dagreis naar Leuven, de fietstochten tijdens de zomermaanden, de
initiatie rond Al, de opstart van de Leesclub...

En waarbij hij meteen ook de komende activiteiten aankondigt, zoals het
kerstfeest, de uitstap naar de VRT, de dagreis naar Heuvelland, het
gezinsweekend in Oostduinkerke. ..

Daaropvolgend geeft Geert een “toelichting” bij het kasverslag. We worden
gekatapulteerd in de tijd en spelen “Hoger-Lager” annex afvallingsquiz. Ons
inschattingsvermogen wordt getest: brachten de activiteiten meer of minder op
dan het voorgestelde bedrag? Sofie blijkt de beste leerling van de klas. Zij kan
als enige telkens de juiste inschatting maken. De financiéle balans lijkt
positief. Wie toch een Oldskool verslag wil, kan de Excel file bij Geert gaan
uitpluizen.

Bij gezellig gekeuvel, een biertje, een wijntje of iets non-alcoholisch worden
we verwend door Bram en Annelies en hun team met een heerlijk diner.
Achtereenvolgens mogen we proeven van: Tataki van hert; Soepje van de
visboer, Mechelse koekoek — kroketjes — geuze — pickles; L’ opera de Paris
chocolade dessert.

Na de koffie nodigt Luc alle wijkmeesters met partner uit om de dansavond te
openen. Herwig zorgt met een heel toffe en gevarieerde play list ervoor dat we
al onze calorieén kwijt kunnen op de dansvloer. Van een slow over een
polonaise tot een wals, van Willy Sommers tot CCR, swingen we de late
uurtjes in.

Dank aan iedereen die zorgde voor deze zeer geslaagde avond. Tot de
volgende! Op volgende bladzijde nog enkele impressies.






14 december: Kersthappening

Ook dit jaar komt de kerstman samen met zijn kerstfee weer op bezoek met
cadeautjes voor de (klein)kinderen van onze leden en sympathisanten. We
verwelkomen jong en oud graag vanaf 15u00 in de refter van Sint-Joris.
Tussen 15u30 en 16u verwennen de kleuterjuffen van het Krinkeling de
allerkleinsten met een interactief poppenspel. De kerstman zal rond 17u
arriveren om dan samen met zijn kerstfee de pakjes uit te delen. Daarna kan
iedereen genieten van onze traditionele Raak-Bazel-kerstmenu: uiensoep,
pasta en een pannenkoek als dessert.

Wil je deelnemen, dan diende je voor 1 december een mailtje naar
info@raakbazel.be te sturen. Ben je dit vergeten en wil je toch nog
deelnemen? Bel dan vandaag nog met Sofie op 04 77 73 65 20.

Deelnameprijs is 15 euro per volwassene (20 euro voor niet-leden) en 5 euro
per kind onder de 18 jaar op het gekende rekeningnummer BE 62 7835 5034
0661 met vermelding ‘kersthappening + je naam + aantal personen’.

Trek op 14 december je gekste kersttrui aan of zet je rendier-diadeem op en we
maken er vanaf 15u00 weer een warme familiechappening van.




9 januari: Leesclub

We bekennen: het laatstgekozen boek ‘De Zwarte
Wolvin’ van Juan Gomez Jurado was geen succes. ARTHUR

JAPIN

We wilden het ‘romantische’ pad even afgaan om de
weinige mannen in onze leesclub wat meer actie te
gunnen, maar het gekozen boek bleck een tweede
deel van een trilogie te zijn en het was dus moeilijk
om alles te begrijpen aangezien we het eerste deel
niet hadden gelezen. Dat kan gebeuren. Hopelijk
heeft iedereen zijn huiswerk beter gedaan bij het
kiezen van een volgend boek uit de lijst van Wat stilte wil
voorgestelde boeken. De keuze viel op ‘Wat stilte _

wil” van de Nederlandse schrijver Arthur Japin.
Afspraak op donderdag 9 januari om 20u in de
drei klakken om op een luchtige manier dit boek te
bespreken. ledereen welkom op de gezellige leesclub-avond waar iedereen zijn
mening en gevoel over het gelezen boek kan delen en waar iedereen een
voorstel kan doen om een volgend te lezen boek. Wil je graag ook deelnemen
aan de leesclub en toegevoegd worden aan de drive met de (om de beurt
aangekochte) e-books: laat het weten aan Sofie (0477 73 65 20).
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25 januari: Bezoek VRT

We zijn voorzichtig begonnen aan dit begeleid bezoek met 30 gereserveerde
plaatsen. Op een minimum van tijd waren alle beschikbare plaatsen
ingenomen. Ondertussen hebben we het aantal uitgebreid, en zitten we aan de
maximumcapaciteit van 60 deelnemers, en er staan nog een paar personen op
de reservelijst ... Bij deze een oproep aan diegenen die ingeschreven zijn maar
de onkosten nog moeten overschrijven op onze Raak-rekening: doe het aub
ASAP. Het programma: we wandelen rond in de radiostudio’s van Studio
Brussel en MNM, bezoeken de journaalstudio, Sporza of Ketnet-studio, er is
mogelijkheid om zelf het weer eens te presenteren...

e De rondleiding duurt anderhalf uur en we hebben het tijdslot van 14u-
15u30 gereserveerd. We moeten 30 minuten op voorhand aanwezig
zijn in het ingangsgebouw van de VRT.

e Plaats van bestemming VRT-gebouw bezoekersparking aan het
Karabiniersplein Henri Evenepoelstraat in Brussel



e Er kunnen maximaal 60 personen mee. Uiterlijk 14 dagen voor het
bezoek moeten we een bezoekerslijst doorsturen (dit omwille van
veiligheidsredenen).

o De parkeerplaatsen zijn beperkt dus graag carpoolen of nog beter via
het openbaar vervoer: https://www.vrt.be/nl/contact/routebeschrijving

e Via de WhatsApp van RAAK zullen we in januari nog communiceren
over het carpoolen en het vervoer naar daar.

1 febrauri: Pizza en Darts of Darts en Pizza 3.0

Jawel, je leest het goed, de derde editie van onze
beruchte, beroemde, legendarische Darts en Pizza
avond.

Wij zorgen voor een drankje en daarbovenop
bakken onze Italiaanse topchefs ook nog eens
gratis pizza voor iedereen.

Wil jij een ganse avond “dartsen” of kijk je liever
toe met een drankje en een lekker stuk pizza, het
kan allemaal. Intussen is er de vraag om enkele
dartboards te reserveren voor mensen die niet een
volwaardige competitie willen spelen, maar toch
wedstijdjes. Gelieve dat bij inschrijving duidelijk te
vermelden; indien voldoende belangstelling gaan we daar aan proberen
voldoen.

Benvenuti a tutti per una serata all'insegna del
divertimento e delle deliziose pizze!

Praktisch: zaterdag 1 februari in de De La Salle
zaal van St-Joris. Deuren open om 19 uur. Gratis
pizza vanaf 20 uur. Graag inschrijven voor 22
januari. Pas op: de plaatsen zijn beperkt, eerst is
eerst! Leden Raak Bazel betalen 10 euro per
persoon, niet leden betalen 15 euro.

Inschrijven doe je met een mailtje naar: darts@raakbazel.be. Gelieve je
bijdrage over te maken naar de gekende Raak-rekening: BE62 7835 5034 0661




22 februari: Spelletjesavond

We hebben dit ooit al eens gedaan, lang geleden en dat is destijds wat
stilgevallen. Nu er terug wat meer jong geweld in onze vereniging aangesloten
is, hebben we de spelletjeskoe weer bij de horens gevat en steken we — samen
met dat jong geweld — weer eens zo’n spelletjesavond in elkaar. Enkel voor
jong geweld? Neen, hoor, zelfs het klassieke kaarten stoppen we er ook in en
wie weet staat er op 't einde van de avond wel een pietjesbak te blinken. In
principe gaan we er van uit dat wie inschrijft voor een spel, daar wel al enige
ervaring mee heeft, maar we zorgen wel voor wat uitleg daarbij (en tijd
daarvoor). Misschien kunnen we het “bieden” wat nieuw leven inblazen bij de
jeugd ook? Binnenkort gooien we op onze website ook een pagina met uitleg
over de aangeboden spelletjes.

Dit zijn de spellen die we voorlopig hebben uitgekozen:

De Kolonisten van Catan,
Ticket to Ride,
Machiavelli,
Carcassonne,
Azul,

Elfenland,

Spel der Torens,
Keltis,

Dixit,

Wingspan,
Kaarten “Wiezen”,
Kaarten “Bieden”.
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Op onze website vind je via de homepagina een link naar een formulier dat je
dient in te vullen als je mee wilt doen. Je vult daar 3 van de spellen in die we
ter beschikking hebben. Wij kiezen achteraf de spellen met de meeste

belangstelling en stellen een tijdsschema op, op basis van de gekozen spellen.

Dus: jullie kiezen de spellen, jullie betalen 5 Euro (Raak-leden, 10 Euro voor
niet-leden), wij zorgen voor enkele koude hapjes voor wanneer het spannend
wordt en natuurlijk ook voor onze dranken aan democratische prijzen. We
willen beginnen om 19u00 en eindigen rond 23u00. Of misschien wat later ...

Plaats van het gebeuren: de refter van St-Joris.

17 mei 2025: busreis naar “de heuveltjes van...”

Het programma is gekend, alles is gereserveerd, de inschrijvingen zijn open.

e Vertrek: 7u30 aan de Dulpop.

¢ Koffie en croissant bij aankomst met zicht op de heuveltjes van..

e Een stukje militaire geschiedenis, verstopt in de Kemmelberg : de
commandobunker van Kemmel. Twee gidsen wachten ons op.

¢ Wijndomein Monteberg: een picknick met streekproducten, gevolgd
door een rondleiding met degustatie.

¢ In de namiddag, vrij bezoek aan Ieper

e ‘s Avond genieten we samen van een lekkere warme maaltijd. Soep,
steak of vis met frietjes, ijsje of koffie

e We cindigen de dag met een plechtig moment bij de Menenpoort:
The Last Post.

e Terug in Bazel rond 22u00

Dit alles voor de prijs van 60 euro (Raak legt 20 euro
per persoon bij) voor leden, niet leden betalen 80
euro. Graag een mailtje naar info@raakbazel.be met
vermelding “vlees of vis” voor het avondeten.

Wacht niet te lang, de inschrijvingen zijn beperkt tot
50 personen en de eerste 26 stoeltjes in de bus zijn nu
al bezet.
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Hoe zou het nog zijn met de kooklessen?

Zowel bij de dames als de heren zijn de eerste kooklessen achter de rug. Hier
en daar sijpelen er verhalen of enkele foto’s binnen die we jullie niet gaan
onthouden.

Ladies first!

Ondertussen hebben 26 dames verdeeld over vier kookgroepen hun eerste
kookles van het zesde (!) seizoen achter de rug. Sommigen hebben zelfs de
tweede les al gehad. Op het menu van de eerste kookles stond Shakshuka met
wilde paddenstoelen en witte pens, courgettesoep met erwten en basilicum,
stoemp van zoete aardappel met rode puntpaprika en mais en een
appelcrumble met speculaasijs.

En of het weer allemaal zeer lekker was! En ook de sfeer tijdens het koken zat
weer zeer goed. De nieuwe leden die zijn aangesloten voor de kooklessen
hebben er alvast geen spijt van....
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En bij de mannen?

Van de kookploeg die kookt “bij den Ost”, dus Dirk Lyssens en co hebben we
nog niet veel gehoord, behalve dan dat een griep- of ander virus ervoor
gezorgd heeft dat de eerste les moest uitgesteld worden. We kijken in elk geval
uit naar hun eerste culinaire ervaringen van dit seizoen.

De kookploeg die kookt in St-Joris (de
doe-het-zelf ploeg) heeft al een les achter
de rug en heeft nog in december een
tweede les. Tijdens die kookles hebben zij
een lekker, pittig, voorgerecht bereid met
de klinkende naam “Carpaccio van
varkensgebraad met ansjoviscréme en
tomatensalsa”. Een mondvol, letterlijk en
figuurlijk. Dit gerecht kan je zien als een
goedkoper, maar ook wel wat pittiger
versie van het overbekende “vitello
tonnato”. Echter is het kalfsvlees
vervangen door varkensvlees en de tonijn
door ansjovis. Lekker!

Als hoofdgerecht was eens gekozen voor een bouillabaisse. Het was zo’n 20
jaar geleden dat dat in onze kookles nog eens bereid is. Denken we tenminste.
Het werd een zeer geslaagde versie met die bekende, lichte toets van anijs
dankzij de venkel. Wellicht bestaan er hier duizenden versies van, maar de
onze mocht er zeker zijn. En meteen gooien we hier nog eens het dilemma in
de groep: met of zonder scampi’s? Onderwerp van discussie tussen de
gerechten.

Een Portugese zoetigheid, “Pastéis de Belém”, vormde het nagerecht. Een
gebakje op basis van bladerdeeg, vanille en kaneel. We hebben al direct 3
flinke kandidaten voor de finale met onze eega’s!

E . E Rekeningnummer Raak Bazel: IBAN BE62 7835 5034 0661
3 BIC: GKCCBEBB
p.a. Geert Moens
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