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Kijker nr 467 - September 2024  

 

’t Is gebeurd: na 78 jaar verandert kwb van naam, en gaat de organisatie 

voortaan door het leven als Raak. Dat was al de naam van het ledenblad, en 

wordt nu ook de nieuwe naam van de organisatie zelf. Ook kwb Bazel gaat 

vanaf vandaag verder als Raak Bazel maar ons doel blijft hetzelfde: mensen in 

Bazel samenbrengen en verbinden.  

Het zal misschien even wennen zijn maar wij hopen dat deze verfrissende 

naam de mensen RAKEN kan. We blijven alvast dezelfde toffe groep  

enthousiastelingen die in onze gemeente proberen mensen bij elkaar te bren-

gen en met elkaar te verbinden. 

En daarmee zetten we het nieuwe werkjaar in. Bij deze Kijker ontvang je een 

flyer met ons volledige programma 2024 - 2025. Je vindt deze flyer eveneens 

op onze website www.raakbazel.be. Noteer alvast de data van de activiteiten 

waaraan je wil deelnemen, in je agenda zodat je die zeker niet hoeft te missen. 

We nemen een vliegende start in september waar we op verschillende evene-

menten onze nieuwe naam en programma zullen voorstellen.  

 

 

 

 

Je vindt er een aantal klassiekers terug maar ook twee mooie uitstappen: een 

boottocht in de Haven van Antwerpen en jawel, in oktober 2025, het Raak 

Bazel weekeinde. Daarnaast een workshop Artificiële Intelligentie, een be-

zoek aan de VRT en een ICT-Café. Je leest er meer over in de Kijker die je 

maandelijks ontvangt en via de sociale media. Voor elk wat wils! 

Hopelijk zijn er een aantal zaken in ons rijke programma die jullie raken en 

zien we elkaar snel op één van onze volgende activiteiten. 

Mensen in Bazel  

samenbrengen en verbinden.  



 
Agenda 

Familienieuws 

Ons ledenblad RAAK verschijnt voortaan tweemaandelijks: Raak zal geen 

tien, maar nog zes keer per jaar in je bus vallen. Raak zit wel in een fonkel-

nieuw jasje met een nieuwe naam - Raak Magazine - én wordt dikker: met 48 

pagina's is er voortaan nog meer leesplezier! 

Meer dan ooit is Raak Magazine een blad waarin we jullie willen raken, waar-

in we de vinger aan de pols houden en waarin we vrijwilligers en leden van 

Raak inspireren rond buurten doen bruisen. 

Dit blaadje, dat we gewoon "De Kijker" blijven noemen, gaat ook nog een 

nieuw jasje krijgen. Het blijft tijdens het werkjaar elke maand in je bus vallen. 

Neem het telkens goed door, zo mis je nooit een activiteit. 

 

Garageverkoop 

In juni - lang geleden, precies - hadden we onze jaarlijkse garageverkoop. 

Hiervan hadden jullie de resultaten nog te goed. De totale opbrengst van het 

inschrijvingsgeld hiervan bracht 925,- Euro op. Begin juli ging een afvaardi-

7 sept Jaarmarkt –Bijlwerpen en pannekoeken 

11 sept Startvergadering kooklessen 

12 sept Leesclub 

22 sept SMACK cultuurfestival 

14 sept Krinkelding Rommelmarkt 

5 okt Dropping 

28 okt Workshop Artificiële Intellegentie 

7 nov Leesclub 

16 nov Ledenfeest 

13 (14, 15) sept  Projectie door de Sleutels 



ging van Femma en Raak speelgoed ter waarde dat bedrag overhandigen aan 

de Speelgoedplaneet!  

Zo kunnen alle Kruibeekse gezinnen genieten van een nieuw aanbod dat beet-

je bij beetje aangevuld wordt. Vergelijk de Speelgoedplaneet (Onze-Lieve-

Vrouwplein 19 in Kruibeke) met een bibliotheek, maar dan met speelgoed. 

Gratis voor kinderen tot 12 jaar. Info nodig? Die vind je op de website van de 

gemeente Kruibeke.  

 

Zaterdag 22 juni - busreis naar Leuven  

Al vele jaren een traditie is de jaarlijkse daguitstap met de bus. Vroeger had-

den we versterking van Kruibeke en Rupelmonde om de bus volzet te krijgen, 

de laatste jaren zit onze bus al vol met onze eigenste Raak Bazel leden. Dit 

jaar was er zelfs een wachtlijst! Geert maakt er de laatste jaren een punt van 

om een uitgekiend programma samen te stellen en op tijd onze nieuwsgierig-

heid te prikkelen. Dat maakt dat we nu in september al aanvragen hebben om 

deel te nemen in 2025(!) Maak je geen zorgen, we zullen voldoende plaats 

voorzien, desnoods een dubbeldek bus.  

Dit jaar bracht onze uitstap ons naar studen-

tenstad Leuven. Goed op tijd konden we 

vertrekken aan de Dulpop maar door een 

vreemde omweg kwamen we toch iets te laat 

toe in café Sport voor koffie en koek. Tegen 

10u stapten we via de Bondgenotenlaan naar 

de Grote Markt met zijn gotische stadhuis 

waar we door onze twee (top!) stadsgidsen 

werden opgewacht. Met veel enthousiasme 

kregen we net die informatie om toch iets bij 

te leren zonder dat het ons overdonderde of 

teveel werd.   

Een bezoek aan de majestueuze Sint-

Pieterskerk en zijn crypte kon niet ontbre-

ken. Blijkbaar is de Kathedraal van Antwer-

pen niet de enige waar de torens niet volle-

dig van werden afwerkt: in Leuven waren er 



 drie westtorens voorzien voor de Sint-Pieterskerk maar door een instabiele 

ondergrond werd er geen enkele van voltooid.  

Vlak in de buurt bevindt zich ook de (ondertussen bijna iconische) locatie van 

“Dagelijkse Kost” waar de nodige foto’s werden genomen natuurlijk (zie foto 

hierboven). We passeerden verschillende colleges waaronder het Pauscollege, 

de oude universiteitsbibliotheek die verwoest werd in WO1, de Oude Markt 

met het beeld van de Kotmadam om te landen aan de Universiteitsbibliotheek 

– gebouwd na WO1 met Amerikaanse giften - aan het Monseigneur Ladeuze-

plein. Daar staat een spectaculair kunstwerk “Totem” van Jan Fabre: een 23m 

hoge inox naald met bovenaan een omgekeerde kever gespiest. Blijkbaar wil-

len er al eens studenten door het oog van de naald kruipen waarbij ze dan vast 

komen te zitten.  

Na de lunch in Brasserie Domus ging het terug naar de bus aan het station. 

Ondertussen was in Leuven het “Langste Dag” evenement in volle gang zodat 

het laveren was tussen de vele kraampjes van verenigingen en winkeliers in 

de Bondgenotenlaan. Na de middag zochten wij de rust van de abdijsite van 

Park op met een bezoek aan het museum Parcum (met zijn prachtige plafonds 

in de abdij bibliotheek) en/of de tuinen rond de abdij. Afsluiten deden we in 

de Abdijmolen waar we konden napraten van de belevenissen van de dag. 

Deze daguitstap was weerom een zeer geslaagde activeit van Raak Bazel. We 

kijken nu al uit naar de volgend 



Kookfinale bij "team Dirk Lyssens" 

Op zaterdag 17 juli was het de laatste kookfinale van de kooklessen van vorig 

werkjaar. De groep onder leiding van Dirk Lyssens zette, strak in het pak, hun 

beste beentje voor om hun vrouwen op een culinair hoogstandje te trakteren.  

Onder de deskundige leiding van Anke toverden ze een geweldig menu voor 

24 personen op tafel. Anke had een kwis voorzien met vragen over de kook-

lessen om te zien of haar mannen wel hadden onthouden wat ze hen had ge-

leerd. Luc Vloemans was de grote winnaar en ontving een fles Aperol. Anke 

zal ook volgend seizoen deze groep blijven begeleiden. 

 

Zomerse donderdagavonden  

Tussen 4 juli en 23 augustus zijn we er 7 donderdagavonden op uitgetrokken 

met de fiets. Telkens voor een tochtje van ongeveer 25 km. Naar goede ge-

woonte werd er steeds afgesloten in één of andere lokale horeca zaak. Slechts 

één avond was er wat lichte regen maar verder was het een succeseditie met 

tot 19 deelnemers!  

 



 

Bazel Parkt  

Dit jaar waren de weergoden ons gunstig gezind. Vorig jaar leek het wel of ze 

het op ons gemunt hadden: de plensbuien kwamen er telkens op de minst ge-

schikte momenten. Omwille van het budget moest er gekozen worden voor 

minder straattheater, maar in ruil werden de kinderen in de watten gelegd met 

een authentieke paardenmolen en een coverband van K3.  



Vrijdag bleef het lang genoeg droog om ons terrein voldoende vol te laten 

lopen en onze muziekkeuze werd zeer gesmaakt. Enkele lokale muzikanten 

(onder andere Foo Fighters cover band die recent nog op Graspop speelden) 

en een reünie van lokale hiphop-helden zorgden voor een grote toeloop. Her-

man Brijs (Temse) en het maffe "Radio Topkaas" vervolledigden.  

Zaterdag kwam het al vroeg op dreef dankzij K3. Al meer dan een half uur 

voor opening waren de kleurrijk geklede kinderen niet meer te houden.  

Vele ouders hadden het goed bekeken en konden nadien hun kroost uitbeste-

den bij een oppas zodat ze zelf nog de rest van het programma konden mee-

maken … of lieten die kroost nog een laatste maal van de vakantie laat opblij-

ven. Zij kregen achtereenvolgens nog een reggea-band, een zalige cover van 

Arno en tenslotte een groep met Ierse feestmuziek voorgeschoteld.  

 

 

Dankzij het mooie weer konden de bezoekers nog lang blijven plakken. Hon-

derdduizend maal dank aan de vele leden die, dikwijls vele uren, hebben ge-

holpen aan eender welke post. Dankzij hen en natuurlijk dat mooie weer spre-

ken we nog eens met veel trots en deugd van een succeseditie.    

Een succeseditie!  



 

Startvergadering kooklessen: 11 september 

Onverwoestbaar zijn ze, onze Raak kooklessen. Een trouwe schare hobby-

koks komen graag een vijftal keer per seizoen samen om er een potje van te 

maken – en afsluiten doen we met een heuse finale waarbij onze partners ook 

uitgenodigd zijn. Daarnaast blijven deze lessen populair om aan te sluiten bij 

Raak Bazel, of om elkaar beter te leren kennen, om iets bij te leren in de keu-

ken en bovenal gezellig samen te zijn.  

Naar gewoonte nodigen we alle leden (m/v/x) die graag samen een potje wil-

len koken, uit op de startvergadering van de kooklessen. We spreken af op 

woensdag 11 september om 20u00 in de Cardijnzaal van Sint-Joris. We stel-

len de kookploegen samen, spreken af hoe en waar we gaan koken en leggen 

de datums vast. Be there! 

Wil je koken maar kan je er niet bij zijn op woensdag, laat het dan weten op 

info@raakbazel.be of breng iemand van je kookploeg op de hoogte. 

 

Leesclub donderdag 12 september  

Op donderdag 12 september bespreken we 

met de leesclub het boek "Al het Blauw van 

de hemel". Ook zin om aan te sluiten bij ons 

leesclubje? Laat het zeker weten aan Sofie 

(0477 73 65 20), dan voegt ze je toe aan de 

Leesclub-Whatsapp groep.  

Heb je een boek dat je wil aanbevelen om 

samen te lezen? Ook dat horen we graag!  

In de leesclub bespreken we, bij een hapje 

en een drankje, een 5-tal keer per jaar een 

gezamenlijk gelezen boek aan de hand van 

een aantal vragen: vond je het spannend of 

eerder saai, realistisch of niet, wat vond je 

van hoofdpersonages, enz… Iedereen heeft 

respect voor elk antwoord en ieders mening 

is evenwaardig. Amusement en interessante 

gesprekken gegarandeerd! 



Projectie door de Sleutels: 13 - 15 september 

Natuurlijk is dit geen echte Raak-activiteit, maar enkele Raak-leden zijn heel 

actief (en/of in het bestuur) van de vzw De Sleutels. Zij waren de makers en 

mede-organisatoren van de projectie op de kerk in Bazel in 2018 naar aanlei-

ding van de 100ste verjaardag van het einde van WO1. Wie dat toen gezien 

heeft zal dat nooit meer vergeten. Zelf vergeet ik nooit de oorverdovende 

stilte tijdens die projectie: iedereen was sprakeloos. Wie die projectie gemist 

heeft kan zijn fout goed maken binnenkort, op 22 september. Daarover iets 

verder in deze Kijker meer.  

Dezelfde workaholics hebben nu van 

gemeente Beveren en Axis vredesge-

nootschap de opdracht om ook zoiets te 

doen op de kerk in Beveren. Dit keer is 

de projectie gebaseerd op de 80ste ver-

jaardag van de bevrijding na WO2. Je 

kan hiervan gaan genieten op volgende 

momenten:  

 Vrijdag 13/09 om 20u30 en 21u00 

 Zaterdag 14/09 om 21u30 en 22u00 

 Zondag 15/09 om 21u30 en 22u00  

 

Zaterdag 14 september-Rommelmarkt  

Op zaterdag 14 september 2024 staat er bij Basisschool 't Krinkelding weer 

de rommelmarkt op de planning. Ook dit jaar zal er opnieuw een samenwer-

king zijn met Raak Bazel.  

Heb je thuis nog wat spullen staan die een tweede leven kunnen gebruiken? 

Of heb je zin om te komen snuisteren tussen allerlei interessante koopjes? 

Dan ben je die dag in de Kerkwegels aan het juiste adres.  

Zeker welkom voor een hapje en een drankje op het gezellig terras. Ook de 

jaarlijkse pannenkoeken zullen zeker weer van de partij zijn. Zoals vorige 

editie bieden de kwb wijkmeesters weer een gratis pannenkoek aan alle Raak

-leden. 

 



 

SMACK van 20 tot 22 september 

SMACK is een organisatie van de Cultuurraad Kruibeke en dus (ook weer)

niet echt een Raak-activiteit. Maar enkele Raak-leden zitten wel mee in de 

organisatie en bovendien zorgt jullie ouwe getrouwe Raak-bestuur voor de 

drank op zondag 22 september.  

Die avond is er in de kerk (!) een optreden 

van niemand minder dan Loverman. Het kan 

best dat je daar nog nooit van gehoord hebt, 

maar de man (James De Graef) is kleinzoon 

van Bazelaars Herman De Graef en Mimi 

Wuyts en is internationaal furore aan het ma-

ken in de muziekwereld. Geloof je 't niet? Ga 

dan nu even googelen … Met een donkere 

stem die vergeleken wordt met internationale 

sterren als Nick Cave, Leonard Cohen, Tami-

no was hij al te zien op kleine en grote podia 

en festivals: AB in Brussel, Casino in St-

Niklaas, Werchter, Pukkelpop, Live is Live, 

… tot in Amsterdam en Parijs. Als je boven-

dien weet dat het gratis is, dan weet je dat je 

dit zeker niet mag missen.  

Gedurende heel het weekend is er heel wat te beleven van Rupelmonde (op 

vrijdag) via Kruibeke (zaterdag) tot Bazel (zondag). Volledig programma 

vind je in het programmaboekje dat eerstdaags in de bus valt, op Facebook of 

op de website van Kruibeke (ga naar kruibeke.be en typ SMACK in het 

zoekveld).  

 

Zaterdag 5 oktober - Dropping  

De klassieker onder de klassiekers is er weer. De dropping! 

Uit de bus gezet worden met een kaart waar je niets van begrijpt, die je 8 

keer moet ronddraaien zonder ze te begrijpen, even verloren lopen, niets vin-

den om te drinken, ook honger hebben…oeps, de regenbui nog vergeten… 

MAAR toch zo plezant dat je het niet wil missen. 



Dus we verwachten jullie op zaterdag 5 oktober om 15u30 stipt aan de 

Dulpop. 

Leden betalen 15,- Euro, niet-leden (zijn zeker welkom) betalen 20,- Euro. 

Dit via de gebruikelijke rekening. Graag ook een mailtje naar in-

fo@raakbazel.be. Inschrijven voor 26 september! NU DOEN! 

 

Workshop Artificiële Intelligentie 

Tijdens deze workshop maak je kennis met technologieën als ChatGPT, 

DALL-E en Copilot. Je wordt ondergedompeld in de wereld van artificiële 

intelligentie (AI). Je maakt kennis met de fundamenten van artificiële intelli-

gentie, en leert over de concepten, terminologie en evolutie van AI-

technologieën.  

Ook de ethische en maatschappelijke implicaties van artificiële intelligentie 

komen aan bod. Daarna maak je aan de hand van praktijkvoorbeelden kennis 

met AI-technologieën zoals ChatGPT, DALL-E en Copilot. Je ziet hoe ze 

tekst en beelden kunnen genereren, en kan ook zelf experimenteren met deze 

tools. Tot slot krijg je nog ‘best practices’ en richtlijnen voor het effectief en 

ethisch gebruiken van artificiële intelligentie in verschillende contexten. 

De workshop gaat door in Sint -Joris op maandag 28 oktober (start Herfstver-

lof), begint om 20.00u en duurt 2,5 uur, inclusief een korte pauze.  

Breng zeker je smartphone of tablet mee! 

Raak leden betalen 15€ pp, niet leden betalen 20€pp. Te betalen door over-

schrijven naar het Raak rekening nr: BE62 7835 5034 0661 en laat een be-

richtje op info@raakbazel.be. Je bent pas ingeschreven na storting van de 

bijdrage. 

Rekening nummer kwb Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661 

BIC: GKCCBEBB 

p.a. Geert Moens 

Parklaan 121 

9150 Bazel 


