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Kijker nr 466 - Juni 2024

Op de radio zingt een oldtimer “Zachtjes tikt de regen op mijn venster-
raam...” in mijnen hof: verzopen bloemenperken en een invasie van slakken
met en zonder huisjes die zich te goed doen aan jonge sla en vers geplante
kruiden. Omgekeerd evenredig met de traagheid van die weekdieren is de
snelheid waarmee mijn echte en virtuele brievenbus momenteel bedolven
wordt met verkiezingsfolders en verkiezingsgazetten, in alle kleuren en for-
maten. Het zijn mooi lachende en proper uitgedoste dames en heren die plech-
tig beloven, in ruil voor onze stem, hun partijprogramma uit te voeren. Vroe-
ger kon je nog iets nuttig krijgen zoals een stylo of een notaboekje, maar dat
mag ondanks de gigantische partijfinanciering blijkbaar niet meer.

In juni hebben we nog 2 leuke KWB-activiteiten in de aanbieding. Er is de
garageverkoop i.s.m. Femma begin juni. Voor wie graag wat plek creéert het
moment om wat spullen van de hand te doen, en voor de snuffelkopers de ge-
legenheid om tegen een zacht prijsje wat koopjes te doen ... Op 22 juni is er
onze jaarlijkse busreis, dit jaar naar de Studentenstad bij uitstek “Leuven”. De
oude markt, het begijnhof de gezellige straten en pleintjes, de kroegen, de Al-
ma Mater en de gezellige restaurants, wees maar zeker dat er veel te beleven
is. Iets waar we verwachtingsvol naar uitkijken is de nieuwe naam van de
KWB. Na maanden van vergaderen en geheime conclaven is er eindelijk witte
rook en wordt eind juni de nieuwe naam bekend gemaakt. De verpakking zal
misschien wat veranderen maar inhoudelijk doen we voort zoals we bezig
zijn. Tijdens de maanden juli en augustus zijn we zinnens om op donderdagen
een fietstochtje te maken in het Waasland en dan als afsluiter een drankje om
de lokale middenstand wat te steunen. Verdere communicatie volgt wel via de
WhatsApp groep van de KWB. We wensen ieder eindelijk wat zomerdagen
en vooral veel ontspannende vakantiedagen thuis of elders.




Agenda

8 juni Garageverkoop
22 juni Busreis

30en31 aug Bazel Parkt
14 september Rommelmarkt Krinkelding

Familienieuws

Welkom aan onze nieuwe leden Sara Vrancken en Hilde Varendonck.
De voorbije maanden waren er op veel plaatsen communie- en lentefeesten.
Proficiat aan al de gelukkigen en hun familie.

Lentewandeling 4 mei

Geen vuiltje aan de sneeuw, hagel, wind of regen, niets houdt de KWB tegen
voor de jaarlijkse lentewandeling.

Met z’n zestien reden we zaterdag 4 mei richting Overijse voor een stevige
wandeling van 15 km in het Zoniénwoud!

We parkeerden in Jezus-Eik en, na het koffietje ter plaatse, gidsten Marc en
Herwig ons naar het Zoniénwoud richting Tervuren, wat slechts een fractie is
van dit (in mijn ogen gigantische) woud. Een ware openbaring voor velen van
ons, want niet echt gekend, maar na deze wandeltocht wel zeer bemind.

We wandelden afwisselend langs aangename brede wandellanen en drassige
paadjes waar het iets meer ploeteren was.

Omdat het Spaanse Huis niet open en ook het terras niet beschikbaar was,
zochten we een picknicktafel en enkele banken rond een grote vijver om onze
bokes op te eten. Na opnieuw een half uurtje wandelen, kwamen we aan bij het
Afrika Museum, door vele getipt om het zeker eens te bezoeken.

Enkelen onder ons meenden iemand te herkennen op een bankje en na enkele
gissingen (is het een voetballer? is het een wielrenner?) maakte de persoon in
kwestie zich bekend als Axel Merckx, in gezelschap van zijn vriendin Chloé
Dygert (wereldkampioene tijdrijden).

We zaten net op tijd op een terras onder een grote paraplu bij de eerste grote
regenbui.

Na een wandeling door het park keerden we terug naar het Woud en volgens
Marc en Herwig was het nog een half uurtje voor we rond waren. Dit was ech-



ter buiten de waard gerekend, in dit geval een hondje. Het beestje liep ver-
weesd en doornat een paar keer langs ons, struik in, struik uit, zonder leiband,
maar blijkbaar wel met een handleiding, nl. een naam, Maya; een telefoon-
nummer en een airtag die duidelijk niet werkte.

Na een stevige maaltijd (2 sandwiches), over weer gebel en het doorgeven van
de weinige herkenningspunten, werd Maya opgehaald door haar baasje. Baas-
je blij, Maya blij en KWB Bazel blij want we hadden onze goede daad op zak
(en een hond minder in de auto: Julia was kandidaat om haar te adopteren).

In het ontmoetingscentrum De Bosuil in Jezus-Eik werd nog nagepraat tussen
pot en pint. Al bij al hadden we geluk met het weer: de regen was geen al te
grote spelbreker.

Hartelijk dank aan Marc en Herwig voor de hele fijne wandeling. We kijken
alvast uit naar de volgende activiteit.

Tip: als je een hondje zonder leiband toch wil bijhouden, gebruik dan een
schoenveter. Vraag maar aan Julia.

Kookfinale Dames - 5 mei

Dit was vooraf een veelbesproken onderwerp. Niet allen bij de vrouwen van
de kookploeg zelf, maar vooral ook bij de heren. "Gaan we wel uitgenodigd
worden ..." was een vaak gefluisterde vraag. Heel de kookploeg bestond al uit
20 personen en met de partners erbij zaten we dus met 30 a 40 mensen.



Maar, ja hoor, de heren waren welkom!

Omwille van de grote groep was voor een licht afwijkende formule gekozen.

De koks werden ingedeeld in groe- g
pen en elke groep werkte aan een
lekkere aperitiethap of aan het na-
gerecht. Om het allemaal wat
werkbaar te maken, maakte Anke als hoofdgerecht haar wereldberoemde pa-
ella klaar. Voor de voorbereiding daarvan was er weer veel assistentie door de
hele bende. En natuurlijk moest de zaal en vooral de tafel zo gezellig mogelijk
ingericht en versierd worden, want, die refter omtoveren in een gezellig eet-
huis, daar wordt een erezaak van gemaakt. Bloemen, kaarsen, doeken om de
rommel te verstoppen, ... geen moeite is teveel. En werk genoeg.

Met het weer zat het die dag goed mee: van aperitief en hapjes konden we
buiten in het zonnetje genieten. En die hapjes, dat was niet mis:

o Thaise viskoekjes met pittige limoendressing

e Gazpacho van erwtjes en munt

e Drumsticks van bloemkool met sticky bbg-saus

o Hartige Mexicaanse wafels

¢ Gerookte zalmdip

Na de paella kregen we nog lekkere speculaastruffels bij de koffie.
Het werd een hyper-gezellige namiddag en avond door al dat lekkers, door het



gezelschap en door de gulle zon in de namiddag; een zeldzaamheid, deze tij-
den. Grote dank aan Anke en Stefanie voor deze finale (en bij uitbreiding
voor het hele seizoen) en eigenlijk ook wel aan hun echtgenoten Dimitry en
Glenn en hun kroost die ook deze zeldzaam-zonnige namiddag mee opgeof-
ferd hebben.

Gegidst bezoek aan de Marollen - 25 mei

Het leek wel een sprookje: 25 kwb’ers op een propere, ruime trein naar Brus-
sel die stipt vertrekt en aankomt. De miezerige regen die ophoudt als we het
station buitenkomen en een zonnestraal die komt piepen. Een enthousiaste
gids die ons staat op te wachten en popelt om ons “alles” te vertellen.

“Doet er dan geen “draak” mee in ons sprookje?”

Jawel, in de vorm van de tweede gids die te laat op de verkeerde plaats stond
en die maar “wat van alles” vertelde.

Na een beetje algemene kennis over Brussel hadden we een tussenstop in het
iconische Brusselse kunstenaarscafé: “Het goudblommeke in papier”. Een



authentieke inrichting met veel spreuken en authentiek Brussels bier. (Over de
koffie kan ik me niet uitspreken)

“Tout homme a droit a 24 heures de liberté par jour”

1% Dan was het tijd
om volop de Ma-
rollen in te duiken.
Honderden bladzij-
den zijn hierover

Tl ceschreven en kan
je overal op inter-
net terugvinden. Ik
geef even mee wat
& mij is bijgebleven :

Badkamers die je
kan huren per uur
(ja, 2024 in de Euro- |
pese hoofdstaden =
veel mensen kunnen
zelfs dit niet beta-
len)

¢ Elke dag brocante-
markt met uitschie-
ter op zondag

¢ De matrassenoorlog

e Vesalius die hier zijn lijken stal

e Veel vrijwilligers die iets proberen te doen aan de schrijnende armoedepro-
blematiek

¢ Kledingwinkels waar je koopt per kilo

¢ Een pandjeshuis met 100.000 verrichtingen per jaar

e Authentiek en levendig

\
\



e De “rijken” die hier panden opkopen

We stonden nog even stil bij de 7.000 daklozen die Brussel hoofdstad kent,
die elke dag verplicht worden om hun tentje af te breken en dat na zonson-
dergang terug mogen installeren ... jawel, 2024 in de hoofdstad van Europa.
Dan toch geen sprookje?

De busreis zaterdag - 22 juni

Busreis: we tellen af. 22 juni komt nu snel dichtbij. De bus zit vol, alles is
geregeld (hopen we).

Wat moet jij nu weten: om 7u30 vertrekt de bus aan de Dulpop. Dus graag
even vroeger aanwezig.

Voor wie de abdij bezoekt: museumpas niet vergeten als je er eentje hebt, of
anders graag gepast geld voor de inkom :

e 12 euro vol tarief

¢ 10 euro voor lerarenkaart en 65+

Ik ga nu nog even de zon bestellen!

Rommelmarkt zaterdag 14 september

Op zaterdag 14 september 2024 staat er bij Basisschool 't Krinkelding weer
de rommelmarkt op de planning. Ook dit jaar zal er opnieuw een samenwer-
king zijn met KWB Bazel.

Heb je thuis nog wat spullen staan die een tweede leven kunnen gebruiken?
Of heb je zin om te komen snuisteren tussen allerlei interessante koopjes?
Dan ben je die dag in de Kerkwegels aan het juiste adres.

Zeker welkom voor een hapje en een drankje op het gezellig terras.

Ook de jaarlijkse pannenkoeken zullen zeker weer van de partij zijn. Zoals
vorige editie bieden de kwb-wijkmeesters weer een gratis pannenkoek aan
alle kwb-leden.
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