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Kijker nr 465 - Mei 2024  

 

Het is nog vroeg als ik dit artikeltje schrijf. Straks vertrekken we naar de 

Druivenstreek rond Overijse voor een mooie lentewandeling. En morgen de 

kookfinale van de dames kookploegen. Ze houden je leven bruisend, de da-

mes en de heren van KWB Bazel. 

April was zeer regenachtig maar dat hield jullie niet tegen om deel te nemen 

aan een aantal mooie activiteiten. Het was misschien een kleine groepje waar-

mee we ons dorp in trokken voor onze jaarlijkse zwerfvuilactie, des te talrij-

ker waren de deelnemers aan de mooie fietstocht met eindbestemming het 

Havenhuis gevolgd door een gezellige afdronk in de Antwerpse Brouw Com-

pagnie. De Leesclub besprak het boek “De drie duifkes “ van Hilde Van 

Mieghem en voor onze kookliefhebbers stonden één – en voor sommige zelfs 

twee kookfinales in de agenda. Gelegenheid genoeg dus om in april je dosis 

sociaal contact op te doen. 

 

 

Na de lentewandeling brengen we op 25 mei een gegidst bezoek aan de Ma-

rollen. Dat belooft ook weer een mooie uitstap te worden waarvoor je nog 

altijd kan inschrijven. Meer details vind je verder in deze Kijker. Weet ook 

dat de inschrijvingen voor de garageverkoop gestart zijn.  

En al is ons werkjaar nog lang niet voorbij, toch beginnen de wijkmeesters al 

plannen te maken voor het volgende werkjaar. Deze maand bezoeken we 

Smaakmakers waar we de nieuwigheden in het aanbod van KWB Nationaal 

beter kunnen leren kennen. Benieuwd wat we allemaal kunnen verwachten. 

Naar goede gewoonte trachten we daar toch telkens iets van mee te nemen in 

ons volgende programma. 

Je ziet, voor ieder wat wils en je ontmoet steeds een bende toffe mensen. En 

kan je niet kiezen, dan kom je toch gewoon naar elke activiteit! 

 

Hopelijk zien we elkaar snel. 

 

Al plannen voor volgend jaar! 



 
Agenda 

Operatie Proper 2024 - zaterdag 06 april 

Geen vuiltje aan de lucht … veel blikjes en plastiek in grachten en op wegber-

men. 

Zaterdag 6 april zijn we met een 

tiental vrijwilligers onze jaarlijkse 

“zwerfvuiltoer” gaan doen in Ba-

zel. We beginnen met het positie-

ve nieuws, we hebben in vergelij-

king met de vorige jaren minder 

vuil moeten oprapen. Wil dit daar-

om zeggen dat er minder zwerf-

vuil is?  

Helemaal niet, het is namelijk zo dat er veel moedige anonieme vrijwilligers 

van buurtcomités of van verenigingen zoals KRUIN zijn die wekelijks vuil-

zakken vol rommel oprapen in de polder of de Dreef en dan laten ophalen door 

de gemeentediensten. Het blijft toch onbegrijpelijk dat mooie plekjes zoals bv. 

de nieuwe betonnen zitbanken in het kasteelpark beklad worden met graffiti en 

direct lijken op vuilnisbelten. Ik heb de blikjes geteld die ik daar opgeraapt 

heb, het waren er op de kop 30 stuks!!! Om dan nog te zwijgen van de plas-

tiekzakjes van joints en de sigarettenpeuken.  

Straks op 9 juni zijn het weer verkiezingen en gaan de politieke partijen ons 

weer de Hemel beloven. Ik hoop dat men eindelijk eens de moed gaat hebben 

om te kiezen voor het milieu i.p.v. economische belangen en dat ze de 

“blikfabrikanten” verplichten een statiegeldregeling op poten te zetten.  

25 mei Bezoek aan de Marollen 

8 juni Garageverkoop 

22 juni Busreis 

30 en 31 aug Bazel Parkt 

14 september Rommelmarkt Krinkelding 



 

De weergoden waren ons uitzonderlijk goedgezind wat onze wandel-

opruimactie tot een leuke bezigheid maakte.  
 

Dank aan de mensen van de Heemkundige Kring om café De Drij Klakken 

open te houden waar we na de arbeid een lekkere boterham konden verorbe-

ren en een pint of koffie drinken. 
 

Een speciale vermelding en bedanking aan 

Dauwke de kleindochter van den Herwig die 

als jongste van de hoop ons als ouderen met 

haar enthousiasme duidelijk heeft laten zien 

dat er nog jonge mensen echt begaan zijn met 

het milieu. 

 

 



 
Havenhuis - 20 april 

Een bezoek aan het Havenhuis stond blijkbaar al langer op de bucketlist van 

vele KWB-ers, want deze activiteit was al snel volgeboekt. Ongeveer de helft 

van de deelnemers trotseerden de weergoden en gingen met de fiets tot aan dit 

architecturale pareltje. Gelukkig begon het pas te regenen toen we er bijna 

waren.  
 

Twee gidsen, waaronder ‘nonkel Jef’ van Koen De Rop, leerden ons veel over 

de Britse architecte van Iraakse afkomst, Zaha Hadid en over de Haven van 

Antwerpen en Zeebrugge. Helaas overleed de architecte voor de opening van 

deze voormalige brandweerka-

zerne die ze met een boven-

bouw in de vorm van een dia-

mant – of was het toch een boot 

- omtoverde tot een prachtige 

blikvanger op de Antwerpse 

skyline. Het Havenhuis staat op 

het begin van het zeer uitge-



strekte havengebied dat in de loop van de geschiedenis steeds is gegroeid en 

dat klaar is voor de toekomst.  
 

Niet alleen langs de buitenkant schitteren de wisselende tinten van haven, wa-

ter en lucht in de vele vlakken, ook binnenin is het gebouw adembenemend 

dankzij een fascinerend lijnenspel en schitterende vergezichten. Onder de des-

kundige liftbegeleiding van Geert en de intelligente vragen van Els kregen we 

een mooie inkijk in dit prachtige gebouw.  
 

Napraten deden we in de gezellige Ant-

werpse Brouw Compagnie waar we konden 

genieten met heerlijke Seefbiertjes en een 

portie kaas en salami gesponsord door de 

KWB-kas.  
 

Alweer een zeer gesmaakte KWB-

activiteit! 

 
 
 
 

 
Zondag 28 april kookfinale mannen 
 

Zondag 28 april organiseerde de mannenkookploeg van Luc Van Elsen hun 

kookfinale. Dit kookteam doet het al een aantal jaren zonder lesgever. Ze ne-

men per drie de taak van lesgevers over en grasduinen daarvoor op het inter-

net en in kookboeken op zoek naar goede gerechten.  

En of ze het goed doen! 
 

Tijdens de kookfinale verwenden ze de smaak-

papillen van hun vrouwen met een menu om 

duimen en vingers van af te likken:  

 

• Coquilles met doperwtenpuree en krokant 

gebakken pancetta  

• Kipspiesjes met dip van gazpacho 



 • Mosselsoepje met saffraan à la Bocuse 

• Grietfilet in een Duvelsausje met pommes duchesse 

• Mousse van limoncello 
   

Tussen de gangen door konden de vrouwen zelfs nog een paar spotgoedkope 

kledingstukken aankopen op de Veelteveel-beurs die op dat moment ook 

gaande was op Sint-Joris. 

Het was een lekkere en gezellige namiddag. Afsluiten deden de mannen naar 

goede gewoonte met een Duvelmoment, zich al verlekkerend op de volgende 

zondag, waar de rollen worden omgekeerd en de vrouwen tijdens hun kookfi-

nale de mannen in de watten zullen leggen.  
 

En daarover kunnen jullie lezen in de volgende Kijker. 

 



Gegidst bezoek aan de Marollen - 25 mei 

Inschrijven is nog steeds mogelijk door snel een mailtje te sturen naar  

info@kwbbazel.be. Deelnameprijs is 10 Euro voor leden en 15 Euro voor niet

-leden (exclusief treinticket).  Er zijn al een dertigtal mensen ingeschreven en 

er kunnen dus nog een tiental bij. We hebben 2 gidsen gereserveerd die ons 

gedurende ca 2,5 uur zullen begeleiden doorheen de Marollen. We krijgen 

uitleg over deze wijk van de volkse authenticiteit, van de scherts en de 

‘zwans’, maar ook van die typische Brusselse mix van Frans, Vlaams, Spaans, 

Maghrebijns en meer.  
 

Tijdens deze wandeling ontdek je tal van diverse en gevarieerde plekken die 

typisch zijn voor deze twee wijken. Zo wandel je langs de Onze-Lieve-Vrouw

-ter-Zavelkerk en de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Kapellekerk, door 

het Egmontpark en over het plein van de Kleine Zavel, langs het Joods Muse-

um en zelfs de oude pakhuizen van de Magasins Waucquez.  
 

Praktische info:  

Wie al ingeschreven is (en wie nog inschrijft) ontvangt van ons een uitgebrei-

mailto:info@kwbbazel.be


 de mail met instructies, ook over het bestellen van de treintickets. In elk ge-

val hebben we niet voor de trein in Temse gekozen omdat de treinen terug 

onregelmatig rijden en de wachttijden zeer lang zijn. Er zal ook nog verdere 

communicatie volgen via de KWB-whatsapp groep om af te spreken om sa-

men naar Antwerpen of met de auto naar linkeroever te gaan. Ben je nog 

niet ingeschreven in die Whatsapp-groep? Stuur dan snel een boodschap 

naar Sofie op 0477 73 65 20, die regelt dat zo voor jullie.  

  

De busreis zaterdag - 22 juni 
 

De Busreis, 
 

Je zou er zowaar lyrisch van worden: 

Het is bijna niet te geleuven, we gaan met een volle bus naar Leuven. 

Om 7u30 stappen we op, aan de parking van de Dulpop. 

In het café op den hoek, beginnen we met koffie en een koek. 

Daarna zonder vertwijfeling, een gegidste wandeling. 

We mogen niet vergeten, om tussendoor in den Domus te gaan eten. 

Nu zijn we wel zeer blij, en bezoeken nog een abdij. 

En dan is het tijd om naar huis te gaan, we komen rond 18u30 terug in Bazel 

aan. 
 

Inschrijven is niet meer mogelijk, je kan je nog wel opgeven op de reserve-

lijst, mocht er iemand afvallen dan contacteren we je zo spoedig mogelijk.   

 

Garageverkoop - 8 juni.  
 

Net als al heel wat jaren organiseert kwb bazel dit jaar weer een garagever-

koop in Kruibeke, Bazel en Rupelmonde. Dat wordt gedaan in samenwerking 

met de zusjes van Femma.  
 

Dit jaar wordt de volledige opbrengst van deze actie gestort aan 

“Speelgoedplaneet Kruibeke”. Bij deze Speel-o-theek kan je gratis speelgoed 

ontlenen. Met onze bijdrage kunnen ze hun aanbod weer wat uitbreiden en 

onderhouden.  
 

Op de dag zelf kan je de lijst van de deelnemers en een plattegrond aan de 

info-standen ophalen in Kruibeke en Rupelmonde tussen 9:00 en 13:00 uur.  



Deze afhaalpunten zijn:  

• Eetcafé Ons Huis - BaLo, 0 L. Vrouwplein 9, Kruibeke 

• 't Repmondje, Mercatorplein 8, Rupelmonde  
 

De garage-winkels zelf zijn open van 9:00 tot 15:00 uur.  
 

Om deel te nemen als verkoper betaal je 6 Euro. In ruil daarvoor zorgen wij 

voor een pak promotie. Bovendien krijg je van ons als deelnemer nog een 

aantal attributen om aan je woning te bevestigen, zodat het van op afstand 

duidelijk is dat je ook deelneemt.  
 

Schrijf in tegen uiterlijk 28 mei door de strook in te vullen op de flyers die in 

heel groot-Kruibeke gebust worden of knip de strook hiernaast uit en vul die 

in. Geef dan af op één van de hieronder vermelde adressen. Je kan ook in-

schrijven via mail op garageverkoopg@kwbbazel.be. Je inschrijving is pas 

definitief na betaling van 6 Euro op BE08 6528 3461 9913; dit is dus niet het 

rekeningnummer van onze kwb-afdeling.  
 

Adressen waar je kan inschrijven:  

• Bazel, Plezantstraat 2, Anja Smet  

• Kruibeke, Kattestraat 13b, Iris Vernimmen  

• Steendorp, Kapelstraat 18, Conny Van Ruyssevelt  

 



 

 

Oproep voor ideeën en hulp in de  

organisatie van onze activiteiten 
 

Bezoek aan het Havenhuis, de Marollen, de dartsavond, enz… Onze activi-

teiten doen het goed. We zijn blij telkens veel leden te mogen ontvangen.  
 

Maar wij willen ook naar jullie luisteren. Hebben jullie nog een bezoek aan 

een concreet museum, brouwerij of een of andere leuke activiteit in jullie 

gedachten? Is er een stad die je graag met de busreis zou willen bezoeken? 

Laat ons jouw voorstellen weten! Stuur een mailtje naar info@kwbbazel.be 

en wie weet zetten we jouw idee wel op de planning van 2024-2025. 
 

Help je een activiteit graag mee vorm geven? We hebben niet liever! Ook 

niet-bestuursleden mogen altijd aansluiten bij de werkgroepjes van al onze 

activiteiten. Laat ons via hetzelfde adres weten als jij graag eens een van on-

ze terugkomende activiteiten (dropping, ledenfeest, kersthappening, culinaire 

kwis, darts-avond, ontbijt op bed,…) of een nieuw voorstel mee organiseert.  

Zeker voor onze kindvriendelijke kersthappening zouden we het fijn vinden 

mochten er een paar mama’s of papa’s willen aansluiten.  

 



 

25 jaar geleden ongeveer 
bedroeg het lidgeld van de kwb 600 frank, 15 €. Onze lonen zijn over het 

algemeen meer gestegen dan het lidgeld op die 25 jaar. (Wat je al niet vindt, 

als je eens grote kuis begint te houden). Toen kreeg je zelfs nog punten op de 

kookles! 

Rekening nummer kwb Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661 

BIC: GKCCBEBB 

p.a. Geert Moens 

Parklaan 121 

9150 Bazel 


